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CROSSLAND Xa 


* 1.255 Litreye Varan Bagaj Hacmi” 
* 1809 Panoramik Geri Görüş Kamerası” 


* Head-Up Display 


BU HAYAT GÜZEL. 


Hayat, sürprizlerle ve yeni maceralarla dolu. Her yeni 
macerada biriktirilecek çok anı, yaşanacak çok değerli an 
var. Yeni Crossland X, heyecan verici tasarımı ve hayatınızı 
kolaylaştıracak yenilikleriyle bu eğlence dolu yolda sizin en iyi 
yol arkadaşınız. Çünkü bu hayat, onunla daha güzel! 


BU HAYAT RENKLERLE GÜZEL. 


Farklı renkleri bir araya getirerek kendi stilinizi yaratmaktan keyif alıyorsanız 
yeni Crossland X'in farklı renk seçenekleri çok hoşunuza gidecek. Crossland X'in 
çift renkli gövde ve tavan kombinasyonları sizi özgür bırakıyor ve kendinize özel 
bir otomobil yaratmanıza imkân tanıyor. 

Yeni Crossland X, hayatınıza renk katan detaylarının yanı sıra dikkatleri üzerine 
toplayacak göz alıcı bir tasarıma sahip! Siz tarzınıza karar verin ve onun koltuğuna 
geçin, bırakın güneş panoramik cam tavandan içeri girsin ve siz de rengarenk bir 
hayatın keyfini sürün. 


BU HAYAT YENİ MACERALARLA GÜZEL. 


Hafta sonu dolu dolu geçecek iki gününüz varsa, artık evden çıkmak 
için de yeni bir nedeniniz var. Çünkü Crossland X'in tüm etkinliklerinize 
yetecek kadar yeri var. 520 litreye kadar yükselebilen bagaj 
kapasitesiyle keyifli bir hafta sonu için ihtiyacınız olan her şey 
yanınızda. 


* 150 3832'ye göre, arka koltuklar yatırılmış olarak, tavana kadar tamamen dolu hacimdir. 

** Araç geri vitese geçtiğinde 10 km/s altındaki hızlarda aktiftir. Infotainment Sistemi, aracın renkli kuşbakışı 
görüntüsünü, aracın hemen arkasını ve 180"'ye kadar yanlarını referans çizgileriyle birlikte gösterir. 

Görülen ekipmanlar Türkiye paketlerinde farklılık gösterebilir veya opsiyonel olarak sunulabilir. 

Ortalama yakıt tüketimi 3,9 ile 5,4 |t/100 km arasında, ortalama CO, emisyon değerleri R (EU) 

715/2007 ve R (EC) No. 692/2008 direktifine göre 102/123 g/km arasındadır. 
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Üstelik sizin sadece nereye gitmek istediğinize karar 
vermeniz yeterli. Çünkü Crossland X'in Dokunmatik ve 
Renkli Navigasyon Sistemi, size her zaman doğru yolu 
gösteriyor. Ayrıca, akıllı telefonunuzla mükemmel bir uyum 
sağlayan Bilgi ve Eğlence Sistemleriyle sevdiğiniz şarkılar 
eşliğinde keyifli bir yolculuk yaparken, sesli komutlarla mesaj 
yazdırabilir ve telefonunuza gözlerinizi yoldan ayırmadan kolayca 
erişebilirsiniz. 


BU HAYAT YENİLİKLERLE GÜZEL. 


Siz keyifle arabanızı sürerken arabanızın size yardımcı olması elde edebileceğiniz 
en büyük kolaylık. Crossland X, yeni özellikleriyle hem trafik hem de park etme 
sırasında size büyük destek oluyor. 
1809 görüş açısına sahip Gelişmiş Geri Görüş Kamerası, yayaları ve tümsekleri daha 
rahat görmenize imkân sağlıyor. Küçük sürtmelerden veya kazalardan kaçınmanızı, 
kör noktaları görmenizi ve dar park alanlarından kolay bir şekilde çıkmanızı 
sağlıyor. Böylece küçük kazalar sizden uzak, yakınlarınız güvende kalıyor. 
Üstelik hem kendinizi hem de ailenizi tehlikeye atmadan ihtiyacınız olan 
önemli bilgileri ön panelde bulunan ve ekrana yansıtan Head-Up Display 


özelliği sayesinde, kritik bilgilere gözünüzü yoldan ayırmadan, kolayca 
ulaşabiliyorsunuz. 


Yeni Crossland X, göz alıcı renkleri ve sınıfında öncü 
yenilikleriyle sizin de hayatınızı güzelleştirmeye hazır! 
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YAVASLA,, 


ur durak bilmeyen, fazla hareketli bir insan olarak, 

mecburen yavaşlamak zorunda kaldım. Hem de yaz 

mevsimine giriş yaptığım, en keyifli anlar listesinin 

başına açık ara kurulabilecek olan tatilin ilk gününde. 
Olmayacak bir işe kalkıştım ve bir duvarın üzerinden atlayasım geldi. Sonuç? Kırık bir diz, bir değnek ve doktorumla kıran 
kırana geçen bir pazarlıktan sonra iptal edilen planlar, programlar ve küçük çaplı bir sinir krizi. Instagram takipçilerimden gelen hatırı sayılır, “Evren sana yavaşla diyor” minvalin- 
de hiç de fena olmayan analizleri okurken durup düşündüm. 
İnanılmaz yoğun ve stresli bir kış mevsimi geçirmişim. Deli 
gibi çalışmışım. Herkese, her şeye yetişmişim. Bir yandan da 
hevesle yaz planları yapmışım. Ayvalık, Midilli, Yunan Adaları, Toskana, biletler, oteller derken, bu da bir koşturmaymış 
meğerse. 

Baktım ki istediğim kadar plan yapayım, hepsi boşunaymış. 
Hayaller tatil, gerçekler koltukta dizi keyfi. “Al sana plan” dedi 
hayat bana. “Dizini kırayım da kes hızını.” Sözü şuraya vardıracağım. Kendime iki ders çıkardım. İlki, istediğiniz kadar 
yaşamınızı planlayın, hayat beklenmedik sürprizlerle size nanik yapıyor. O yüzden biraz da akışa göre hareket etmek, aşırı 
planlı olmaktan kaçınmak gerekiyor sanırım. İkincisiyse, her 
ne işle meşgul olursanız olun tembellik hakkınızı her zaman 
kullanın. İşiniz sizden önemli değil, En önemli şey, eninde sonunda sizsiniz. Dünyayı da siz kurtarmayacaksınız. O halde, 
hızınızı azaltın. Sakinleşin. Nefes alın. Şöyle bir durup, arada 
olup bitene dışarıdan bir göz olarak bakın. 

Selin Miloşyan tam da bu konu üzerine enfes bir yazı kaleme aldı. Yavaşlamanın sırları nedir, nasıl yavaşlarsınız, bir göz 
atıverin. 

Hazır ağustos ayına girmişiz, hazır hepiniz tatildesiniz ve 
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yavaşlamışsınız diye ümit ederek, fiziksel, zihinsel ve ruhsal 
bedeninize de özen göstermenizi izninizle rica edeceğim. Bütünsel Sağlık ve Ayurvedik Yaşam Danışmanı Ebru Şinik'ten 
bize bir yazı dizisi hazırlamasını rica ettik. Eylül ve ekim sayılarımızda da devamını bulacağınız yazı dizisinde, Ayurvedik 
vücut tipiniz, yemek yerken dikkat etmeniz gereken ana prensipler, basit detoks teknikleri gibi detaylı birçok bilgi bulacaksınız. 

Hızımızı alamadık bir de glüten dosyası ekledik sayımıza. 
Farkında mısınız, bilmem ama biz ELLE kızları glüteni neredeyse hayatımızdan çıkardık. Ve hepimiz de sonuçlarından 
çok memnunuz. Neredeyse zehir olarak yorumlanan glütenle 
ilgili, farklı bakış açılarını bir araya getirdik. Okuyun, glütenle 
ilgili nasıl tavır alacağınıza kendiniz karar verin. 

Günümüz moda dünyasına hem stilleri hem de resimleriyle ilham olmaya devam eden dört ikonik kadın ressamı da 
bu sayımıza konuk ettik. 90"lar modasına şöyle bir göz attık, 
Türkiye'nin en sevilen pop starlarından biri olan Hadise'yle 
püfür püfür deniz kenarında şahane bir kapak çekimi gerçekleştirdik. 

Şimdi siz bu sayıyı keyifle okumaya başlayın, ben de koltukla mesaime devam edeyim. 

Gelecek ay görüşmek üzere, 


Gani 


IŞIN GÖRMÜŞ 


igormus&elle.com.tr ©) isinGormusEllE (JsıNGorMuSs 


LLLE 


KAPAKTA 
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Sonbahara geçiş sezonunun tüm 
trendleri karşınızda 
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sezonun renkli kıyafetleri aynı 
çerçevede buluştu 
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Makyaj günümüze ayak uydurdu 


142 AYURVEDA: MUTLU 
YAŞAMIN ANARTARI 


Ayurvedik yaşama giriş yazı 
dizisinin ilk bölümü... 
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Hollywood ünlülerinin dekoratörü 
Kelly Wearstler'ın okyanus 
manzaralı plaj evine bayıldık 
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Hadise'nin üzerinde: Korseli siyah üst, HAKAN 
YILDIRIM/GIZIA GATE, 5975. Siyah jean şort, 
CITIZENS OF HUMANITY/HARVEY NİCHOLS, $1145. 
Altın püsküllü küpe, pırlantalı yıldız kolye, pırlantalı 
yuvarlak kolye, renkli bileklik, üç taşlı yüzük, fiyatları 
istek üzerine, hepsi SELİM MOUZANNAR/MIDNIGHT 
EXPRESS. Ni 
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STYLING: MELİS AĞAZAT 

SAÇ: SERKAN AKTÜRK 

MAKYAJ: ALİ RIZA ÖZDEMİR N 
FOTOĞRAF ASİSTANI: TURAN ERTEKİN | 
MODA EKİBİ ASİSTANLARI: ASLI ASİL, SELİN 
ŞENSES 

Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum'a teşekkür 
ederiz. 


BAŞROL ÇOCUKLARIN! 


YILIN EN HEYECANLI AKTİVİTESİ BAŞLIYOR. N 


GAP TÜRKİYE, ELLE İŞBİRLİĞİ İLE TÜM ÇOCUKLARI (© | 
YİNE GAP VİTRİNLERİNDE YER ALMAYA ÇAĞIRIYOR. | 4 


Yy 


Çocuğunuz stil sahibi, kendinden emin, mutlu, istekli, komik, sevecen, | 
enerjik, “cool” mu ? Hemen katılın Gap Türkiye vitrinlerinde ve Mi 
Elle Dergisi sayfalarında yer alma fırsatını yakalayın. N N yi 


Daha fazla bilgi için: 
www.facebook.com/GapTlurkiye 
Herhangi bir katılım ücreti bulunmamaktadır. 


Başvurular 14 Ağustos - 6 Eylül 2017 tarihleri arasında alınacaktır. 
Kurallar ve süreç için www.facebook.com/GapTurkiye 
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“Ruh halim sadece 
çalışmak istiyor” diyen 
Hadise'yle kapak çekimi 
için Bodrum'da buluştuk. 


YAZI: SERLİ GAZER BOYACI 


S3 


ÇEKİM MESELESİ 
* Fotoğrafçı 
© Emre Ünal'ın 


nuenson 2013 yılının Ağustos sayısında ELLE 
kapak kızı yapmışız. Hadise dört yılda neler 

yaşadı, nasıl bir kadına dönüştü, hayattan ne 

dersler aldı hepsini konuştuk ama öncesinde 
harika bir kapak çekimine imza attık. Aldığı, sonra verdiği 
ve tekrar aldığı kilolar yüzünden her zaman eleştirilere 
maruz kaldı. Açıkçası biz kapak kızımızın “normal” bir 
insan olduğunu unutmadan yola çıktık ve karşımızda ne 
istediğini bilen, ayakları yere basan, çok çalışan, kendisini 
olduğu gibi seven ve kabul eden bir kadın bulduk. 


“HAYATIMIN EN GÜZEL NOKTASINDAYIM” 

Hadise'nin şu sıralar tek derdi çalışmak, çalışmak, çalışmak... Bütün enerjisini ve zamanını yeni albümü “Şampiyon”a ayıran süper starımız, “Bence sanat, müzik, dans, 
şarkı söylemek özgürlük demek ve eğer bu konularda 
gereksiz, anlamsız limitler koyulursa kendimizi geliştiremeyiz” diyor ve ekliyor, “Çalışmayı, üretmeyi seviyorum. 
Hayatımın en güzel noktasındayım.” 
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Elle Dergisi sayfalarında yer alma fırsatını yakalayın. 
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www.facebook.com/GapTlurkiye 
Herhangi bir katılım ücreti bulunmamaktadır. 


Başvurular 14 Ağustos - 6 Eylül 2017 tarihleri arasında alınacaktır. 
Kurallar ve süreç için www.facebook.com/GapTlurkiye 


VAP 


gibi 
olabilmek için İT 
ünlüler , Kü PAD 
ne yer, n€ içer, “4. iğ 
hangi 
gporları 
yapar? 


21 


ISI 


Şz 
5 © 
o — > 
e 
im) TE 2 
v Oz 
Siep Ee 
3 Emi 
Ge 
GN 
Sid ME 
EE 2 
vE GO 
>> ey SN 
52 s9 
e Z 
Oo 
9 c II - 
Nİ) gö ği 
D » 
SE -wO 
CO 335 
7 (ek 
c U. 
N 
2 ie) 
Kr > 


Be, minin... İİ 
emr : , Wade» 

w yi ' iddi“ 
iy Gl 


Şe nieininieieinininensnzene m EĞİMİ N 
w 


İnci taşlı ceket, LANVIN, 119600. 

Kırmızı, topuklu ayakkabı, HOTİÇ, 

199. Dantel bluz, PHILOSOPHY/ 
11005. 


HARVEY NICHOJLS, fiyatı istek 
üzerine. Payetli pantolon, VICTOR!A 


VICTORIA BECKHAM, 


NIŞONY 1SN4 :INYISISY (413 VGOW 'YLINY :13dOW 'IAWI JOTH9 :(VAAIYW “AT NION3IZ WIHYASI :ÖVS 


İLKBAKIŞS77 


Doğal taşlı, altın kaplama 
kolye, DINOSAUR 
DESİGNS, 86 €. 


Güneş gözlüğü, 
— CHLOE, 11290 . 


Doğal taşlardan 
oluşan küpe, 
DINOSAUR DESİGNS, 
222€. 


Omuzları düşük ceket, 
BALENCLAGA, 12880. 


Üzeri broşlu denim ceket, 


MARC JACOBS, $1750. 


Yanı dekolteli mini etek, SJYP 
STEVE J & YONI P, 280 €. 


—— 


) 


Önden yırtmaçlı denim 
etek, J BRAND/ 
BRANDROOM, 12290. 


// 


TAKTA 


N , e. PHILOSOPHY, 
Denim-deri ikilisi e 
ylarında ivme 
- kazanıyor. Sans Ü), Acson 275€ 


HAZIRLAYAN: OĞUZ EREL 


ÜRÜN FOTOĞRAFLARI TASARIMCISINA AİT 


Yanı kafesli deri bot, 
BALENCIAGA/BEYMEN, 
14025. 


PODYUM FOTOĞRAFLARI: IMAXTREE.COM, 


Y PROJECT 


Deri çuval çanta, 


THE ROW, 1290 €. 
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peugeot.com.tr 


e 


NE DEMİŞTİN? 
“HİÇBİR SUV BU nl 
LERİ GİTMEDİ” 


YENİ SUV PEUGEOT 3008 /4n 


Vs 


/ 
w 
) 4 


YILIN OTOMOBİLİ X&. 


YENİ SUV PEUGEOT 3008 


MOTION g EMOTION PEUGEOT 


İLKBAKIŞS7Tİ. | 


/ Çizgili bod 

/ Rengarenk çanta, TOPSHOP 
Çizgili mayo, SARA BATTAGLIA, UNIGUE, 130 € 
MARA 439 €, 
HOFFMAN, A 

222€. 


Elbise, 

DIANE VON 
FÜRSTENBERG/ 
BEYMEN, 11290. 


Gökkuşağı desenli 
yüzük, PERCOSSI PAPI, 


al fiyatı istek üzerine. 


“ © 


Mavi taşlı kolye, E N 
ROSANTICA, p 
11380. 


Payetli ayakkabı, 
DOLCE&GABBANA, 
357 €. 


vu 
a. 


G7». RE NK 
CÜMBÜŞÜ 


İlkbahar-yaz sezonunun j 
üzgrinden gökkuşağı 
geçiyor. Rengarek parçalar 


sardır obunuzu ısıtacak. 


PROENZA SCHOULER 


ke AKS EETYEEEYRESERSE 


O 


HAZIRLAYAN: OĞUZ EREL 


PODYUM FOTOĞRAFLARI: IMAXTREE.COM, ÜRÜN FOTOĞRAFLARI TASARIMCISINA AİT 


Üzeri taşlı altın kolye, 
PIPPA SMALL, 114340. 
e o bikini, d 
RYE, 210 €. 


Kayışı renkli çanta, MARC JACOBS, 11690. 


CHLOE 


Gökkuşağı desenli 
çanta, ANYA 
HINDMARCH, 1197 €. 5 
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VİLLAS . MARINA : HOTEL 


EPIOUE 


ISLAND 


epigüeeomet Wen ı 


BODRUM | YALIKAVAK | TİLKİCİK KOYU #epigueisland SAOTA | AKSOY 


İLKBAKIŞAZ/SVERİS 


KAPALI Mİ 
AÇIK MI? 


Yazın en rahat ikilisi 
tartışmasız sandalet ve 
espadril. Siz hangisiyle 

plajlara ineceksiniz? 


ye 


II 


Le 


HAZIRLAYAN: OĞUZ EREL 


ESPADRİL 


Üç renkli, topuklu 
ayakkabı, GUCCI, 
495£. 


Renkli kumaş detaylı sandalet, 
BROTHER VELLIES, 73 €. 


kl 


İşlemeli dolgu topuklu 
ayakkabı, GUCCI, 
590. 


Taş detaylı sandalet, 
MARNI, 258 €. 


Püskül detaylı 
mavi espadil, 
AGUAZZURA, 
223£. 


İp detaylı kırmızı sandalet, 
WHISTLES, 1569. 


Renkli dolgu topuklu 
ayakkabı, SOPHIA 
WEBSTER, 235 £. 


Renkli çizgi 
detaylı espacril, 
CASTANER, 95 £. 


Pembe deri sandalet, NINE WEST, 1129. 


eg» - Çiçek detaylı sandalet, MICHAEL 
MİCHAEL KORS, 1479. 


lacivert ipli “a 
espadlil, 7 ÖN 
MANEBI, ze 
1400. 


aaa aş 


Püsküllü sandalet, TOD”S, 11849. 


Gold tek şeritli sandalet, 
GIANVITO ROSSI/ 
BEYMEN, 11449. 


Bilekten bağlamalı espadril, 
NINE WEST, 1199. 


lacivert, ip detaylı 
sandalet, TORY 
BURCH, 141049. 


Siyah ip detaylı espadil, 
AGUAZZURA, 11780. 


26 ELLE 


PODYUM FOTOĞRAFLARI: IMAXTREE.COM, ÜRÜN FOTOĞRAFLARI TASARIMCILARINA AİT 


Yolların avantaja çıkması 


İ Aİ am. 


HSBC Premier demek. 


Yurt içi ya da yurt dışı seyahatlerinize çıkarken 
havalimanından varış noktasına pek çok avantaj 
HSBC Premier'de. 


HSBC Premier Miles Kredi Kartı'nıza: 


UZ 


5 


se HSBC Premier Lounge'da 1 misafirinizle 
birlikte ücretsiz giriş ayrıcalığı 


e | * İstanbul Atatürk Havalimanı otoparklarında 
050 indirim 
a . 
> 4 # se Havalimanı transfer hizmetlerinde 
4 PT “630'a varan indirim 
gi” 
8 » AVIS ofislerinden yurt içi araç kiralamada 
4 O Yağ 
- ki 7050'ye varan indirim 
Dünyanın en önemli ekonomisine odaklanıyoruz. 
Sizin ekonominize. 


HSBC Premier Miles 
Kredi Kartı'nız yoksa 
“Premier” yazıp 
4477'ye 

SMS gönderin, 

sizi arayalım. 


ii a 0 gi 


Size özel Premier Müşteri Temsilcinize bir telefonla 
ulaşabilirsiniz. 


: lk ayaller i Kİ l 
r ” —— , l > i 08502110112 | premier.hsbc.com.tr | Wi HSBC TR 


— 


pe 


HSBC Premier müşterisi olmak için bankamızda en az 100.000 TL veya muadili para cinsinden bakiyeniz bulunması yeterlidir. Premier Miles Kredi Kartı'nın 
kullanım koşulları, program ücreti, tüm yurt içi ve yurt dışı kampanyalara katılım şartları, SMS ücretleri hakkında detaylı bilgi premier.hsbc.com.tr'de ve 
advantage.com.tr'de yer almaktadır. Otopark indirimi, ödeme işlemi banka kayıtlarına yansıdıktan sonra banka tarafından kart hesabına yansıtılır. Müşteri 
başına kazanılabilecek aylık indirim tutarı (asıl ve ek kartlar için toplam) en fazla 300 TL'dir. HSBC Bank AŞ, uygulama koşullarının tamamında, dilediği zaman 
değişiklik yapma ve/veya uygulamayı durdurma hakkına sahiptir. Mersis No: 2587864588194500 


İLKBAKIŞAZ/SVERİŞ 


PLAJDA NE 
GİYMELİ? 


Siz de tek parça aşığı mısınız? 
Yoksa rengarenk olsun da 
“Bikini, mayo, hepsi benim 

olsun!” 


diyenlerden mi? 
HAZIRLAYAN: OĞUZ EREL 


ROBB AND LULU 


FILTHY HAANZ&LYBETH RAS 


BİKİNİ 


Balenli sarı renk bikini, 
NORMA KAMALI, 117 £. 


Yüksek bel mor 
bikini, ERES, 265 £. 


Neon sarı mayo, 
EMMA PAKE, 275 €. 


İnce askılı 
e Bağcıklı kırmızı 
41261 * mayo, ON THE 


ISLAND, 11964. 


Örme detaylı sarı bikini, 
KINI, 300 £. 


lacivert şeritli kırmızı 
bikini, RYE, 200 £. 
Halka detaylı turuncu bikini, 
SOLID AND STRIPED, 165 £. 
HOFFMAN, $717. 
Kesik detaylı mayo, AGENT Boyundan bağlamalı mayo, 
PROVOCATEUR, 320 £, MELİSSA ODABASH, 1970. 
Gofre kumaş mayo, 
HUNZA G, 115 £. 


Göbeği açık sarı 
mayo, MARA 
HOFFMAN, 12684. 


Kurdela detaylı yüksel 
bel bikini, SOLID AND 
STRIPED, 165 £. 


Çift renkli bikini, 
ARAKS, 272 £. 
Fırfır detaylı sarı bikini, 
LISA MARİE FERNANDEZ, 
1335. 


Kemer detaylı mayo, 


ERES, 11140. 


Tek omuz mayo, 
ARAKS, 300 £. 
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PODYUM FOTOĞRAFLARI: IMAXTREE.COM, ÜRÜN FOTOĞRAFLARI TASARIMCILARINA AİT 
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B— LT İm /EN m m 
İN ai 
YENİ ; 
, ; PANTENE 
DAKIKADA : Ti 
5 i Sirel PANTENE 
CİZE ei ) 
> Pro-V formülünün gücüyle dolu J | 
3 günlük saç bakım kremi, 
© 3 aylık yıpranmayı 3 dakikada v i N 
i onarmaya yardımcı olur.* / / (/) ji N 
l z / 


GÜÇLÜ SAÇLAR MI? PANTENE SAÇI 


İLKBAKIŞAKSESUAR 


Yaz geceleri bu 
aksesuarlarla aydınlanıyor. 


Adımlarınız parlarken 
onların ritmini dinleyin. 


Kristal taşlarla süslü 
topuklu ayakkabı, 
CALVIN KLEİN, 1495 $. 


RAN/ART DEPARTMENT, İNGİLİZCEDEN ÇEVİREN: OĞUZ EREL 


SAL 


FOTOĞRAFLAR: SVEND LINDBAEK, STYLING: PE 


Kristal taşlarla süslü güneş *ğ 
gözlüğü, SANT LAURENT BY“ 
ANTHONY VACCARELLO 1320 $. 


Z<—— 
FOREVER YOUNG 
e di 


SİLEN GE | O 7 


YENİ 500 ANNIVERSARIO0, her zaman genç kalan tasarımıyla tarzını 

er ve ruhunu yollara yansıtmak için geliyor. Sınırlı sayıda üretilen 
zg DİYENİ 500 ANNIVERSARI0, açılır tavanı, nostaljik tasarım detayları ve 
e» 1 G—“ EN CÜ 


göz alıcı iki yeni rengiyle sizin de tarz ikonunuz olacak. 


Koc www.fiat.com.tr 


Fiat 500'ün CO, emisyonu 88-115 g/km, ortalama yakıt tüketimi 3,8-4,9 It/100 km arasında değişmektedir. 


İLKBAKIŞAKSESUAR 


Metalik renkli çanta, 3400 $, 
tüvit çanta, 3100 $, 
ikiside CHANEL. 


En sade görünümü “ N 
dahi yükselten formül 
bulundu: Bu sezon 
çantaları zincire 
vuruyoruz! 


" 
1 
7 
| Yi, 
Ti 


EPARTMENEE “İNGİRİZGİ 


Zİ 


iğ Ege dleniz; Egeliniz, Ruhumuz özgür, Ufkumuz mari, 
“d Intarın, luyguur, konforun ve yemeğin doğalırı 
Me . yaşamak için, bu yaz Club Marvı'ye bekleriz. 


AS N 


clubmarvy.com | 8 clubmarw | GG clubmarw 


Dünyanın I numaralı moda dergisi 


ABONE Ol 


A ATE YERİNE 
azal 


) ELLETurkiye ELLETurkey ELLETurkey 


RADAR 


Senem 
Mursaloğlu 


LLLE 


RADAR/OKUS 


YAZ ELBİSES 


Sizce de “yaz elbisesi” diye bir kavram 
yok mu? Kız kardeşlikten ve vintage 
elbiselerden ilham alarak yaratılan 
Sisters'ın hikayesini tasarımcısı 


Senem Mursaloğlu anlatıyor. 


YAZI: SERLİ GAZER BOYACI 
FOTOĞRAF: HASAN KARAARSLAN 


slında çok tanıdık bir hikayeyle başlıyor Senem Mursaloğlunun modayla ilişkisi. “Annemin arkadaş toplantılarında halının üstünde oturup Barbie bebeklerimle oynarken aynı zamanda odadaki tüm kadınları 
baştan aşağı kez süzerdim; makyajlarını, saçlarını, giysilerini... 
Sonra elime kağıt kalem almaya ve aklımda kalanları çizmeye 
başladım, sanırım okumayı sökmemden önceydi” diye anlatıyor tasarımcı. Sonra işler bir anda değişiyor ve o klasik hikaye 
başarılı, günü yakalayan bir markaya, Sisters'a dönüşüyor. 
ELLE: Sisters'ın hikayesini anlatır mısınız ? 
SENEM MURSALOĞLU: Kreatif kontrolü tamamen elim- 
de, Sisters gibi “comunity” (topluluk) hissiyatı olan bir marka 
yaratmak en büyük hayalimdi. Geçen yaz cesur bir adım attık 
ve çok güzel destekler alarak minicik bir koleksiyonla markayı satışa sunup açtık. Sanırım doğru zamandı, doğru insanlara 
ulaştık ve bir anda duyulduk. Sisters'ı kurgularken hep kız kardeşlik kadar yakın arkadaşlıkların güçlü bağlarından ve etrafımdaki güçlü kadınlardan beslendim. Biz neler 
giymek istiyoruz? Cevaplanması gereken asıl 
soru bu. Hedef müşteriler biziz! 
ELLE: Neden sadece elbise? 
S.M.: Kızlarla birbirimizin dolabından defalarca 
yürüttüğümüz, sezonu ve modası hiç geçmeyen vintage esintili elbiseler çıkış noktamdı. Birinin üstünde (bir elbise) görüp 
nereden aldığını sorduğumda hep “vintage” cevabını aldım, ben de vintage gibi ama 
daha iyi ve konforlu elbiseler yapmaya karar verdim. 
ELLE: Tasarımlarınız nasıl kadınlara 
hitap ediyor? 
S.M.: Kendine güvenen, vücudunu 
tanıyan ve eğlenmeyi seven tüm kadınlara! 
ELLE: Çiçekli yaz elbiseleri bu sezonun en çabasız 
ve “cool” giyim parçası diyebilir miyiz? 
S.M.: Galiba öyle. En sofistike kombinden en “grunge” 


“lux 

Sisters, çiçekli | $ 
ve “girly” 
desenlerden |“ 
hoşlanmayanları © 
bile cezbedecek (* 


sahip. 


36 ELLE 


,» 


süle kadar geniş bir yelpazede yer buldular bu sezon. En “Asla 
çiçek giymem!” diyeni bile çiçek desenli bir parça satın almıştır 
herhalde. 

ELLE: Instagram'da markalaşmak hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de kendinizi bu konumda görüyor musunuz? 

S.M.: Kesinlikle! Sisters tamamen Instagram'da patladı. Markayı yaratmaya karar verdiğimiz andan itibaren sosyal medyamızı kurgulamaya ve yapılandırmaya başladık. 
Son zamanlarda Instagram'da çok fazla “kişisel 
marka” kurulduğunu görüyoruz, çoğu zaman 
kurucusunun ve etrafını saran arkadaşlarının 
stili ve hayatları markadan bile çok ilgi çekebiliyor. Bizim için en önemlisi ürünlerimizi severek 
giyen arkadaşlarımızın /kız kardeşlerimizin fotoğraflarını sayfamızda paylaşarak Sisters'a dair 
doğru hissiyatı verebilmek. 

ELLE: Elbiselerinizi kim giysin istersiniz? 
S.M.: Gerçek hayatlar yaşayan, gerçek işlerde 
çalışan, gerçek kusurlara ve güzelliklere sahip 
gerçek insanların üzerinde görmek isterim. Mesela kucağında bebeğiyle kahve içen bir annenin 
üzerinde görmüştüm kruvaze bir elbisemizi, ne 
kadar hoş, öyle değil mi? 

ELLE: Sisters nerelerde satılıyor? 

S.M.: Web sitemiz wearsisters.com'da, Cihangir stüdyomuzda koleksiyonu görebilir ve satın 
alabilirsiniz, hem de tanışmış oluruz. Beymen 
Zorlu/İstinyePark/ Nişantaşı mağazalarında da 
satışımız mevcut. 


X uğ 
AVON . aliatay, 
TRUE 


CiLT BAKIMI 


66 


Als! 


AVONLCMÜL 


*9 


BURCU ESMERSOY 


Şeye > 


AKTİF TOHUM 
KOMPLEKSİ" 


saate kadar 
nemlendirme 


RADARZOOM 


inan MELİS AĞAZAT 


5 İ YÜZÜKLERİN 


si Yaza en çok turkuazın, mercanın 

e yakıştığını biliyoruz. Ama Gilan'ın bu 
1S yüzüğünü takana kadar bu nanemsi 

© zümrüdün yaz kombinlerine böylesine 


yakışacağını tahmin etmemiştik. 


TERLİK GİYİNİZ! 


Bu yaz sona ermeden minik topuklu 


AK 


HANGİ KADIN? 


Pre-fall koleksiyonları sezon yemeğinin iy 
burna gelen ilk kokusudur, bu sayede Mi < 
fırında ne olduğunu anlarsınız. Chanel 


“ 

.i — 
ye” 
vi 


terliklerinizi aldınız ve giydiniz diye 


umuyorum. Onların topuk sesleri olmadan 
elbiseler ve şortlar ne kadar sıkılır, hiç 


ISABEL MARANT 


düşündünüz mü? İşte favorilerim: 


hep aynı tatlarla, malzemelerle devam 
ederken, Isabel Marant modernist tavrıyla 


LOEFFLER 
RANDALL 


biraz şaşırttı. Biz sezonda hangi kadın 
olacağımızı düşüneduralım, Chanel'in 
bukleleri Marant'ın etnik dokularını feci 
kıskanacak. 


MIU MIU 


Göçmen stili 


Dünyanın farklı yerlerinden gelen ve İstanbul'da yaşayan 
göçmen kadınlar bir araya gelip bir inisiyatif ve derek kurarak 
üretmeye başlamışlar. Yeni teknikler, batik, taş baskılar ve geri 
dönüşüm malzemeleriyle hazırladıkları çanta ve şalları satın 
alabilir ve onlara destek olabilirsiniz. &gocmenkadinlar 


- Chiara-drella 


Gerçek Sinderella kim derseniz, 


EIV T D A (0 LETTEL | / Chiara Ferragni diye cevaplarız. 


Yok, Fransız yazardan değil, St.Honore'daki incir kokulu 


Tam bir ayakkabı tutkunu 
olan Ferragni şimdi de Tod's'la 


tığı iş birliğiyl iki 
konsept mağazaların ana kraliçesinden söz ediyoruz. ai e si 
En az Eyfel Kulesi kadar turist ağırlayan meşhur Colette 


yapımı gommini'leri ve çantaları 


mağazası maalesef kapılarını kapatmaya hazırlanıyor. Tüm tasarlayan Ferragni, “limited 


bunlar olurken de H&M'le bir kapsül koleksiyonu yaparak 


edition” koleksiyonla tüm 


el 
a 
(e 
ER 


hayranlarına tatlı bir veda ediyor. dünyada Tod's mağazalarında! 
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Her mevsim 
Gigi BOSCH 
ii ii VSİMI. grinin 


Çekmeceli derin dondurucu 

Att enerji sınıfındaki Bosch çekmeceli 
derin dondurucular, tüm lezzetleri 
ilk günkü tazeliğiyle korur. 
www.bosch-home.com.tr 


RADARSTİL 
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YAZ 
TAKISI 


PS ONE JEWELRY'NİN 
ANTİKA GİBİ 
GÖRÜNEN ALTIN 
MÜCEVHERLERİ YAZ 
BRONZLUĞUNA ÇOK 
YAKIŞIYOR! 


40 ELLE 


HAZIRLAYAN: SERLİ GAZER BOYACI 


İSTANBUL 
TUTKUSU 


Aguazzura'nın yaratıcısı 
Edgardo Osorio'nun 
İstanbul'a olan tutkusunu 
duymayan kalmamıştır. 

i Tasarımcının 2017 pretall 
koleksiyonunda Osmanlı 
etkilerini kullanması da 
bu yüzden... Koleksiyon, 
Türk ikat ve suzani 
kumaşlarının yanı sıra 
Osmanlı dokumasından 
da esinleniyor ve 
Doğu'yla Batı'yı bi 
bağlayan efsanevi 
Yolu'nu 


Ağ 


UAZZURA 


ii 
a 
7 
o) 
ei 
Lo) 
ma 
yağ 
> 


rbirine 
İpek 
n izlerini taşıyor. 
lıklı olarak ipek 
ve kadife dokulu 

tasarımlardan 
- oluşan 

i koleksiyonda 

| kırmızı, pudra 

” ve yeşil tonları 


hakim. 


Bİ TMEDEN. Ni 


My Beachy Side'ın kroşe elbise ve çantalarına sahip olmadan 

bu yaza veda etmeyin. Esin kaynağını Hamptons ve St Barth/s 
sahillerinden alan, giydiğinizde kendinizi içten ve dıştan güzel 
hissetmenizi sağlayan bir “resort wear” markası. Her bir ürün 
Diyarbakır'da zor şartlarda yaşayan, kültürünün kendisine miras 
bıraktığı el işçiliğini elbiselere, pançolara, çantalara dönüştüren 
çalışkan kadınlarımız tarafından yapılıyor. My Beachy Side'ın 

en büyük satış noktaları, dünyanın çeşitli yerlerindeki lüks beach 
butiklerinin yanı sıra Mybeachyside.com ve Matchesfashion.com. 


< 
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Yarın ne | 
— giyeceksiniz? 
i Sokağa çıkarken 
“ne giyeceğim” 
derdini sıfıra 
indiren formüllerle 
karşımıza çıkan Trust 
The Team, Fatma 
Evren'in yarattığı bir 
Türk markası. Yaz 
kombinleriyle sizi bu 
dertten kurtaracağı 
garanti. 


Sanki “Ütopya”dan ışınlanmış 
gibi görünen bu Prada 
çanta, yeni sezonda yatırım 
yapacağınız yegane parça 
olmalı! 


HABERLER BİTMİYOR 


En sevdiğimiz hızlı giyim markalarından H&M hem bu 

yılki tasarımcı iş birliğini Erdem'le yapacağını açıkladı 

hem de ikonik Parizyen konsept mağazası Colette'le bir 

kapsül koleksiyon çıkaracağını. H&M Studio x Colette, gi 
21 Ağustos'ta sunulacak ve iki hafta boyunca Colette'de ve 
online olarak, Studio koleksiyonundan da parçalarla birlikte 
satılacak. Erdem, ona ün kazandıran baskılar, kumaşlar 

ve zanaatla oynayarak ERDEM x H&M için en ünlü 
koleksiyonlarından bazılarının tasarım temalarını yansıtıp 
yeniden yorumlayarak çok özel bir koleksiyon yaratacak. 2 
Kasım'dan itibaren satışta! 


H&M STUDİOX COLE 


LİSTEN TO 
YOUR SOLLU 
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DESERVE Lİ 


BODRUM YALI MEVKİİNDE, ÖZEL KOYU VE SINIRLI SAYIDAKİ SUITLERİYLE 
EFSANEVİ BİR YAŞAM... 


EE 
BARBAROS RESERVE :BODRUM 


RESIDENCES 


MANAGED BY 


Kerpiniki 


İstanbul Bebek Mah. Manolya Sokak No:30, 34342 Beşiktaş, İstanbul/Turkey T: 90 212 265 60 00 
Bodrum Gerenkuyu Mevkii, Kızılağaç Koyu, Yalıçiftlik 48400 Bodrum/lurkey T: 90 252 311 0227 €:90 531 081 07 92 


E: info(Mbarbarosreserve.com W: www.barbarosreserve.com (5) barbarosreservebodrum 


The Barbaros Reserve Bodrum is developed, marketed and leased by PESKA TURİZM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ, a company independent from the Kempinski group, and 


the "Kempinski" name is used by the developer under a license from Kempinski Hotels SA. The role of the Kempinski group is limited to supervising the management of the tourism facility. 


HAZIRLAYAN: ESRA ÖZÜBEK 


RADARGÜZELLİK 
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KORU KENDİNİ 


la Roche-Posay'in geliştirdiği UV Patch 
bani, cilt tipiniz, yaşınız, cinsiyetiniz 
gibi bilgiler aracılığıyla en ideal güneş 
oruması şeklini belirlemeye yardımcı 
oluyor. Benzeri görülmemiş bir teknoloji 
olan UV Patch, giyilebilir esnek ve 

ince bir bant formunda. Üzerindeki 
oto hassasiyete sahip minik kareler 
aracılığıyla güneşe ne kadar maruz 
aldığınızı ölçen UV Patch bant, 
zararlı güneş ışınları (UVA, UVB vb.) 
iltresini en doğru şekilde vücudunuza 
uygulamanıza, olası pigment sorunları, 
oto-yaşlanma gibi problemleri büyük 
oranda düşürmenize yardımcı oluyor. 
UV Patch, Google Play veya App 
Store'dan indirebileceğiniz MY UV 
PATCH isimli akıllı telefon uygulamasıyla 


çalışıyor. 


SLAK ISLAK 


2017 yaz defilelerine genel olarak baktığımızda modellerin 
saçlarının geriye doğru tarandığını, çoğunun ortadan ayrıldığını 
ve ıslak bir görünümle genel tarzın belirlendiğini görüyoruz. 
Ellie Saab, Loewe, Moncler ve Ungaro defilelerinde saçlar 
tam olarak bu trend doğrultusunda yapıldı. Bu da yüzlerin ve 
makyajın kıyafetin önüne geçmesini engelledi. O zaman, emek 

verilmemiş gibi duran “ıslak ıslak” saçlar “in” diyoruz. 


ANINDA E ? Kİ 


Saç bakım kremi 

“3 Dakikada 

Mucize Krem” 

artık Türkiyede... 
Saçlardaki üç aylık 
yıpranmayı sadece üç 
dakikada onarmaya 
yardımcı olan bu 
ürün saçların ihtiyacı 
olan bakımı yaparken 
saç uçlarındaki 
kırılmaların ve 
elektriklenmenin 


ŞEHİRDE STRESTEN ARINMAK önüne geçiyor, saçların 
İstanbul'da keyifli saatler geçirmek ve kendinizi şımartmak istiyorsanız, | (Kolayca taranmasını 
rotanızı The Sofa Hotel Green Spa'ya çevirmenizi öneriyoruz. Şehirdeki ve yumuşak olmasını 
kaçış adresinizde klasik ve geleneksel tüm dünya masajlarından kişiye sağlıyor. li bizce 
özel Türk hamamına, keseli-köpüklü hamam sefasından cilt yenilenmesi ve | Türkiyedeki kadınların 
gençleşmesinde dünyanın en prestijli markalarından olan Environ vitamin 
terapileriyle farklılık yaratan bakımlara kadar eksiksiz bir hizmet sizi bekliyor. 


Wwww.greenspa.com.tr 


da kısa sürede 
vazgeçilmezi olacak. 
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woltsons 


Saç Zakimi 


APPLE CIDER 


Arındırıcı Bakım Şampuanı 


Organik elma sirkesinden oluşan formül, 
saç diplerinde biriken kalıntıları derinlemesine 
temizleyerek arındırır. Saç diplerinin nefes 


almasını sağlar. Saça yumuşak ve parlak bir İive clean 
görünüm kazandırır. Yağlı saçlar için a 
günlük kullanıma uygundur. 


İN 
shampoo 
CLARIFYING 


li a 


shampooing 


(APPLE CIDER) 


SİLA. ii removes duiling resi due — 
yaz pan 


o VE deriyed > vegan 84 S/ m Jret il pm 


Mn 
te KOSKATSIL 


z / 
debarrasse de tous les resi 


İN 
350 ml/12 U.S.fl.oz N , 


/ ” 


NA 


114 
17 
| 777 


Organik bitkiseller i içerir. Hayvanlar e test edilmemiştir 


AKMA e Öve 


; 
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İdi 


RADARGÜNDEM 


90 YAŞINDA 


Ünlü İtalyan mar 
Metropolis çanta 
on yıla bir model) 
kutluyor. Rock'n'ro 
yıl boyunca öne ç 


sının tam dokuz 
yorumlandığı bir 
|, caz, hip hop, 


ıkan müziklerin si 


ası Furla, 90'ıncı yaş gününü, ünlü 


arklı modelde (her 
kapsül koleksiyonla 
disko, punk gibi 90 


mgelerini çantalara 


HAZIRLAYAN: SELİN MİLOŞYAN 


KIT Müzesi'nde hi 
Arzu Kaprol imzası 


New York, Fashion Institute of 
Technology'nin Moda Müzesi'nde yer 
alan “Force of Nature” isimli sergide 
Arzu Kaprol'ün doğanın gücünden ilham 
aldığı, sonbaharkış koleksiyonuna ait 
bir kombini sergileniyor. Sergide 1775 / 
yılında Rousseau'dan yola çıkarak 
yaratılan bir elbise ve Alexander 
McGueen'in 2010 koleksiyonuna ait bir 
tasarım da dikkat çekiyor. 18 Kasım'a 
kadar ziyaret edebilirsiniz. 
fiinyc.edu/museum 


Evlerde Gucci rüzgarı 


Gucci, yeni lanse ettiği dekorasyon markası 
Gucci Decor'la markanın romantik ruhunu 
iç mekanlara taşıyor. Alessandro Michele'in 
tasarımlarının sandalyelerden porselen 


taşıyan Furla, müzikal bir yolculukla tarihi selamlarken 
moda, müzik ve sti 


çay takımlarına yansıdığı Gucci Decor'da 


in birlikteliğini de alkışlıyor. furla.com özellikle pembenin ağırlığında rengarenk 


bir stil öne çıkıyor. gucci.com 


ÖZEL BİR SERGİ 


4 Temmuzda Volvo Cars'ın daveti üzerine 48 saatliğine Londra'ya “uğrayıp” 


Shoreditch bölgesinde bulunan Canvas Studios'taki özel bir sergiyi gezdik. 
Pulitzer ve Emmy ödüllü fotoğrafçı Barbara Davidson bir ilke imza atıp 

yeni Volvo XC60'ın araç güvenlik kameralarını kullanarak Danimarka'nın 
başkenti Kopenhag'ın sokaklarında çekim yaptı. Çekilen 30 kare Londra'daki 
“Volvo XC60 Moments” sergisinde tanıtıldı. Bir otomobil ilk kez bir fotoğrafçı 


tarafından kamera olarak kullanıldı! Bu neden önemli? Dünyada her yıl 1.2 
Barbara Davidson'un Volvo XC60 güvenlik kamerasıyla 

yakaladığı karelerdeki çerceve içine alınan insanlarım manası 
şu: Bu araçtaki yeni güvenlik sistem yoldaki tüm canlıları 
algılayıp bir tehlike rlurüriela sürücüye “dikkat” diyor. 


milyon kadar insan yol kazalarında hayatını kaybediyor. Volvo ilk olarak 
2008'de acil durum fren sistemi City Safety (Şehirde Güvenlik) sistemini 


sundu. Bu sistem, İsveç'te çarpışmaları yüzde 45'e varan 
oranlarda azalttı! Serginin vurguladığı da 


bu: Yeni teknolojilerle donatılan Volvo 
XC60, bugüne kadar 
üretilmiş en güvenli 
otomobillerden biri 
olma hedefini taşıyor. 
volvocars.com/ir 


Ümmi dim 


POLONEZKÖY 


“Burada her yer bahçe” 


Kavacık'ın hemen yanı başında, doğanın tüm seslerini şehrin gürültüsünden uzak, 
özgürce dinleyebileceğiniz huzurlu bir yaşam çok yakında başlıyor. 


LP : 1 > R pe 
İri Gayrimenkul www.İreegarden.com.tr #11 53 PM 
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hay iflaki, e gidem Hadlişe'hie 
elerö(i&he 1. 
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Tek kol bluz, BALMAIN/ 
HARVEY NICHOLS, 12345. 
Beyaz kot etek, J BRAND/ 
HARVEY NICHOLS, 11175. 
Pırlantalı choker, AYŞE 
RODOSLU, fiyatı istek üzerine. 
Vintage “Chanel” zincir kolye, 
16200, vintage “Chanel” 

zincir bileklik, 54200, ikisi de 
SEASONS&STOR!ES. Pembe 
metal kalın bileklik, HERMES, 
12730. 


Şort, 3x1 /HARVEY © 
NİCHOLS, $1545. 
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KAPAKK7/Z/ 


am 12 yıl önce, “Stir Me Up” şarkısıyla tanıdık Hadise'yi. Henüz ilk gençlik yıllarını yaşayan 20 yaşında 
bir kızken, kameraların ve medyanın gözü önünde büyüyerek genç ve olgun bir kadına dönüşümünü izledik. 
Kimi zaman çok yaralandı (mesela kilosu insanların diline 
dolandı). Zayıfladı, bu kez de verdiği kilolar malzeme oldu. 
“Klibinde iç çamaşırı görünüyor” dediler, “Sahnede frikik 
verdi” diye yazdılar. Giydiği kıyafetler çok eleştirildi. Türkiye'de başarılı bir kadınsanız, hele bir de göz önündeyseniz sizi 
hemcinsleriniz bile alaşağı etmeye çalışır. Oysa Hadise her 
zaman tüm nahifliği ve kendine güveniyle “kadınlar birbirine 
destek olmalı” mesajını verdi. Anlamsız eleştirileri, hatta tüm 
çirkinlikleri güzellikle yanıtladı. “Ben tam bir savaşçı ruhuna sahibim. Birileri “şöyle olmalısın” dedi diye, istemediğim 
birine dönüşemem. Kendim nasıl mutluysam öyle yaşarım” 
diyor röportajın bir yerinde. “Ün”, “şöhret”, “dünya çapında 
başarı” gibi etiketlerin ardında ayakları yere basan, kendisini 
olduğu gibi kabul eden ve en önemlisi de “normal” bir kadın 
olduğunun altını çiziyor. İlk kez 2013 yılında, 20'li yaşların- 
da ELLE'e kapak olduğunda, yaptığı her şeyin temelinde aşk 
ve sevgi olduğunu söylemiş röportajında. Bugün 31 yaşındaki 
Hadise, 20”lerinde tanıdığımız o genç kızdan hem çok farklı hem de bir o kadar aynı. Müziğe duyduğu o aşkı ilk günkü 
kadar canlı tutarak ama ayakları daha da yere basarak yoluna 
devam ediyor ve kendi deyimiyle “savaşçı ruh halini” koruyarak geleceğini şekillendiriyor. 
ELLE: Çekimden bahsederek başlayalım. Yıllar sonra 
ELLE'e yeniden kapak oluyorsunuz. Çekim nasıl geçti, 
neler hissettiniz? 
HADİSE AÇIKGÖZ: Çok güzel geçti. Öncelikle çekime çok 
az uykuyla geldim. Gece 03.00 gibi yattım ve sabah 06.15 gibi 
kalktım. Kısaca, yola çok yorgun bir şekilde çıktık ama ben 
hep böyleyim. Her çekim öncesi, her klip öncesi nedense çok 
az uyuyorum. Sanırım heyecandan. 
ELLE: Moda çekimi yapmayı seviyor musunuz? 
H.A.: Çok seviyorum. İnsan farklı bir role giriyor ve bu beni 
çok heyecanlandırıyor, çünkü her çekim farklı bir konsept 
oluyor. Poz verirken kendini farklı hissedebiliyorsun. Bu çekimde de aynı şeyi yaşadım. En son 2013'te kapak çekimi yapmıştık ELLEe, Çok uzun zaman olmuş, bu yüzden birazcık 
heyecanlıydım. 
ELLE: Modayla aranız nasıl? 
H.A.: Modayı takip etmeyi ve okumayı çok severim ama 
bugüne kadar hiçbir zaman bir şeyi moda diye giyinmedim. 
Bana yakışıyorsa alırım, giyerim ama sırf moda diye bir parçanın bende olması için çaba sarf etmem. Gerçi ayakkabı ve 
çanta söz konusu olunca durum başka. Bu konuda çoğu zaman bir parçaya aşık olup onu hemen sipariş ediyorum. 
ELLE: Sizi biraz geçmişe götürelim, nasıl bir çocukluk 
geçirdiniz? 
H.A.: Güzel soru... Annemle babamın ayrılmasına rağmen 
annemin çok güçlü olup dört çocuk yetiştirmesi beni de her 
şeyden önce çok genç yaşta büyüttü. Bunun zorluğunu hissetsem de güzel bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Okula gitmeyi çok seviyordum. Sürekli öğretmenlere soru soran nadir 
öğrencilerden biri bendim, çünkü bir şeyi anlayana kadar sormaya devam eder, bu konuda hiç çekinmezdim. Buna hakla- 
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— d Kurdele bluz, ZEYNEP ARÇAY, 
a fiyatı istek üzerine. Beyaz kot 
şort, J BRAND/BEYMEN, 
1845, Şeritli kemer, GUCCI, 
dd . 02000: Harf işlemieli'madalyon 
di e) P > ”#kolye, SEASONS&STORLES, 
i is — BİK VET “4950»Rırlantalı choker, AYŞE 
e z ; RODOSLU, fiyatı istek üzerine; 
” , . ii Tâşliyüzük, MER'S, 1395. 
H Pembe metal bileklik, #1960, 
k renkli metal bileklik; 52160, kalın 
. renkli bileklik, 52730, hepsi 
HERMES. 
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Mavi ipli bluz, BALMAIN/ 
HARVEY NICHOLS, 

12675. Düğmeli yüksek bel 
şort, PİERRE BALMAIN/ 
HARVEY NICHOLS, 81145. 
Pırlantalı yuvarlak küpe, pırlantalı 
madalyon:kolye, fiyatları 

istek üzerine, ikisi de AYŞE 
RODOSLU. Altın kapaklı kolye, 
SEASONS&STORIES, 1850. 
Kaplumbağalı bileklik, MER”, 
1595. 
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rımın farkında olup, hep bunun peşinden koşan bir gençtim 
diyebiliriz. 

ELLE: Kız kardeşlerinizle her zaman böyle iyi anlaşır 
mıydınız? 

H.A.: Yalan yok... Tüm kardeşlerde olduğu gibi bizim de kavgalı dönemlerimiz vardı, hala da olur ki bu da bence çok normal. Önemli olan bir tartışmadan sonra güzel devam edebilmek, birbirini anlayabilmek ve gerektiği anlarda alttan alabilmek. Benim için kardeş, aşk, mutluluk, huzur, delilik demek. 
ELLE: Aileniz konusunda kendinizi şanslı hissediyor 
musunuz? 

H.A.: Kesinlikle şanslı hissediyorum, çünkü benim için aile 
rahatlık, huzur ve güven demek. Annem, babam ve kardeşlerim ben ünlü olduktan sonra karşıma hiçbir şekilde saçma 
sapan isteklerle çıkmadılar, bence bu çok kıymetli bir şey. 
Kardeşlerim benim için çok değerli. Nasıl ki onlar beni her 
durumda destekliyorsa ben de onların her yaptığı işte yanlarındayım. Tabii ki gereksiz tartışmalar da yaşayabiliyoruz 
ama dediğim gibi, kardeşlik başka bir şey, onlar benim canlarım. 

ELLE: İşinizi bir aile işine dönüştürmenin avantajları ve 
dezavantajları neler? 

H.A: En büyük avantajı, birbirimizi çok iyi tanıdığımız için çok 
rahat bir şekilde her şeyi birbirimize söyleyebiliyor o olmamız 
ki bu çok önemli. Bizim için bir 
dezavantajı yok, hiç olmadı. Tek 
olumsuz yönü, aileyle çalıştığım 
için sürekli eleştirilmem. 

ELLE: Çok kuvvetli aile bağlarına sahipsiniz, bir gün kendi 
ailenizi kurma fikri kulağa nasıl geliyor? 

H.A.: 31 yaşındayım. 30 yaşından 
sonra kadınlar çocuk için hazır 
olur diyorlar ya, ben de aslında 
bunu hissetmeye başladım. “Şu an 
hayatımda, “Evet bu adamla yuva 
kurabilirim” diyebileceğim biri 
olsa kesinlikle çocuk sahibi olmak 
isterim.” Benimle üç, dört, belki de beş çocuk yapmaktan bile 
korkmayacak ve bunun keyfini, korkularını, sorumluluğunu 
ve tutkusunu benimle birlikte yaşamak için heyecanlanacak 
bir adamla çocuk(lar) yapmak isterim. 

ELLE: Aşk hayatınızla ilgili hiç haberleriniz çıkmıyor. 
Bu gizliliği nasıl sağlıyorsunuz? 

H.A.: Açıkçası ben özel yaşamayı sevdiğim için elimden geldiği kadar bunu gizli tutmaya çalışıyorum. Bunu yapmak kolay mı? Kesinlikle değil, çünkü karşındaki kişi de buna rıza 
göstermeli. Aşk hayatını magazin basının önünde yaşıyorsun, 
sonra belki de ilişkin yürümüyor ve ayrılıyorsun. O zaman ne 
olacak? “Ya, işte ben flört ediyordum ama anlaşamadık, bu 
yüzden ayrıldık” mı diyeceğim? Hayır... İşte bunu yaşamamak 
için özel hayatımı gizli yaşamayı tercih ediyorum. 

ELLE: İnsan aşık olunca kendisinin en iyi versiyonuna 
dönüşür derler. Siz nasıl bir Hadise'ye dönüşüyorsunuz? 
H.A.: Aslında ben aşık olan Hadise'yi çok tercih etmiyorum. 
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“Ben aşık olan 
Hadise'yi çok tercih 
elmiyorum. Aşık 
olunca duyguları çok 
derin, çok sert, aşırı 
heyecanlı yaşıyorum 
ve bu dengemi 
bozuyor” 


Aşık olunca duyguları çok derin, çok sert, aşırı heyecanlı yaşıyorum ve bu dengemi bozuyor. Ben de açıkçası dengemi kaybetmeyi sevmiyorum, çünkü aşk, yeni yaşadığımız bir şeyin 
heyecanı, yeni yaşadığımız bir şeyin hayalini kurmak demek 
benim için. Çok aşırı aşık olmadan, güzel, heyecanlı, beni anlayabilen, benimle hayata aynı şekilde bakabilen birisiyle olmayı tercih ediyorum. 

ELLE: Sizin için ideal bir erkeğin tanımını yapar mısınız? 

H.A.: Bence ideal erkek diye bir şey yok. Yaşımız ilerledikçe, 
idealin peşinden koştukça ilişkilerimizde ve tercihlerimizde 
daha sert oluyoruz. Benim için ideal erkek, beni anlayabilmeli, beni kendinden daha çok sevebilmeli ve buna cüret etmeye 
korkmamalı. 

ELLE: Şu an aşık mısınız? 

H.A.: Hayır. Zaten hayatımda bir kere aşkı yaşadım, o da ilk 
aşkımdı. Çok uzun zaman oldu diyebilirim. 


BİR KADIN OLARAK KENDİ AYAKLARININ 
USTUNDE DURMAK 


ELLE: Şu sıralar nasıl bir ruh hali içindesiniz? Hayatınızın nasıl bir noktasında olduğunuzu düşünüyorsunuz? 
H.A.: Ruh halim şöyle: sadece 
çalışmak; kendimi geliştirmek, 
dans etmek ve şarkı söylemek istiyorum. Tatile gitsem, kafa dinlesem modunda değilim. Hayatımın 
güzel bir noktasındayım, çünkü 
giriştiğim her işi kimseye muhtaç 
olmadan, kendi gücümle yapıyorum. Bu benim için önemli. Bunun 
zorlukları da var ama bir kadın 
olarak kendi ayaklarımın üstünde 
durmak bu dünyada başarabileceğim en önemli şeylerden biri. 
ELLE: Bir sanatçı olarak bazen 
Türkiye'de potansiyelinizin tamamını kullanamadığınızı düşünüyor musunuz? 

H.A.: Evet, düşünüyorum, çünkü 
bazen çok anlamadığım yorumlar 
yapılıyor. Bir video klip için çok emek harcıyorsunuz, deli gibi 
koreografi yapıyorsunuz. Sonra “Hadise'nin klibinde iç çamaşırı göründü” diye haberler çıkıyor. Böyle bir kafa, bakış açısı bence çok yanlış. Klibinde iç çamaşırı göründü ne demek 
mesela? Bence sanat, müzik, dans, şarkı söylemek özgürlük 
anlamına geliyor ve bu konularda gereksiz, anlamsız limitler 
koyulursa eğer biz kendimizi, sadece biz sanatçılar değil hiç 
kimse, geliştiremeyiz. Pablo Picasso'nun şu sözüne hayranım: “Her çocuk bir sanatçıdır. Sorun, büyüdüğümüzde nasıl 
sanatçı kalabileceğimizdir.” 

ELLE: Hayatta neyin peşindesiniz? Bu yolda en çok nerelerde zorlanıyorsunuz? 

H.A.: Her şeyden önce ailemin sağlığı, kendi sağlığım geliyor. 
Sonra başarı başarı başarı başarı diyebilirim. “Yok, ben bunu 
yapamam” dediğim şeyleri zorlamayı seviyorum. Mesela son 
klibimizde deli gibi koreografi var ve çok kısa zamanda öğrenmem gerekiyordu. Önce “Hayatta başaramam” dedim, sonra 
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KAPAKKIZI i 


MP icreli beyaz mayo, MOEVA, 
280 €. Altınmadeiyon MELE, 
fiyatı istek üzerine, Yıldızlı kolye; 
BO/MIDNIGHT EXPRESS, 
1900. Hasır bileklik, HERMES, 
(tanesi) fiyatı istek üzerine: 

Siyah kemik güneş gözlüğü, 
CARRERA/SAFILO ÖPTİK, 
1700. 


Saç: Serkan Aktürk 

Makyaj: Ali Riza Özdemir 
Styling asistanları: Aslı Asil, 
Selin Şenses 


Fotoğraf asistanı:Tufan 
Ertekin 


Kempinski Hotel Barbaros Bay 
Bodrum'a teşekkür ederiz. 
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deli gibi çalıştık ve oldu. Mesela bu benim için önemli. 
ELLE: Şarkıcı olmasanız hangi mesleği seçerdiniz? 
H.A.: Şarkıcı olmasam kesinlikle pazarlamayla ilgili bir şey 
yapardım, çünkü “marketing” okudum ve bu konuda okulda- 
ki sunumlarda çok başarılıydım. Mütevazılığı severim ama 
bunu söylemem gerekiyor, okulda çok iddialı bir öğrenciydim. 
Elimden geleni yapardım ve bir şeyleri anlatmak, bir şeyleri 
karşı tarafa güzel bir şekilde geçirebilmek çok sevdiğim bir 
uğraştı. Bu yüzden mutlaka bir markanın “branding” departmanında çalışırdım. 


“ÜNLÜYÜZ DİYE İNSANİ DUYGULARIMIZ 
OLAMAZ MI?” 


ELLE: İnsanların bakışları ve ilgisi her zaman üstünüzdeyken ne kadar kendiniz olabiliyorsunuz? 

H.A.: Elimden geldiği kadar kendim gibi olmak istiyorum ve 
bunun için çabalıyorum. Geçenlerde ayağımda topuklularla 
arabaya doğru giderken, düşmemek için yere bakarak yürüyordum. Gece 12'de elinde cep telefonuyla fotoğraf çekmek 
isteyen biri çıktı önüme. Normalde seve seve fotoğraf çektiririm ama yere bakarken ummadığım anda karşıma çıkınca 
fena korktum ve o şoku üstümden 
atmak birkaç saniyemi aldı. Sonuçta ben de insanım. “Tamam, 
çekelim” dedim ama karşımdaki 
kişi fotoğrafı çekmekten vazgeçti. 
Gerçekten hiç anlam veremedim. 
Biz ünlüyüz diye insani duygularımız olamaz mı? 

ELLE: Kendinizi tüm bunlardan nasıl koruyorsunuz? 

H.A.: Çevrem çok geniş değildir. 
Yaşadığım tecrübelerden sonra 
yeni dostluklara inanmıyorum. 
Kolay kolay herkese güvenmem. 
Fakat etrafımdaki az ama öz kişiler için dünyayı yakarım. 

ELLE: Popüler olmak hoşunuza gidiyor mu? Şöhretten yorulduğunuzda bu durumla nasıl 
baş ediyorsunuz? 

H.A.: Popüler olmak işime bir katkısı olduğu an hoşuma gidiyor, yoksa özelimde beni kimse tanımasa hiç rahatsızlık 
hissetmem. Bu tuhaf gelebilir ama özel hayatımda “Neden hiç 
kimse beni tanımıyor?” demem, hatta bundan daha da mutlu 
olurum. Şöhretten yorulduğum an uzaklara kaçıyorum. Biletimi alıp uzaklaştığım, kendime gelebildiğim birkaç yer var. 
ELLE: Egolarınız var mı? 

H.A.: Var ama sadece işimle ilgili. Sahnede yaptığım işlerde 
egoyu yaşamalıyım, yoksa başarılı olamam. Egoyu çirkin bir 
şekilde yansıtmamak lazım insanlara, içinde yaşayacaksın. 
Ben de bunu yapıyorum. 

ELLE: Çok yorulduğunuz zaman spiritüel açıdan kendinizi rahatlatmak için bir şey yapıyor musunuz? 

H.A.: Evet, bazen çok yorulduğumda, kafama bir şeyler taktığımda uyuyamıyorum. Bu durumda klasik müzik dinlemeyi 
çok seviyorum. Mum ışığında Mozart dinlemek benim meditasyonum. 


“Tam bir savaşçı 
ruhuna sahibim. 
Birileri “şöyle 
olmalısın dedi diye, 
istemediğim birine 
dönüşemem. Kendim 
nasıl mutluysam öyle 


yaşarım” 


ELLE: Güzellik sizin için ne ifade ediyor? Kendinizi güzel buluyor musunuz? 

H.A.: Her kadın gibi bazen buluyor, bazen bulmuyorum. Ama 
kendimi beğeniyorum. Kendimi sevmesem, beğenmesem işi- 
mi yapamam ki, işim sürekli sahnelerde, insanların karşısında 
bulunmak.... Kendimi seviyorum. Aksi halde başarılı olamam. 
Zaten her kadın güzeldir. Çok klişe ama buna inanıyorum. 
ELLE: Sıfır beden olmanın bu kadar dayatıldığı sanat ve 
moda dünyası hakkında ne düşünüyorsunuz? 

H.A.: Ben tam bir savaşçı ruhuna sahibim. Birileri “şöyle olmalısın” dedi diye, istemediğim birine dönüşemem. Kendim 
nasıl mutluysam öyle yaşarım. Dünyada artık “curvy”, yani 
kıvrımlı olmak çok güzel diye konuşuluyor. Çok sevdiğim 
ve müthiş saygı gören Amerikalı rapçi Kendrick Lamar bile 
sözlerinde “Kızlar bırakın bu Instagram'daki Photoshop'lu 
resimlerinizi, görelim normal halinizi, selülitli vücudunuzla 
barışık olun” diyor... Nedense bizim ülkemizde basenli olmak, 
kilolu diye nitelendiriliyor. 

ELLE: Kendi bedeninizle ne kadar barışıksınız? 

H.A.: Çok barışığım tabii ki... Kendimle barışık olmasam işi- 
mi sevgiyle yapamam... 

ELLE: Instagram demişken, 6 
milyona yakın takipçiniz var. 
Sosyal medyanın gücü hakkında ne düşünüyorsunuz? 

H.A.: Ne kadar sosyal medyadan 
hoşlanmasam da çok önemli olduğunu biliyorum. İnsanlar çok kötü 
şeyler yazdıklarında anlam veremiyorum. Sosyal medyada herkes 
eleştirmen, herkes çokbilmiş... Ed 
Sheeran geçenlerde, dayanamayıp 
hesabını yorumlara kapattı. Ben 
pek sevmiyorum ama işim gereği 
çok gerekli ve bir anda milyonlara 
hitap edebileceğiniz bir platform. 
ELLE: Hakkınızda bilmediğimiz bir şeyler söyler misiniz? 
H.A: Mesela bir konser ya da bir 
çekim öncesi evde hazırlanmayı 
çok seviyorum. Özel bir makyaj 
odam var. Saçlarım ve makyajım o odada yapılıyor. Saçımı ve 
makyajımı yapan isimler zaten benim çok yakın dostlarım ve 
onlar evimde olduklarında ummadıkları anda bir şeyler hazırlamayı seviyorum. Bu çay, ne bileyim omlet olabilir... Onlar 
her seferinde “Ya, sen otur, biz yaparız” diyorlar ama ben pek 
durmam, bunu yapmayı severim. Evime kim gelirse gelsin, 
onun rahat etmesi ve iyi hissetmesi için uğraşırım, Türk insanının özelliği bence. 

ELLE: Hayat felsefeniz nedir? 

H.A: Hayatımı korkmadan, hatalar yaparak, özgürce, huzurla 
yaşayabilmek. 

ELLE: Yakın zamanda ne gibi projeleriniz olacak? 

H.A: Yeni albümüm “Şampiyon” çıktı ve ilk klibimiz yayında. 
Konserlerimiz devam ediyor. İkinci klip de gelecek ama onun 
için biraz daha bekleyeceğim. Henüz her şey çok yeni ve taze, 
biraz tadını çıkaralım. Sonra her zamanki gibi “show must go 
on”, yani çalışmaya devam... 
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iFelsefenin 
Tesellisi" 


İLHAM VEREN “KHITON” 
Kolları açıkta bırakan, iki 
© | parçalık dikdörtgen kumaşın 

| Öirbirine dikilmesiyle elde edilen 
antik Yunan giysisi “Khiton” (en 
altta), moda tarihinde Madame 
Gres'ten, Madeleine Vionnet'ye, 
— Valentino'dan Chanel'e birçok 
| markaya ilham verdi. 


) DOLCE&GABBA 


MARY KATRANTZOU 


Deri sandaletler, işlemeli tunikler, 
hasır çantalar, geometrik takılar, | 
masmavi bir deniz ve Yunan adaları... 
Rüya bir tatil için gerekli olan her 

şey bir arada görünüyor. Oysa Yunan 

kültürü, moda ve stilin ötesinde bir 
yaşam felsefesi olarak da konuşulmayı 
a fazlasıylahakediyor. 


MADELEINE VIONNET 


MADAME GRES 


RÖPORTAJ: SELİN MİLOŞYAN 


eçtiğimiz mayıs ayında Paris Grand Palais'de gerçekleşen Chanel'in 2018 Cruise defilesinde, kendinizi Eski Yunan'da, podyumdaki antik kalıntıların içinde Olympia'da ya da omuzdan drapeli 
elbiseleriyle kolonlar ve zeytin ağaçları arasında arzıcndam 
eden modeller arasında Parthenon Tapınağı'nda hissedebilirdiniz. Karl Lagerfeld'in Antik Yunan kültürü, güzelliği ve stilin- 


VALENTINO 


den ilham alarak tasarladığı ve “Antik Çağın Modemnliği” olarak isimlendirdiği koleksiyonda kalın kemerli, beli vurgulayan 
akışkan elbiseler, tek omuzlu pilise tasarımlar, defne yaprağı 
desenli üstler, dore takılar ve gladyatör sandaletler dikkat çekiyordu. 
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sadece moda severler değil, podyumda büstleriyle varlık gösteren Antik Yunan filozofları da 


iştirak ediyordu. Filozoflar, kültürün, estetiğin ve / 
Batı uygarlığının beşiği olan Antik Yunan'ın varlığında Gi, 7 4 
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adeta modanın kadın güzelliğini kutsayan tarafına alkış 
tutuyorlardı. 

Yunanistan son yıllarda patlak veren ve ülkeyi olumsuz 
yönde etkileyen ekonomik krizle cebelleşirken bir yandan da 
süli, moda anlayışı, mücevherleri, tatil beldeleri, mimari yapısı 
ve yemek kültürüyle her alanda ilham vermeye devam ediyor. 
Demokrasinin, felsefenin ve zengin bir kültürün ana vatanı 
olan, ekonomik krizlerin yıkıp atamadığı Antik Yunan'ın bugün 
modadan her alana nasıl egemen olduğu apaçık ortada. l 7 

Bu yaz Yunan adalarında gladyatör sandaletlerinizle ta- o AN , 
til yapmakla yetinmeyin! Daha derin düşünün; Eski Yunan O “Nğ 1 > 
felsefesinin hayatınıza nasıl yön verebileceğini deirdeleyin! | #& 


MADAME GRES'DEN VALENTİINO'YA 


Birkaç yıldır ve bu yaz sezonunda, moda RAN | 
dünyasına Yunan esintilerinin hakim olması 
aslında yeni bir durum değil. 1930'lu yıllarda, 
Antik Yunan'ın karakteristik giysisi, tunik ya da 
“khiton”dan feyzalan ipek ve jarse elbiselerle 
kadınları Yunan tanrıçalarına benzeten Madame 
Gres, klasik Yunan heykellerini inceleyerek su gibi 
hareket eden akışkan, verev kesimli tasarımlara 
imza atan Madeleine Vionnet, 20'ler ve 30'larda 
kadın bedenini korsenin baskısından kurtarırken 
Antik Yunan'ın sadece giyim stilinden değil, bu 
engin kültürde yeşeren ve politik düzene bile yön 
veren entelektüel özgürlükten de etkilenmişler 
olsa gerek. 2014 ilkbahar-yaz koleksiyonunda 
çiçekten taçlar ve belden kemerli akışkan elbiselerle 
Eski Yunan'ı onurlandıran Dolce&Gabbana, 
podyumda Yunan tanrıçalarını yürütüyordu. Son 
olarak Pierpaolo Piccioli'nin 2017 ilkbahar-yaz 
“haute couture” defilesi için her birine Yunan 
mitolojisinden tanrı ve tanrıça isimlerini verdiği ) 
düz, transparan ve uzun elbiseleri unutmayalım. | 
Koleksiyondaki piliseler ve işlemelerse, nakış ustası eski A 
Yunan kadınlara bir gönderme olarak, Yunan stilinin ye | 
belirgin özelliklerindendi. i 


SANDALETLER, TUNİKLER VE EGE GÜNEŞİ | / 


Dünya, Yunan kültüründen ilham almaya devam ederken Yunanistan da ülkeyi kemiren ekonomik krize inat 
toprağında yetişen genç tasarımcılar ve sanatçılarla hem 
köklerine saygı duruşunda bulunuyor hem de bu güçlü ve 
zengin medeniyetin etkilerinin hala nasıl devam edebildiğini 
gösteriyor. Dünya moda haftalarında ön sıraların müdavimlerinden, 174 bin takipçisi bulunan Yunan blogger Evangelie 
Smyrniotaki, son yıllarda Atina'nın enerjik ve hareketli bir 
kente dönüştüğünden bahsederken, deri sandaletler ve işlemeli beyaz elbiselerin Yunan stilinin en belirgin parçalarından 
olduğunu söylüyor. Köklerinin izinde sanatsal ve mimari silüetlere imza atan Mary Katrantzou, düğümleme bağlama, örme 
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CELIA DRAGOUNI 
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CHANELDEN ANTİK YUNAN'A SAYGI DURUŞU 
Karl Lagerfeld'in, adeta Yunan şehir devleti 
atmosferinde sunduğu 2018 Cruise defilesinde, Ege 
güneşine selam duran dore renkler, drape omuzlu 
akışkan elbiseler ve rengarenk gladyatör sandaletler, 
antik Yunan stiline direkt gönderme yapıyordu lüstte). 
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7 HANN KARAKÖ 


TORY BURCH 


M MISSONI 


GÜNDEM7/REND 


DOLCE&GABBANA 


Akışkan, düz, 
yere kadar 
uzanan elbiseler, 
nakış işlemeli 
tunikler, bedene 
özgürlük tanıyan 
parçalar, kırmızı 
ve mavi renkler, 
Yunan stilinin 
öne çıkan 
özelliklerinden. 
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ve drape gibi tekniklerle podyum- 
Yunanistan'dan çıkıp dünyaya açılan önemli isimlerden. 


adalarında salınmak, Atina'dan Paris'e, Los Angeles'tan Şangay'a nam salan Ancient Greek Sandals 
sandaletleriyle Ege güneşini batırmak hangimizin 
hayali değil? Yunanlar zengin kültürel miraslarını mücevher alanında göstermekte de oldukça iddialılar. Yannis Sergakis, Ileana Makri, Kenzo, Jean-Paul Gaultier ve 
Zadig&Voltaire için çizimler yapan, tasarımları Paris White 
Bird'de satılan Lito Karakostanoglu (Lito Jewelry) ve Efthymios Zolotas, Antik Yunan medeniyetinin ışıltısını takılarda başarıyla yaşatıyorlar. 


SADE VE MİNİMAL BİR YAŞAM HAYALİ... 


Son yıllarda hepimiz Yunanistan'ın berrak denizli adalarında tatil yapmak için can alıyor, mavi ve beyazın egemenliğindeki, dingin ve aydınlık Yunan stilindeki evlerin hayalini 
kuruyor, Ege yemeklerini deneyimlemekten büyük zevk alıyoruz. Sade ve minimal bir yaşam alanı, ferahlık ve huzur, gürültülü ve stresli hayatlarımızın en iyi ilacı. Yeni çıkan ve çok 
satanlar listesinde başı çeken, “Felsefenin Tesellisi” ya da “Felsefeye Giriş” gibi kitaplarsa, Antik Yunan filozoflarının öğretisinde içinde yaşadığımız karmaşık dünyayı daha iyi 
algılamamızı sağlıyor. 

Tüm bunları yaparak bizi yoran gerçeklerden kaçmak, aslında Karl Lagerfeld'in 
2018 Cruise defilesiyle “İdeal Yunanistan'a ulaşma arzusuyla ve “Gerçek, beni 
ilgilendirmiyor, tasarımlarımla güzelliğin 
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Ayrıca Celia Dragouni'nin işlemeli tunikleriyle Yunan 
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GÖZÜNDEN BUGÜNÜ 
ANLAMAK 


“ &ntik Yunan filozofları henüz kişisel gelişim kitaplarının 
5 yazılıp çizilmediği bir dönemde, bundan yıllar 
önce, iyi ve doğru bir yaşam için önerilerini çoktan 

vermişlerdi. Okuyalım, ilham alalım ve bugüne 
uyarlayalım... 


PLATON'UN SPİRİTÜELLİĞİ Felsefenin 
ana gayesinin insanın mutluluğu olduğuna 
inanan Platon, öğrencilerine tinsel egzersizler 
yapmalarını, gece boyunca günün nasıl 
geçtiği üzerine düşünmelerini öneriyor, kişinin 
dünyayla uyumlu yaşaması için ruhun kendisiyle 
sürekli diyalog halinde olması gerektiğinin 
altını çiziyordu. Bugünün deyimiyle “meditasyon 
yapın” diyordu. 


PHYRRHON'UN KUŞKUCULUĞU 
İnsanın bilgiye ulaşmasının, görünüşleri 
aşıp gerçekliğe erişmesinin imkansızlığını 
savunan, kuşkuculuğun babası Phyrrhon, 
her görüş için lehte ve aleyhte aynı derecede 
güçlü kanıtlar bulunduğunu, bundan dolayı 
yapılması gereken en iyi şeyin hiçbir tarafa 
meyletmemek olduğunu söylüyordu. Bunu bugün 
şöyle yorumlayabiliriz: Kafanızı hiçbir şeye fazlaca 
takmayın, kendinizi üzmeyin. Seçimlerinizi yaptıktan 
sonra “keşke”"lerle yaşamayın. Hiçbir şey sizden 
daha önemli değil. 


EPİKÜR'ÜN AHLAKÇILIĞI Bir ahlak 
felsefesi geliştiren Epikür'e göre kişi, mutluluğa 
haz peşinde koşmaktan vazgeçtiğinde, gerekli 
ve doğal olmayan arzularına sırt çevirdiğinde, 

yalın ve sade bir hayat sürdüğünde ulaşacaktır. 
Epikür'e, “Less is more" (Az çoktur) motto'sunun 
babası desek yanlış olmaz. 


EPİKTETOS'UN STOACILIĞI Yunan stoacı 
filozof, yanlış düşüncelerin acı ve mutsuzluğa 
yol açacağını, insanların yanlış yargılara 
kapılarak kötü yollara girebileceklerini 
anlatıyordu. Bu öğretiyi bugün, “İyiyi ve kötüyü 
ayırmak bizim elimizde, mutlu olmak için iyiden 
şaşmamalıyız” şeklinde okuyabiliriz. 


ve kültürün kaynağına iniyorum, idealimde neyi beğeniyorsam onu yapıyorum” fikriyle bağdaşıyor. İşte Lagerfeld'e ilham 
veren Antik Yunanistan, estetik ve güzellik anlayışıyla bugün 
stilimize ve hayat tarzımıza yön verirken, felsefe ve politikanın 
beşiği olarak, ideal ve ütopik kuramlar da sunsa, düşünce 
sistemimize damga vuruyor, o günün kurallarıyla bugünkü dünyayı anlayıp kavramada ve Antik Yunan 
filozoflarının anahtarını verdikleri daha “iyi, 
mutlu ve erdemli bir yaşama” kavuşmada etki- 
8 sini gösterebiliyor. 
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Başka bir arzunuz? 


Türkiye'nin en başarılı 
kadın girişimcileri 
bu yıl kimler? 


Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'na katılın, 
başarı hikayenizi milyonlarla paylaşın, 
en iyiler arasında yer alın. 


Ödüller 
Türkiye'nin Kadın Girişimcisi 


30.000 TL 


Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci 


25.000 TL 


Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci 


25.000 TL 


Kadın Sosyal Girişimci 


25.000 TL 


Son Başvuru Tarihi: 
15 Eylül 2017 


kadingirisimciyarismasi.com 


KAGIDER | Ekonomist 


Garantı şubeleri / 444 5624 / Kadıngırısımcı yarısması .com | (i(w//garantı 


TRENDGÜNDEM 


Mayokini mi, retro 
bikini mi, volanlı mı, 
yoksa atletik mi? Bu 
kadar basit bir soru 
soruyoruz size... Ne 
de olsa mevsimlerden 
yaz ve aylardan 
ağustos, tatil demek! 
Bu yaz plajlarda hangi 
modellerle arzıendam 
edeceğinizi okurken 
bir zamanların stil 
ikonlarının bikini 
tercihlerini de 
öğreneceksiniz. 
Haydi plaja... 


YAZI: SELİN MİLOŞYAN 


TARZINI 
SEÇİNİ 


ugün giydiğimiz tek parça mayo ve bikininin 
tarihine baktığımızda skandal ve yasaklarla 
karşılaşıyoruz. Öyle ki Amerikalı yüzücü 
4 Annette Kellerman'ın 1907 yılında giydiği 
tek parça mayo sonrası teşhircilik yaptığı gerekçe- 
| siyletutuklanmış, 1947 yılında Fransız mühendis 
Louis Reart tarafından yaratılan bikiniyse Avrupa 
ve Akdeniz'de yasaklarla karşılaşmıştı. Mayo, 20'li 
yıllardan sonra bacakları ve omuzları açıkta bırakan 
modelleriyle, bikiniyse 70lerde tüm dünya plajların- 
da popülerleşerek bugünlere geldiler. Günümüzde 
mayolar, farklı model, kesim ve renkleriyle sadece 
plajları değil, parti ve davetleri de fethetmeye hazır. 
Peki ya siz? 
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MAYOKİNİ: NE BİKİNİ NE 
MAYO, İKİ ARADA BİR DEREDE 


Mayoyla bikini arasında kalan, 
ikisinin de sıradanlığından kurtulup 
ara yolda eğlenceli ve sıra dışı bir 
tarza imza atan mayekiniyi yıllar 
önce ilk defa 2006 yılında Paris 
Hilton'un üzerinde gördük. Hilton'un 
Los Angeles'ta bir klip çekerken 
giydiği mayokini, hemen ardından 
tasarımcıların koleksiyonlarına, ünlü 
isimlerin de gardıroplarına girdi. 
; “Melrose Place” dizisinde 
entrikacı Ella'yı canlandıran 
Katie Cassidy de mayokinin 
popülerleşmesine katkıda 
bulundu. Karnı örterken bel ve 
sırt bölgelerini tamamen açıkta 
bırakarak çekici bir görünüm 
yaratan mayokini, göbeğini 
göstermekten çekinen ya da 
buradaki fazlalıkları örtmek 
-— isteyenlerin vazgeçilmez 


parçası. 
NOT: İri küpelerle kullanmayı 
ihmal etmeyin! 


RETRO BİKİNİ: PLAJDA 


LAGENT BY AGENT 
PROVOCATEUR 
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FLAGPOLE 


ARAKS ELMAR 


CUTLER AND 


50'li yıllarda Brigitte Bardot'nun 
Cannes Film Festivali'nde bikiniyle boy 
göstermesinin ardından popülerleşen bu 
iki parçalık mayo, Ava Gardner, Rita 
Hayworth, Jayne Mansfield ve Esther 
g Williams gibi Hollywood yıldızlarının 
bedeninde, göbeği örten yüksek bel 
modeliyle efsaneleşti. 50'li yılların bu 
unutulmaz parçası, bugün Miu Miu başta 
olmak üzere birçok farklı markada, 
çiçekli ve grafik desenlerin birlikteliğinde 
yeniden hayat buluyor. Özellikle vintage 
seviyorsanız, kelebek formundaki 
güneş gözlüğü, başınıza bağladığınız 
eşarp, sandaletler, iri küpeler ve hasır 
bir çantayla tamamlayacağınız retro 
bikininizle bu yaz Güney Fransa 
sahillerini keşfe çıkın! 


NUR KARAATA 
CİHAN NACAR 


için ideal GELEN unulmayin&.. 


NOSTALJİK TAKILIN “©; 
Nü 


Not: Yüksel bel bikinilerin e vücutlar t 


DOLCE&GABBANA 


Dorethiy “4 
Malone 


AURELIE 
© BIDERMANN 


SENSI STUDIO 


ATLETİK MAYO: 
TATİLDE SPORDAN 
VAZGEÇMEYENLER İÇİN 


Süper modeller çağı olarak adlandırılan, 
Elle Macpherson, Cindy Crawford, 
Claudia Schiffer ve Linda Evangelista 
gibi isimlerin atletik, kaslı ve sağlıklı 
bedenleriyle tüm dünyada ün saldıkları 
90'lı yıllarda ortaya çıktı atletik mayo. Bu 

kusursuz bedenlerle özdeşleştirilen, 

ayrıca yine 90'ların unutulmaz 

yaz dizisi “Sahil Güvenlik”te 

| Pamela Anderson'ın giydiği kırmızı 


Pamela © N 
Anderson; > 


Cindy 
Crawford 
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2 | atletik mayoyla da hafızalarımıza 

z ) | kazınan bu sportif parça, bugün 

m 8 sağlıklı beslenme ve yaşamın 

z popülerleşmesiyle yeniden plajlarda 

z başrol oynamaya başladı. Özellikle 
< d sörf, koşu ve bisiklet 
E | gibi sl yoğun i ) 
> 9 olarak yapıldığı 9 cdi y li 
3 tatillerde tercih edilen, Ii | ) ti ii z 
< Mİ 


triatlon sporcularının 
vazgeçemediği atletik 
mayo, mesajlı ve fermuarlı 
modelleriyle de oldukça 
revaçta. NOT: Maskülen görünümü 
kırmak için renkli modelleri kullanabilirsiniz. 


BETTER 


ACNE STUDIOS 


CALZEDONLA 4 


VOLANLI BİKİNİ; HEM 
ia DA HEM ŞEHİRDE 


Gömlek ve eteklerden sonra bu yaz 
bikinilere de dokunan volanlar, 1951 
yılında Marilyn Monroe'nun giydiği 
puantiye bikinide dişiliğin sembolüne 
dönüşse de aslında romantik ve uçarı 
bir stile gönderme yapıyor. Plaj stilinin 
günlük giyimle iç içe geçtiği günümüzde 
volanlı bikiniler, kısacık jean şort ve mini 
eteklerle kullanılarak bir üst giyim parçası 
görevi de görüyor. Özellikle “happy hour” 
partilerinde volanlı bikini üstünüzle çok 

şık görüneceksiniz. Küçük göğüslüyseniz, 
volanlar sizin için ideal çözüm olabilir! 


LILY AND ROSE 


EMILIO PUCCI 
NUR KARAATA 


Not: Güneşe ilk defa çıkarken daha sade bir parçayla 
güneşlenin; volanlı mayonuzu iyice bronzlaştıktan 
sonra kullanın! 


FOTOĞRAFLAR: FIRAT MERİÇ, GETTY IMAGES TÜRKİYE 
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- PREMİEREVİSİO 


GO UD OF EASH'TO'N 


YARNS JFABRICS | LEATHER d l 
DESİGNS:| ACCESSORİES | MANUFACTURING 


PARC DES EXPOSITIONS, PARIS NORD VILLEPİNTE 


a” 


NS 


8/19 


AUTUMN 
WINTER 


ei 


kemal neredeyse her detayında izlerine 
rastladığımız bir şehri altı yıl orada yaşayan birinden 
daha iyi başka kim anlatabilirdi ki? 'Takılarına 
bayıldığımız Begüm Kıroğlu, Şanghay'ı anlatıyor. 


YAZI: SERLİ GAZER BOYACI 


egüm Khan markasının kodlarını Uzak Doğu oluşturu- z 

yor ama özellikle de Şanghay. Tasarımcı Begüm Kıroğ- z 

lu'nun altı yıl yaşadığı, yüksek lisansını yaptığı ve hala 2 Sineme 5 

sık sık gittiği bir ilham vahası bu şehir. “Şanghay'a ğ BÖCEKLER VE 8 
gelmiş olan herkesin saklayacak bir şeyi vardır...” lafı bu- KAPLUMBAĞALAR 


Çin kültüründe uzun 
| hayatın sembolü olan 
e Çin 


sanatında kullanılmış İn #2“ 
© böcek formları Begüm 
işi Khan markasının 4 
i 
K 


MW DNASInı oluşturuyor. 


ranın gizemli ve mistik havasını anlatmaya yetmiyor. Bu 
noktada devreye Begüm giriyor. 

ELLE: Şanghay şehrine ilk ne zaman, ne için gittiniz? 

BEGÜM KIROĞLU: İlk kez üniversiteyi bitirdiğimde, Çin kültürü üzerine yüksek lisans yapmak için gittim ve altı sene orada yaşadım. : 
ELLE: Burayı en güzel nasıl tarif edersi- (48 Begürüi Mir, 
niz? Kıroğlu'»X 
B.K.: Şanghay'a ilk geldiğimde şehrin dina- 


BEGÜM KHAN 
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FOTOĞRAFLAR: GETTY IMAGES TÜRKİYE, SHUTTERSTOCK TÜRKİYE 


ANN 


YEŞİLE DOYUN 
Şanghay'ın mistik bahçelerinde 
apacağınız bir gezintide 
edine yeşilin ve Asya 
bitkilerinin sakinleştirici etkisine 


bırakın. 


mizminden,  hareketliliğinden, insanlarından, 
buraya gelenlerin yeni 
fikirlere açık olmasından, şehrin hem modern 
hem de oryantal havasından çok etkilenmiştim. Her şeyin mümkün 
olabileceği, 
kendilerini baştan yaratabileceği, yaratıcı enerjisinin çok yüksek olduğu bir yer burası. 

ELLE: Şehri gezmek için ideal bir günün programını yapar mısınız? 

B.K.: Bence Şanghay'ın en etkileyici ve keyifli sokakları, eski 
Fransız mahallesi olan French Concession. Minik dar sokakların içinde komünizm döneminin tipik Çin evleri Lane House'ların yanında, 20'li yıllarda yapılmış Çin etkili Fransız köşkleri bulunuyor. Her sokakta antikacılar, yüzyıllık büyük ağaçlar, 
dim sum satan arabacılar, motorlar ve eski yıllardan kalan bir 
gizem var. Şanghay “art deco” döneminde, bütün Avrupalıların, 
Rusların yaşadığı günlerde bir laf söylenirmiş: “Şanghay'a gelmiş olan herkesin saklayacak bir şeyi vardır...” 

ELLE: Favori adresleriniz nereler? 

B.K.: Şanghay Müzesi dünyadaki en önemli Blue-Blanc koleksiyonuna sahip müzelerden biri olarak çok etkileyici. Yuyuan 


Yuyüân Bahçeleri 


insanların 


Bahçeleri, Dongtai antika pazarı, kocaman bir pasajın tamamı- 
nın kumaşçılar ve aynı gün içinde istediğinizi diken terzilerle 
dolu olduğu Fabric Market, French Concession'ın içindeki 
Ferguson Lane'deki kafeler... 

ELLE; Bu şehir size hangi açılardan ilham veriyor? Tasarımlarınıza nasıl yansıyor? 

B.K.: Şehrin insan ve fikir sirkülasyonu çok hızlı. Buraya her 
sene sanki yeni insanlar yeni fikirlerle geliyorlar. Bu da çok 
ilham verici. Kimse hiçbir girişiminizi veya fikrinizi saçma ya 
da riskli bulmuyor. Yaşlanan Avrupa toplumunun düşünce yapısına göre çok ilham verici ve cesaretlendirici. Ayrıca şehrin 
tarihi, Uzak Doğu'nun renkleri, coğrafyanın vahşiliği, Asya'nın 
gizemi yaratıcılık anlamında beni çok etkiliyor. Blue-Blanc bir 
vazonun üstündeki horoz formu, Tibet halısı- 
nın üstündeki bir kaplan şekli, Yasak Şehrin 
duvarının yeşil tonu, Çin kültüründe uzun 
hayatın sembolü olan kaplumbağa, Çin sananda kullanılmış böcek formları gibi detaylar 
tasarımlarımda tekrar hayat buluyorlar. 
ELLE: Şanghay'ı beş sıfatla tanımlayacak 
olsanız? 

B.K.: Genç, dinamik, çılgın, cesur ve yaratıcı. 
ELLE: Ne almadan dönmemeli? Birkaç 
adresrica etsek. 

B.K.: Shanghai Tang'den klasik Çin elbisesi 
gipao'lar, genç tasarımcı Ms. Min'den çağdaşlaştırılmış Çin kültürünün esintilerini taşıyan 
kıyafetler, Songfang Tea House'un mavi tene- 


— MAVİ AŞK 

«© Şanghay Müzesi'nde 
dünyanın en geniş 
Blue-Blanc kele 
ziyaret etmeden 


Dongtüi dönmeyin (altta, solda). 


tntika al e e, a 
pazarı ii 
1 


ve; 


BIR ŞEHRİ DAHA 
IYI ANLAMAK 
IÇİN... 
Dongtai antika 
azarı, birçok 
İlk materyali 
bulabileceğiniz 
bir yer. 
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0 ÇAY RİTÜELİ eli lp 2 p | 
) Çay, Uzak / ia, © az. ; 

Doğu'nun en eski 
geleneklerinden. 
Bu kültürü bir çay 
# evinde tatmalısınız. 


KISA KISA 


Şanghay'la ilgili birkaç öneri lütfen... 


bm id 


Haziranda muson yağmurları başlıyor. 
Bu dönemi ya atlayın ya da Şanghay 


ke kutularında gelen çayları, Tang'den içi dragonlu şemsiyenizi 
antika pazarında bulduğunuz almaya unutmayın. SOKAK LEZZETLERİ 5 


Gördüğünüz her 
noktada dim sum'ları 
yemeyi ihmal etmeyin. 


her şey, ofisiniz için bereketi- 
ne inanılan elini sallayan kedi 
alışveriş listenizde olmalı. 
ELLE: Burayla ilgili insanların aklında tutması gereken bir şey var mı? Kolonyal bir köşk olan ve hayatınızda 
ği görebileceğiniz en mistik bahçeye 
ve en etkileyici iç dekorasyona sahip 
Yongfoo Elite'de yemek olmazsa 
olmaz. 


Ne yapmadan dönmemeli? 


Antika pazarına gitmeden dönmeyin. 


Mutlaka ziyaret edilmesi gerekilen 
yer? 


B.K.: Şanghay'ı ve insanları 
anlamak için şehrin tarihini 
ve farklı dönemlerde yaşanan 
farklı politik atmosferini bilmek lazım. Bugünkü entere- 


Nerede konaklamalı? 


san ve eklektik haline getiren Puli Hotel'de kalıp Spa'sında 

en önemli faktörler impara- tradisyonel Çin masajını mutlaka 
torluk tarihi, kapitülasyon, deneyin. 

kısa süren cumhuriyet, uzun Ne yiyelim, ne içelim? 

süren Maoist dönem ve ko- Her gün akşamüstü çay saatinde dim 
münizmden sonra gelen ka- sum yiyip yeşil çay için. 


pitalizm süreci var. Hızlı modernleşme şehrin bugünkü 
karakterinin yaratılmasındaki ana faktör. 

ELLE: Genel olarak size neler ilham verir? 

B.K.: Yaratıcı insanların tek bir şeyden değil her an ve her 
şeyden etkilendiklerini, ilham aldıklarını düşünüyorum. En 
azından ben öyleyim. Gördüğüm bir şehir, tanıştığım bir insan, o insanla yaptığım bir sohbet, tarihi bir karakter veya bir 
arkadaşım, izlediğim bir film, okuduğum kitaptaki mekanlar... 
Rüyamda bile tasarımlar görüyorum. Benim için her şey ilham 
kaynağı. Bu benim hem şansım hem de kabusum. ELLE: Biraz seyahat stilinizden konuşalım. Bavulunuza 
mutlaka neler girer? 

B.K.: Gündüz için jean ya da elbise ve onların altına düz ayakkabılar. Bol takı. Gece için elbiseler, etekler, topuklu ayakkabılar, minik Begüm Khan gece çantası, daha çok takı. Boy boy 
Misela makyaj çantalarım, yaz-kış 50 faktör güneş koruyucu, 
seyahatin temasına uygun kitap, her boy Begüm Khan küpelerim, Keds spor ayakkabılar, Aguazzura topuklular ve yürürken 
müzik dinlemek için kulaklıklarım her zaman valizimde olur. 


EKLEKTİK DUNYA ELLE: Bir sonraki rotanız neresi olsa hiç fena olmaz? 
e La ai B.K.: Bu aralar Meksika kafamı çok meşgul ediyor. 2017 bityerlerinden biri. meden gidebilirsem hiç fena olmaz. 


66 ELLE 


ww 


YAN ' B hi ©» YA 
MALI IN“ 7 e YASINDAN 


v4 


m» İÜ im şa. mm (OKA 


Madi —1,* 
AVUCUNUZUN İÇİNDE 


Turkcelhliler, 300 popüler dergiyi tarifelerine ek ücret 
ödemeden okuyor. 5 GB internet hediyesi ile dergilerini, 
internetini harcamadan indiriyor. 


TU RKCELL'Lİ LER 
DERGİLİK İÇİN 
TARIFELERİNE 
EK UCRET 


ÖDEMEZ 


! Dergilik 
iri 
, ” eş v "a 
ş bireyse dl . . 
© HEMEN İNDİR! 


Google Play 
DENALIN 


indirebilir, okuyabilirler. Dergilik ve”? 
paketleri listesine www.turkcell.com.ir'den 
faydalanabilir. Dergilik bir Turktell Bilişim Ser 
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O'LARYİ 
OBSE :; 


Moda tarihinin bir | 
köşesinde bıraktığımızı | 
sandığımız 90”lar, 
meğer sessiz 
sessiz peşimizden 
geliyormuş. 


TAT KON 


YAZI: SERLİ GAZER BOYACI 


, — > PR i — Christy 
O'ları henüz daha dün yaşanmış gibi hissediyor ; Turlingtoni 


olabilirsiniz. Gençliğimizin, hatta serseriliğimi- 


zin yılları olan bu onluk yıl, biz onu moda tarihi- SONAR NE 
nin bir köşesinde bıraktığımızı sanırken bir gölge İ 
li Ş li FULL JEAN | 


gibi peşimizden geliyormuş. Birkaç sezondur etkilerini 
görsek de podyumlardan gerçek hayata inmesi 2017 yazında zirve yaptı. O yıllarda yaşanan ekonomik uyanma 
ama asıl enformatik çağın başlaması, sosyal medyanın İMoss 
yavaş yavaş ortaya çıkması yaşadığımız hayatı şekillendiren etkenler oldu. Moda, müzik, teknoloji ve popüler kültür namına bugün hayatlarımızda olan her şeyin temeli 
90'larda atıldı. İçine azıcık bilgiyi sığdırabilen disketler, 
leg'nün bağlantı sesi, ilk cep telefonları ve omuzlarımızdaki 
en büyük sorumluluk, Tamagotchi'lerimizi beslemeyi unutmamak... Müzik dünyasında Gwen Stefani, Kurt Cobain, 


Justin 
Timberlake 


< 
* 


Chloe 
Sevigny 
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erkenS TEM ile 


erkenSTEM yaklaşımı Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM iş birliği ile 
Türkiye'de ilk defa Uğur Okullarında uygulanmaktadır. 
Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine özgü erkenSTEM yaklaşımı ile analitik düşünme 
becerilerini aktif kullanabilen, gelişime liderlik eden, girişimci nesiller yetişir. 


444 4 845 


www.ugurokullari.k12.tr 
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Spice Girls, TLC rüzgarı. Televizyonda “Clueless”, “Beverly Hills, 
90210”, “Friends”, “Seinfeld”. Sinemada Nora Ephron'un epik filmleri, 
başrolde Meg Ryan, o yılların “baby 
face”i. Bir de kabarık kıvırcık saçları ve ikonikleşen dudaklarıyla Julia 
Roberts. Peki en önemli soru: Leo 
mu, Brad mi? Stil ikonumuz? Tabii 
ki Chloe Sevigny! 


“9O'LAR DAHA KREATIFTI!” 

Modanın popüler kültürü değil, 
popüler kültürün modayı şekillendirdiği yıllar... 9O'ların ve hatta günümüzün de stil ikonu, Chloe Sevigny de bizimle aynı fikirde. “9O'lara 
takıntımız olması çok normal, çünkü 


moda, sinema ve müzik dünyasında çok heyecan verici yenilikler oldu. Bence o zamanla kıyaslarsak bugün yaratıcılık anlamında fazlasıyla yavaş bir dönemdeyiz. Çok fazla tedirginlik 
yaşıyoruz, her taraftan bilgi akışı var. 90'lar kesinlikle daha 
ilham vericiydi” diyor bir röportajında. Kendisi bizim ilk modern stil ikonumuz sayılabilir. Gigi, Kendall, Bella, Cara'dan 
“süper model” tanımını sokan 
Naomi Campbell, Linda Evangelista ve Christy Turlington'ın 
başlattığı bir dönemi hatırlayacağız. O yıllarda modellik algısını tamamen değiştiren üç yakın arkadaş, “Trinity” olarak 
da anılıyordu. Her biri kendine has güzellikleri ve tavırlarıyla 
dönemin her tasarımcısının, her modaevinin arzu nesnesiydiler. Bugün 90'lardan kalan bu tavrı az önce saydığım yeni 
jenerasyon modeller devralıyor. Üstelik yine o yılların styling 
kodlarıyla. Yüksek bel jean'lerini kısa üstler, chocker'lar ve 
halka küpelerle süsleyen Gigi, saçlarını 90'lar modelinde ince 


K 


çok önceyse moda lügatine 


kaküller halinde kestiren Kendall, 
minimal kıyafetleriyle Bella, sportif kombinleriyle Hailey kulağımıza o dönemin bir süre daha yaşanacağını fısıldıyor. 


HER ŞEY SIYLING 
MESELESİ 

Gerçek (o 90'larla (o bugünkü 
90'lar trendi arasındaki en önemli 
fark, işin tamamen styling'e dönüşmüş olması. Yani siz isterseniz 
minimal bir 90'lar kızı olun, isterseniz grunge... Birbiriyle çakışan 
giyim kodlarını karıştırabilir ve 
2000'lerin kendine özgü o eklektik tavrını düzenleyebilirsiniz. 
Şimdi sakince bel çantanızı, chocker'ınizı, jean takımınızı, ışıltılı 
disko kıyafetlerinizi,  athleisure 
kombinlerinizi, basket ayakkabılarınızı çıkarın. Sanki hiç yaşanmamış gibi, 90'ların kreatifliğiyle o 
yılları yeniden yaşayın. 
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MODA TARİHİ 
90'LAR VS. TEKERRÜR EDERSE 
) E 2000'LER Cara Delevingne, 
Christy ti SÜPER MODELLER iley Baldwin, Kendall 


Turlington Jenner, Gigi ve Bella 


adid. 9Ö'lardan sonra 
sessizliğe gömülen 
model dünyasını tekrar 
canlandıran isimler. 
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2000'LER 
DİSKO ELBİSESİ 


HANGİSİ? 


9OLAR © 2017 


9O'LAR VS. 
2000'LER 
TAKIM ELBİSE a e 
 W kelepçesi 


ELLE ADVERTOR!AL 


BAŞROL 
ÇOCUKLARIN! 


Yılın en heyecanlı aktivitesi başlıyor. 
GAP Türkiye, ELLK iş birliğiyle tüm 
çocukları yine GAP vitrinlerinde yer 
almaya çağırıyor. 


AP Türkiye'nin stil sahibi çocuklara yönelik 

geleneksel GAP Kids Casting Call etkinliği 

ağustos ayında başlıyor! GAP Kids Casting Call 

2017 kapsamında stil sahibi, kendinden emin, 
mutlu, istekli, komik, sevecen, enerjik, “cool” çocuklar GAP 
vitrinlerinde ve ELLE dergisi sayfalarında yer alma fırsatına 
kavuşuyor. 

Her yıl yoğun ilgi gören GAP Kids Casting Call, bu yıl 
GAP Türkiye ve ELLE iş birliğiyle çocuklar ve aileler için 
yılın en heyecanlı ve en eğlenceli aktivitesi olma geleneğini 
sürdürüyor. 0-12 yaş arası çocukların katılımına açık 
olan GAP Kids Casting Call 2017'ye katılmak çok kolay. 
Çocuklarını GAP Kids Casting Call 2017'ye kaydettirmek 
isteyen ailelerin, 14 Ağustos-08 Eylül tarihleri arasında 
GAP Türkiye Facebook sayfasını beğenerek, sayfa altında 
oluşturulan GAP Kids Casting Call 2017 isimli uygulamaya 
çocuklarının fotoğraflarını yüklemeleri ve gerekli bilgileri 
kaydetmeleri yeterli oluyor. 

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, GAP ve moda 
konusunda uzman ELLE Türkiye yetkililerinden oluşan 
jüri finalistleri belirleyecek. GAP Kids Casting Call 2017 
finalistleri 15 Eylül'den itibaren GAP Türkiye Facebook 
sayfasında halk oylamasına sunulacak. 2 Ekim'de son 
bulacak halk oylamasının sonuçları ekim ayı içerisinde GAP 
Türkiye sosyal medya hesaplarından duyurulacak. ELLE 
jürisinin seçeceği stil sahibi minikler ELLE kasım sayısında 
yer alacak özel moda çekiminde ve belirli GAP vitrinlerinde 
yer alma şansı yakalayacak. 


8 ZITLIKLARIN 
HARMONİSİ 
“Etro kadını 
bireysel, güçlü 
ve bağımsız. 
Kıyafetlerle 
oynamayı seven 
ancak yine de N 
modayı çok ciddiye 
almayan bir kadın. 
Moda kurbanı 
değil. Kıyafet onun 
için yaratıcılığını 
yansıttığı bir ürün.” 


VW MAN N 
eek VANS 


ONTROLL 


Kıyafetler ve moda Veronica Etro için bireysel yaratıcılığımızı 
yansıtmanın bir yolu. Özgür ruhlu kadınların tasarımcısıyla 

eklektik, ironik ve egzotik bir röportaj gerçekleştirdik. 

SAR e EŞİ RÖPORTAJ: SERLİ GAZER BOYACI 


lasik İtalyan ailelerinin tüm kodlarını taşıyan Veroni- o amaailesine de bir o kadar bağlı ve onları hiçbir zaman senarca Etro, bu samimi ve gerçek tavrını tasarımları söz yonun dışında tutmuyor. Tatlı gülümsemesiyle samimiyetin 
konusu olunca da sürdürüyor. Etro ailesinin “yeni cool” olduğunun altını çizerken sorularımızı 
ikinci kuşak üyesi, modaevinin “kapta- yanıtlıyor. 


nı” Veronica Etro, podyumları domine eden 
trendler ne olursa olsun onları Etro'nun kod- geçmişe dönük bir değerlendirme yapabilarına uyarlamayı ve kendisinin de dediği lir misiniz? Moda dünyasından bahset- 
gibi o “kontrollü maksimalizmi” yaratmayı a 4 tiğimizde en büyük tatmininiz ne oldu? 
çok iyi biliyor. Eklektik koleksiyonlarla za- VERONICA ETRO: Bu yıl çalışma hayamanı durduran tasarımcının sakin hayatı, tmda 20 yılımı (1997-2017) doldurdum. 
bazılarının popülerlik üzerine kurulu dü- En büyük tatminim yeni bir koleksiyon yazeninden çok farklı. Çok çalışkan bir kadın ratım sürecinin halen bana zevk ve mutluluk 


ELLE: Bir tasarımcı olarak kendiniz için 
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“BPA, Bisfenol A'nın kısaltması olupşgünümüzde özellikle plastik, naylon, polyester ve PVC gibi madde üretilmes etkin ro amaktadır. 


BEZCİ) / vakiftasdelensu / fel GE) Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü tarafından 
www.vakiftasdelensu.com Üstün Lezzet Ödülü'ne layık görülmüştür. 


TASARIMCIRÖPORTAJ 


vermesi. Merak, yenilik arayışı ve özgünlük 
her zaman itici güçlerim oldu. Baskılarla ilgilenmeyi seviyorum, her yeni sezonsa boş 
bir tuvale çizim yapmak gibi. 

ELLE: Moda serüveniniz süresince 
unutamadığınız komik bir anınız var 
mı? 

VE: Bence en komiği, aslında bir moda 
hayatına sahip olmayıp bir moda şirketini 
yönetmem. 

ELLE: Neredeyse her şey trendlerden 
çok bir stil meselesi haline geldi. Özellikle 80 veya 90'ların moda anlayışıyla 
karşılaştırdığınızda bu konu hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

VE: Bugün moda anlayışı daha özgür. 
Her stil kabul görebiliyor. Bazen insanlar 
bana, “Bu yazın veya kışın rengi ne?” diye 
soruyor. Fakat bence bu eskide kaldı. Günümüzde moda kendini ifade etmek, kendi özgün tarzını yaratmaktan geçiyor ve 
bence onu en iyi bu şekilde takip edebiliriz. 
Artık kurallara bağımlı kalmak değil, özgün 
tarzınızı yansıtmak moda. 


MODAYI ÇOK CİDDİYE ALMA! 
ELLE: Böylesine köklü bir modaevini 
geleneklerine bağlı kalarak günümüze 
adapte etmek işin en zor kısmı olmalı... 
V.E.: Markanın DNASI ve kalıtımı üzerine 
çalışmak önceliğim, böylece geçmişten tamamen kopmadan ancak geleceğe bakarak 
markanın sınırları daha ileriye taşınabilir. 
Yenilik getirmek, devrim yaratmak değil! 
Zıtlıklarla oynamayı ve sonunda iki taraf 
arasında doğru dengeyi bulmayı seviyorum... Bir nevi kontrollü maksimalizm. 
ELLE: Tasarımlarınızı yaparken zihninizde nasıl bir kadın canlanıyor? 

VE: Benim için Etro kadını bireysel, güçlü ve bağımsız. Kıyafetlerle oynamayı seven ancak modayı yine de çok ciddiye 
almayan bir kadın. Moda kurbanı değil. Kıyafet onun için yaratıcılığını yansıttığı bir ürün. Giyindiğinde kendini özgür hissediyor ve kendi heveslerinin peşinden gidiyor, hayal gücünün 
ve modanın beraberinde getirdiği egzotizmin tadını çıkarıyor. 
Cesur ve renklerden korkmayan bir kadın için tasarım yapıyorum. Sanatı, kültürü ve gezgin gibi seyahat etmeyi seven biri. 
Egzotik, eklektik, ironik ve daima gülümseyen. 


BIR GRUP GEZGİN, 

BIR GRUP ZAMAN YOLCUSU 

ELLE: 2017 ilkbahar-yaz koleksiyonunuzu “Talitha Getty 
ve Led Zeppelin buluşması” olarak tanımlayabilir miyiz? 
Koleksiyonun ardındaki hikaye nedir? 

VE: Bu koleksiyon özgür ruhun bir simgesi olabilir. Led Zeppelin'in “Kashmir” adlı şarkısı koleksiyonun ardındaki hikayeyi 
tam anlamıyla anlatıyor: “Ah, bırak güneş vursun yüzüme. Ve 
yıldızlar süslesin düşlerimi. Zaman ve uzay yolcusuyum ben...” 
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“BIRAK GÜNEŞ 
YUZUME 
VURSUN” 

Hayal edin: led 
Zeppelin, stil ikonu 
Talitha Getiy'le 


bir şarkı çıkarıyor. 
İşte Etro 201 


ilkbaharyaz 
koleksiyonu tam 
olarak bu şarkıyı 
anlatıyor. 


Dünyanın en ilginç, sıra dışı köşelerini korkusuzca keşfeden 
bir grup gezgini ve özgür kadını temsil eden bir koleksiyon, “En 
Route to Adventure”. 

ELLE: Veronica Etro'nun sıradan bir günü nasıl geçiyor? 
V.E.: Sabah saat 6.30-7.00 gibi erkenden uyanıyorum. Çocuklarım okula gitmeden önce birlikte kahvaltı ediyoruz. Sonrasında parkta koşuya çıkıyorum, duş alıyorum, haberlere göz 
atıyorum ve ofisime gidiyorum. Saat 13.30 gibi showroom'da 
bulunan mutfakta öğle yemeği yerken bir yandan ailenin diğer 
üyeleriyle iş üzerine konuşuyoruz ve sonrasında saat yediye 
kadar çalışmaya devam ediyorum. Eve döndüğümde çocuklarımın ödevlerini ve sınava hazır olup olmadıklarını kontrol ediyorum. Saat dokuz gibi çocukları yatırıyorum. Eşimle akşam 
yemeği yedikten sonra film izliyorum, kitap okuyorum veya 
arkadaşlarımla buluşuyorum. 

ELLE: Stil ikonunuz kim? 

V.E.: Annem. Çünkü geleneksel, zamansız ve kendine has bir 
tarzı var. 

ELLE: Bu yaz için planlarınız neler? 

V.E.: Çocuklarla Ibiza'da bulunan baba evine gideceğiz ve sonrasında İsviçre Alpleri'nde doğa yürüyüşü yapmayı planlıyoruz. 


Sanat ve 
tasarımı 
evinize 


| 


getiriyoruz... | 


| 
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YAŞAMSTİL 


R SANAT BİÇ 
OLARAK MO 


Moda ve sanat arasındaki flu sınırları netleştiren, 20'nci yüzyıla 
damgasını vuran dört ikonik kadın sanatçı hem resimleri hem de 
kişisel stilleriyle bugünün moda dünyasına ilham veriyor. 


HAZIRLAYAN: SERLİ GAZER BOYACI 


Sessizliğin ve içe kapanmanın simgesi 
haline gelen Agnes Martin'in işleri 
aslında karakterinin ve kişisel stilinin bir 
yansımasıydı. Esasen Kanadalı olan 
Martin, hamile kız kardeşine yardım 
etmek için Washington'a taşınıyor. 
Daha sonra yüksek öğrenimini 
tamamlamak için New Mexico'ya 
gittiğinde bir Zen Budist'in verdiği 
derslerden haberdar oluyor ve Asya 
kültürüne ve onun Zen bakış açısına 
ilgi duyarak hayatını bu yönde 
şekillendiriyor. Yaklaşık 10 yıl boyunca 
yaşadığı New York'ta üniversitelerde 
sanat dersleri veriyor. Ta ki sanat 
hayatını bir kenara itip yollara düşene 


AGNES MARTIN 


MANU ATELIER 


ÇİZGİLERİN kadar... Bu ortadan kayboluş ve yollarda olma 
DINGINLIĞI e Wi 
Agnes hali, 18 ay sonra Taos, New Mexico'da son 


Martin'in buluyor. Psikolojik türbülanslar yaşayan ve 
alametifarikası 


şizofreni tanısı konan Martin bütün hayatını 
sayılan çizgileri 4 SE , . 
her zaman tek başına geçirirken, ona eşlik eden tek şey 


soft renkler dingin resimleri oluyor. 2016 yılında Cos, 
iakip ediyor. 


| Mavi çizgili Agnes Martin'in Guggenheim Müzesi'nde 
bu resmi, gerçekleştirilen retrospeklifine sponsor 
doğduğu şehir olduğunda markanın Martin'in resimlerinden 


be di ne kadar etkilendiğini anlatıyor kreatif direktör 
Karin Gustafsson. Onun 
mutluluğu aramak için 
yarattığı geometrik çizgileri 
ve monokrom renkleri, bugün 
stilini minimalist olarak 
tanımlayanlara ilham veriyor. 


HEYKELDEN 
RESME 
Vancouver'in 
meşhur Stanley 
Parkında 
bulunan bu 


; heykel sanatçıya 
ilham oluyor. 
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Mexico City 


DAİMA İLHAM 
VERİYOR 


l Desenli, 
geleneksel 

etkiler taşıyan bir 
etek. Omuzlara 
atılan “rebozo”, 
kocaman ve 
bolca takı... 
Frida Kahlo'nun 
bugün bile işe 
yarayan ve ilham 
veren stil formülü. 


MEKSİKA 
GELENEKSELLİĞİ 
Vahşi çiçek dokuları, 
eklektik detaylar... 
Frida Kahlo bugün 
hayatta olsa bir 
Etro, Tory Burch, 
Temperley London 
hayranı olur muydu? £ 


FRIDA KAHLO 


Frida Kahlo popüler kültüre bu kadar 
malzeme olduğunu görse, yaşadığı o trajik 
kaza ve sonrasında çektiği acılardan daha 

fazlasını yaşardı muhtemelen. Niyetimiz 
onu malzeme etmek değil, onun yarattığı 
dünyayı bir parça daha anlamak ve modayla 
ilişkilendirmek. Zaten o da yaşamı boyunca 
kişisel stilin gücüne ve bunun bir ifade 
biçimi olduğuna inanan biriydi. Kendisini 
keşfettikçe geleneksel Meksika kadınları gibi 
giyinme kararı alan ve bu tutumunu insanları 
eleştirmeyi çok seven New York ve Paris gibi 
şehirlerde de sürdürme cüretinde olan bir 
kadındı. Fiziksel kusurlarını kapatmak için 
giydiği kıyafetler bir süre sonra ikonikleşti, 
moda tarihinde renkli bir iz bıraktı. 1998 
yılında Jean Paul Gaultier koskoca bir 
koleksiyonun tamamını ona ithaf etti. 
Geleneksel Meksika rebozo'sunu (şal), Güney 
Meksika şehri Tehuana'nın geleneksel çiçekli 
elbisesiyle birlikte giyinirken kulaklarına 
kocaman küpeler taktı. Kalın, siyah saçlarını 
ördüğünde onları çiçeklerle süsledi. Bu saç 


TORY BURCH 


TEMPERLEY LONDON 4 


TORY BURCH 


pek çok tasarımcıya ilham oldu. 


| MAVİ EV 
N Frida'yı Frida 


EKLEKTİK RUHLU 


stili Dolce&Gabbana'dan Marc Jacobs'a kadar 


FRİDA 


FASHLON AS ME 


KAH NO | 


ART OF BEİNG 


İÇSEL 
KARMAŞA 
Mexico City'de | 
bulunan 
Zocalo 
Katedrali, 
rida'nın 
1945'te 
çizdiği 
“Moses” 
resmine ilham 
veriyor. 
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YAŞAMSTİL 


COMME DES GARÇON 


BUDAMI 
2 TESADÜF? 


Çocukluğundan 
eri dünyayı 
beneklerden bir 
filireyle gören 
Yayoi Kusama'nın 
doğduğu 
ülke Japonya 
bayrağında da 
kocaman bir benek 
olması tesadüf mü? ğ 


E tabii ki. 


CAROLINE 
GONSTAS 


MONSE 


Puantiyelerin kraliçesi, avangart ressam, pop 
art sanatçısı, moda tasarımcısı, heykeltıraş, 
sokak sanatçısı ve şair... Yayoi Kusama'nın 
obsesif, ritmik ve mükerrer işleri onun 
imzası haline geliyor ve birçokları tarafından 
alkışlanıyor. Onu alkışlayanlar, hatta işlerinden 
— fazlasıyla etkilenenler arasında Andy Warhol 
a a ye bulunuyor. 60'lı yıllarda medyada Jackie O. ve 
Başkan Nixon kadar haberi çıkıyor. Kusama, 
feminizmden sürrealizme, minimalizmden 
pop art'a değinen bir sanatçı. 2012 yılında 

Louis Vuitton'a Infinitely Kusama adı altında Gi 
hazırladığı koleksiyonda pijamalardan — “a tin KL 
EA trençkotlara ve aksesuarlara kadar birçok MİŞ larak tasarım 


<$ SONSUZLUĞU parça yer alıyordu. Her biri giyilebilir bir sanat s yapıyor. 
< YAŞAMAK. di 


ARC JACOBS 


NOKTA 


Kusama'nın 

en büyük 

B hayranlarından 
olan Marc 


> İSTER MİSİNİZ? eserine dönüşen bu tasarımlar Kusama'nın 
* Tate Modern'de işlerini sonsuz kıldı. Onun “sonsuz benekler”i 
gerçekleşen Marc Jacobs'a bile ilham verdi; öyle ki bir 


* Yayoi Kusama 


di sergisindeki röportajında şöyle söylüyor: Kusama, 
ş , bu aynalı oda, sonsuz bir enerjiye sahip. Yarattığı sanat 
İzi , .. » sonsuzlukhissini o eserlerinde ve enstalasyonlarında da bu açıkça 


gerçek kılıyor. 


görülüyor. Sanırım ona hayran olmamın 
başlıca nedenlerinden biri bu.” Bugünse 
Yayoi Kusama'nın obsesif ve yaratıcı enerjisi 
moda dünyasının yanağına bir ben gibi 
konuyor. Tıpkı çalışmalarındaki gibi yarattığı 
sonsuzluk içinde ölümsüzleşiyor. Küçük bir 
çocuğun sürekli gözlerinin önünden geçen 
beneklerden, modaya kadar uzanan bir hayat 
hikayesi onunki. Kusama, yaşayan bir efsane. 


CHARLOTTE OLYMPIA 
|, 
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O HER ZAMAN 
FARKLIYDI 

Vahşi Batı'nin 
renkleri ve 
dokuları Georgia 
O'Keffee'ye her 
zaman ilham 
olmuş. Üstelik hem 
sanatına hem de 
kişisel stiline. 


* MODERN VE 
i E ANDROJEN BİR 
<0 VAHŞİ BATILI 

“GEORGİA O” KEEFFE 


Yıl 1905, okul yıllığında arkadaşları, Georgia 
O'Keefle için şöyle yazıyor: “Tavır, stil ve giyim 
açısından farklı olan bir kızdı.” Tarihi hızlıca 
günümüze sarın. Yıl 2017, Dior'un kreatif 
direktörü Maria Grazia Chiuri, modaevinin 
2018 resort koleksiyonunu tamamen Georgia 

O'Keefte'ye ithaf ediyor. 1940'lı yıllardaki 
maskülen ve androjen kişisel stili, Comme 
des Garçons'un 80'ler dönemini hatırlatıyor. 
Giydiği kimonolar ve anvelop elbiselerse 
kişisel stilini tatlandıran baharatlar gibi işlev 
görüyor. Yıllar içinde giyim paletini sadece 
siyah ve beyazla sınırlıyor. 1946 yılnda New 
York'tan tekrar New Mexico'ya taşındığında 
bu kez daha lokal giyinmeye başlıyor ve jean 
pantolonlar, “gaucho” şapkalar ona eşlik 
ediyor. New Mexico'nun sarı, pembe ve mavi 
renk paletinden öyle etkileniyor ki zaman 
içinde bu renkleri gardırobuna sokuyor. 
Tabii ki desensiz ve en yalın halleriyle. Onun 


RAG&BONE 
) 


<p, TORY BURCH 


MAISON MICHEL 


ISABEL MARANT 
GOLDEN GOOSE 


i maskülen tavırlarına ironik olarak çizdiği 
e | BATINDAN ALINAN i GN KEM ii) 
o dev çiçekler her zaman çok konuşuldu. 

Gacryla O'Keeffe'nin Vahşi O”Keefle'nin resimlerinin başkahramanları 


Batı'nın bitki örtüsünden 


kafatasları, hayvan kemikleri, taşlar ve 
esinlenerek çizdiği * il i 
resimlerden yalnızlığı çağrıştıran EE 
örnek. New Mexico manzaraları VAHŞİ DOĞA 
Bg e Dior, 2018 
Dior'un Las Virgenes Canyon, resort 
Kaliforniya'da gerçekleşen koleksiyonuna 
Sl mesor kaldi varın: i ilham veren 
2018 resort koleksiyonuna Georgia 
ilham olurken, 20'nci yüzyılın O'Keeffe'nin 
en önemli modernistinin bir e 
agi haline gelen 
sonraki yüzyıla ışınlanmasına kafata ei 


şahit olduk. 
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BİRAZ YAVAŞLAYALIM.. 


Ağustos, tatil yapmayı, durmayı ve tembellik etmeyi çağrıştırıyor. Biz de fırsat 
bu firsat sadece bu ayı değil, tüm hayatınızı kapsayabilecek bir değişim ve 
dönüşüm öneriyoruz. Zamanı bambaşka bir gözle algılamaya ne dersiniz? 


YAZI: SELİN MİLOŞYAN 


şağıda uzanan ve sizin ilginizi çekmek için can atan 

yazıyı, vakitsizlikten ya da konsantrasyon eksikliğinden, belki de herhangi bir konuda bilgi almak istemediğinizden, yorgunluktan okumayabilir, fotoğraflara 

ve başlığa bakmakla yetinip daha “ilginç” ve “çekici” bir haber 

arayışıyla sayfaları çevirebilirsiniz. Hep bir arayış içinde değil 

miyiz zaten? Her şeyi hızlıca tüketip bir yenisine geçmiyor 
muyuz? 

Moda dünyasındaki “see now, buy now” (gör ve satın al) 
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tendiyle defilelerde gördüğümüz her şeyi beklemeden satn alıyor, sonra da vakit kaybetmeden bambaşka bir ürünün 
hayalini kuruyor, gün içinde sosyal medya aracılığıyla haber 
bombardımanına maruz kalıyor, toplantıdan toplantıya giriyor, ardından spora gidiyor, çocuklarımızı mükemmelliğin 
peşinde bir etkinlikten bir başka etkinliğe koşturuyor, daha 
çok kazanmak için daha fazla çalışıyoruz. 

“Social Acceleration: A New Theory of Modernity” kitabının yazarı, hız uzmanı Alman filozof Hartmut Rosa, “Yapı- 


ERZİNCANI7 


FOTOĞRAFLAR: DAVID BURTON/TRUNK ARCHİVE, BJORN |(OOSS/TRUNK ARCHİVE, ANNE MENKİ 


” 


HIZLI BİR HAYATIN ANLAMSIZLIĞI ÜZERİNE 

Postmodern çağın hız takıntılı insanları bizler, sürekli 
zamansızlıktan şikayet ediyor ve bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. 
Hız uzmanı Alman İlozof artmut Rosa, “Sorun bizim aslında 


lacaklar listesindekileri uygulamak için 
sahip olduğumuz zamandan çok daha 


fazlasına ihtiyacımız var!” diyor ve şöyle 
devam ediyor: “Eğer bu hızda yaşamaya 
devam edersek rekabet, büyüme ve inovasyon çağında bedenlerimiz makinelerle kaynaşacak.” Rosa'nın vurguladığı 
gibi hepimiz zamansızlıktan, zamanın 
çok hızlı geçtiğinden yakınıyoruz. Oysa 
Fransız düşünür Etienne Klein'in de altını çizdiği gibi “Zaman geçmiyor, zaman 
sadece gerçekleri geçiriyor.” İki filozof 
toplamda, gerçek hayatı algılayamayan 
makineleşmiş bedenlerden bahsediyor- 
lar. 

Gerçekleri görmek için yavaşlama- 
ya, daha yüksek, daha çok, daha güçlü ve 
daha iyiden vazgeçip hazzı, düşünceyi, 
konsantrasyonu yücelten bir hayata geçmeye ne derseniz? Hala bizimleyseniz ve 
bu satıra kadar bizi takip ettiyseniz devamı da çok zor değil... 


ZAMAN, GÜNÜMÜZÜN EN 
DEĞERLİ “PARASI 


Dünyada yeni trendleri belirleyen 
Fransız şirketi Promostyl'den Feriel Karoui, hayatımızda çok fazla iş, çok fazla 
alternatif, çok fazla seçim, çok fazla teknoloji olduğunu vurgularken bu bombardımanın tek bir şeye yoğunlaşmamızı 
engellediğini söylüyor. Aslında tüm bunlar bizden zamanı 
çalıyor. Oysaki tarihçi Andre Rauch'un da altını çizdiği gibi, 
“Zaman ne Tanrı'ya ne patrona ne öğretmenlere ait. Zaman 
sizin en büyük özgürlüğünüz!” Karoui'yse boş zamanın günümüzün en “değerli para”sı olduğunu söyleyerek durmanın, 
odaklanmanın, hiçbir şey yapmamanın, boşluğun, kendimize, 
benliğimize vakit ayırmanın önemine değiniyor. Unutmayın, 
Konfüçyüs'ten Nietzsche'ye birçok filozof için çalışmamak, 
boş zaman geçirmek, ya da tembellik diyelim, bilgeliğin ve 
mutluluğun anahtarıydı. Peki, bugünkü hız diktatörlüğünde 
bu kilidi nasıl açacağız? 


YAVAŞLAMAK, DEVRİMSEL BİR EYLEM! 


Yıllar ve günler boyunca tekrarlanan işleri yaparak, ofis 
ve evdeki sorumlulukları yerine getirerek, yukarıda bahsettigimiz bombardımanın bir nevi “kurbanı” olarak pasif bir hayatın içine itiliyor ve tarihçi Andre Rauch'un dile getirdiği gibi 
en büyük özgürlüğümüz olan zamanı kaybediyoruz. Psikolog 
Stephanie Hahusseau (stephaniehahusseau.com), yavaşlamanın bu pasifliğe hayır demek anlamına geldiğini söylüyor. Kısaca yavaşlamak aslında 
tahmin ettiğinizden de önemli ve 
devrimsel bir eylem! Nereden, 
nasıl başlamalı? 

Japon felsefesi “Kaizen”den 
ilham alarak işe küçük adımlar- Alexis 

ME > ” Gulliver 
la, basit eforlar harcayarak başla- 


ne kadar hızlı olabileceğimiz, sahip olduğumuz hız performansı 
değil, böyle bir hayatın ne kadar anlamlı olup olmadığı" diyor. 


“AZ KONUŞUN, DAHA 
ÇOK DİNLEYİN!” 


Yogauni.com'un kurucusu ve yoga eğitmeni Alexis 
Gulliver yavaşlamanın sırlarını paylaşıyor: 


* "Benim için yavaş hayat öncelikle basit bir yaşam 
süreceğime dair kendime söz vermeyi içeriyor. Ardından 
çevremdeki insanlara ve şeylere odaklanmak, kaliteye 
önem vermek, elimdekilerle yetinmek, yerel lezzetler 
tüketmek ve doğanın ritmini yakalamak demek. 


* Sosyal medyadan uzaklaşın ya da onu gerçekten 
verimli bir iş yaptığınız zaman kullanın. Başkalarının 
fotoğraflarına bakmak yerine sessizliğe odaklanın! 


* Uykunuza önem verin. Televizyonu daha erken 
kapatarak bedeninizi dinleyin ve dinlendirin. 


e Elinizden geldiğince evde, kendi pişirdiğiniz 
yiyecekleri tüketin. 


e Az konuşun, daha çok dinleyin! Örneğin biz evde 
sessiz pazar” günleri düzenliyor, birbirimizle vakit 
geçiriyoruz. 


* Nefes teknikleri üzerinde çalışın. Bunun için sırtınızın 

dik pozisyonda olacağı rahat bir koltuk seçin. Dörde 

kadar sayarak nefes alın ve nefes verin. Bunu birkaç 

defa tekrarlayın. Ardından nefes verirken önce altıya, 
sonra da sekize kadar sayın. Nefes alırken hala 
dörde kadar saymanız gerekiyor. Bunu da iki üç 
defa tekrarlayarak bedeninizi dinlendirin. Güne 
nefes egzersizleri yaparak başlarsanız kendinizi 

çok daha enerjik hissedeceksiniz.” 
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GÜNDEMYAŞAM © 


KÜÇÜK ADIMLAR, BÜYÜK DEĞİŞİM 
İtalyanca'da söylendiği gibi “piano 
piano” dink yani hayatı yavaş 


tempoda sürdürmek, geleceğin 
motto'su. İşe, günde üç dakika 
pencereden Şa bomboş bakmak, 
Ja gezinmek ve meditasyon 
abilirsiniz. 


— — 
A 


yabiliriz. Örneğin günde sadece üç dakikayı kendinize ayırın 
ve hiçbir şey yapmayın. Boş zamanın para anlamına geldiğini 
söyleyen Promostyl'den Feriel Karoui'yse, “Patronunuzla sadece proje ya da zam konuşmayın, ondan boş zaman isteyin” 
diyor. “Vivre plus lentement, un nouvel art de vivre” (Daha 
Yavaş Yaşamak, Yeni Bir Yaşama Sanatı) kitabının yazarı 
gazeteci Pascal d'Erm'se doğada yürüyüş yapmanın bilimsel 
olarak kanıtlanmış bir huzur sağladığını vurguluyor. 

Gazete ve dergilerdeki farklı ve envaiçeşit enformasyon 
içinde kaybolmak yerine haber konusunda seçici davranmak, 
tek ve uzun bir makaleye odaklanmak da yavaşlamanın anahtarlarından. “New York Times”ın eski genel yayın yönetmeni 
Jill Abramson'un çok uzun araştırmalara dayalı nehir makale yazan gazetecileri desteklediğini biliyoruz. Şimdilerde art 
arda üç dört şehir gezdiren tur programları moda olduğu kadar hayli de yorucu. Oysa tek bir yerde dinlenmek, dikkatinizi 
bir mekana vererek boş zamanın tadını çıkarmak keyifli bir 
mola yaratıyor hayatınızda. 

Vapur ya da bisiklet gibi ulaşım araçlarını kullanarak, meditasyon yaparak, sabır ve konsantrasyon gerektiren el emeği 
işlerle uğraşarak da şimdiki zamanın, anın değerinin farkına 
varabiliriz. Sosyal ağların da yavaşlamadan nasiplerini aldıklarını görüyoruz. Öyle ki Twitter'a rakip olan mikro blog 
uygulaması Mastodon'la daha az insan takip ediyor, Tinder'a 
alternatif sunan Once'laysa (slow dating aplikasyonu) günde 
sadece tek bir insanla tanışabiliyorsunuz. 
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YAVAŞLARKEN 
BUNLARI OKUYALIM! 


* Kopenhag'da Mutluluğu Arama Enstitüsü'nde 
çalışan Meik Wiking, “The Little Book of Hygge” adlı 
kitabında, Danimarka'da yükselen bir trend haline gelen 
ve "rahatlamak, birliktelik, sade ve sıcak bir yaşam, 
paylaşım” gibi anlamları olan “hygge” akımını inceliyor. 


e Dr. Patrizia Collard, “The Little Book of Mindfulness” 
isimli çalışmasında günde 5-10 dakikalık egzersizlerle 
stressiz bir hayat yaşamanın yollarını anlatıyor. 


»* Vietnamlı Budist rahip Thich Nhat Hanh'ın kaleme 
aldığı “How to Relax” kitabı, yoğun hayata ara verip 
rahatlamanın ve stresi kontrol altında tutmanın önemine 

değiniyor. 


YGGE HOW TORENMEMEN 


27 RELAXE Böker” 
DANISH SECRETS TO > 


HAPPY LUIVING dfulness 


UEOİÇY 4 Neye 

“0 yi 
10 Minudes a Daytp 

MEIK WIKING ii ea 


MO vi Yin Mappimanı 
Msseoruh bastinasa, Capeahağon 


Dr Patpirla Collard 


İEEEEEEEEEEEERİ 


MESSİ 44 


yilaiy? 
EE > | k 
77711) SA 


9 se 


e 
ES 


Mi 


yer 


, 
ez 2.21 


a) 
! 


ii 
Ea 
a 


> 


Flora Collection Yemek Takımı 
Fine Bone Porcelain e 86 Parça 


www.korkmaz.com.tr. Giezzetuzmani Giezzetuzmani (İYhezzetuzmani 


Va 


HAYDI, HAREKETSİZLİG 
GEÇİN! 

Anın değerinin farkına varmak, zamanı hissetmek ve yaşamak için Newton gibi 
bahçenizde dolaşıp çiçeklerinizle uğraşabilir, Rilke gibi güzel bir manzarayı seyredebilir ya da Sartre ve Beauvoir gibi Paris 
kafelerinde aylaklık edebilirsiniz. Unutmayın, çok çalışan ve böyle önemli işlere 
imza atan bu insanlar bile anda kalmayı ve 
zamanı keyifli etkinliklerle ya da hiçbir şey 
yapmadan durdurmayı başardılarsa siz de 
deneyebilirsiniz. 

Konsantrasyon bozuklukları üzerinde 
çalışan İsveçli Andrew Smart, hareketsizliğin hijyeninden bahsederken günde 
dört saatten fazla çalışmamayı öneriyor. 
Günümüz şartlarında bu çok kolay olmasa gerek. Amerikalı 
nöroloji uzmanı Marcus Raichle'yse boş boş pencereden dışarıyı seyretmenin en az bir saatlik spora ve deliksiz bir uyku- 
ya eş değer olduğunu savunuyor. 

Yavaşlamak, durmak, yazının başında bahsettiğimiz gibi 
zamanın hızla çekip aldığı gerçeklere odaklanmak bir günde 
yapılacak bir şey değil; “slow life” tam aksine uzun bir yolculuk ve yepyeni bir hayat felsefesi vadediyor size... Önünüzdeyse upuzun bir zaman var! Ne duruyorsunuz, haydi hareke- 
te ya da hareketsizliğe geçin! 
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SOSYAL MEDYADAN 
UZAK, SESSİZ VE 
YALNIZ! 


s JOMO'nun (Joy of missing out) keyfini çıkarın. Sosyal 
medyada bir şey kaçırmış olmanın mutluluğuna erişin. 
Uzmanlar haber bombardımanının kişiyi pasif ve mutsuz 
bir konuma ittiğini vurguluyor. Öyle ki bazı insanlar 
televizyonda izledikleri politikacıları güçlü rol modelleri 
olarak görüyor ve kendilerini onlara bağımlı hissediyor. 
Bu durum kişiyi huzursuz ederken onun elinden düşünme 
özgürlüğünü de alıyor. 


* Sessiz olun! Yavaşlamanın huzura açılan bir kapısı da 
sessizlik. Fransız antropolog David le Breton, e-posta, 
telefon, televizyon ve sosyal medyadaki videoların 
insanları gürültülü bir kaosa sürüklediğini anlatırken, 
sessizliğin en büyük lüks olduğunu söylüyor ve devam 
ediyor: “Sessizlik sayesinde içsel bir yolculuğa çıkıyor, 
kendimizle baş başa kalıyoruz. 

Böylece zaman bizi ele g 
geçirmiyor, tam tersine biz 5 ye bi 
zamana hakim oluyoruz.” “ a m 

Zaman da bizim en büyük 

özgürlüğümüz değil mi 
zaten? İsveçli yönetmen 
Bergman'ın ya da Nuri Bilge 
Ceylan'ın filmlerindeki 
uzun sessizlikleri 
unutmayın! 


* Yalnız 
başınıza tatile 
çıkın! Sessizlik her zaman olmasa da 
çoğu kez beraberinde yalnızlığı, insanın 
kendisiyle baş başa olma halini getiriyor. 
Yalnızlık tıpkı zaman gibi en değerli lüks. 
Marie-France Hirigoyen, “les novvelles 
solitudes” (Yeni Yalnızlıklar) 
kitabında çok çalışmaktan bunalan 
birçok kadının, yanlarında eşi 
Les ya da çocukları olmadan, tek 
NOUve les başlarına tatile çıkma cesaretini 
solitu €s gösterdiklerini, bu süre boyunca 
meyen da hiçbir şey yapmamanın 
keyfine varıp enerjilerini tekrar 
Vİ topladıklarını anlatıyor. Siz de 
küçük bir valiz, birkaç kitap 
ve bikiniyle denize bakan 
bir balkonda keyif yapın, 


nirvana'ya ulaşın! 


Marle-France Hirigoyen 


* Az ve öz ürünle yetinin! Yazması ve 
söylemesi kolay olsa da uygulaması 
oldukça zor. Çevreye duyarlı 
ürünler tasarlayan, yavaş modayı 
benimseyen markaların “basic” | 
ürünlerini giyebilir, ihtiyacınız olduğu | 
kadar satın almayı deneyebilirsiniz. 
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Gökten üç elma düşmüş; 
biri sana, biri bana, biri de bizi ayırana... 
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“Kalbi romantizmle, 
entrikalarla, ihanetlerle 
çarpan bir roman...” 
Woman &€ Home 


“Moyes aşkta kayıpların, 

kaçırılan fırsatların, değişen 

ailelerin ve çalkantılı 

dostlukların destanını müthiş 

bir dille kaleme almış.” 
Booklist 
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PEŞİNDE 


Altı nesildir dünyanın en kaliteli 
kumaşlarını üreten İtalyan giyim 
markası Loro Piana, kaliteyi 
seçenler için eşsiz bir 2017-2018 
sonbahar-kış koleksiyonu sunuyor. 


YAZI: PERİ KIBRISUOĞLU 


99'uncu yüzyıl ortalarında Trivero'da kumaş tedarikçiliği yapan Piana ailesi, 192”te Valsesia'ya taşınarak Loro Piana'yı 

kurdu. Marka 1800'lü yıllardan beri dünyanın en kaliteli 

yünlerinin ve lüks kumaşlarının peşinde. Loro Piana'yı yöneten her sonraki nesil, devraldığı mirasın neleri temsil ettiğine 
dair farkındalığını korumuş. İşte bu yüzden doğal ham maddelerle şık, sade ve kullanışlı ürünleri buluşturan Loro Piana tasarımları, asaletin günlük yorumu niteliğinde. 


ZARAFETİN HALLERİ 


2017-2018 sonbahar-kış sezonu için tasarlanan kadın koleksiyonu, dört farklı zamanda vitrinlerde sergilenen dört farklı 
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zarafet konseptinden meydana geliyor. “Me Time”, teknik kumaşlarla tasarlanmış örme pantolon ve kazak gibi spor parçalarla rahatlığın ve şıklığın birlikteliğini ifade ediyor. “City Living”, erkeksi bir görünüm veren dokunmuş kumaşlarla kadınsı zarif kesimleri buluşturan uzun montlar ve ceketler üzerine 
yoğunlaşıyor. “Leisure Time”, kalın kabanlar, jile ve ceketlerle 
kat kat giyinme sanatını kendi tarzında yorumluyor. “Iconic 
Pieces”sa kaşmir, denim ve keten kumaşlardan oluşan mevsimlik ürünleriyle Loro Piana mirasının taşıdığı ruhu yansıtıyor. 
Şehirli kadının stilinin vazgeçilmez bir parçası olmasının 
ötesinde bir yaşam tarzı da sunan Loro Piana'nın 2017-2018 
sonbahar-kış koleksiyonu, yenilenen İstinyePark mağazasında. 
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25 yıldır tasarımda “az"ın gücüne inanıyor, ev & ofis için mobilya ve aydınlatmanın 
modern klasiklerini showroomlarımızda sizler ile buluşturuyoruz. 
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Just imagine 


Her yaşam alanı farklı bir hikayeyi ve hikayelerin içerisinde farklı bireyleri a 
Voga Mobilya tasarladığı tüm ürünlerin farklı bir hayale ortak olacağını biliyor ve 
onları daim kılarak sizi mobilyadan bir adım ötesine geçmeye davet ediyor. 


RÖPORTAJTASARIMCI 
a 
“ği Si 


Kadınlar bir 
ayakkabıda 
ne arar? 
a 
ci şıklık. Aynı 
Andrew e 
rahatlık... 
Ferragamo 
tasarımları bu 
beklentilere 
cevap 
veriyor. 


il Bi RRAGAMO DA 
A 4“ PA ULANDREW 


topuk detayına dikkat (üstte). 


Ferragamo ailesinin en yeni üyesi, 38 yaşındaki 
İngiliz ayakkabı tasarımcısı Paul Andrew oldu. Kreatif 
direktörü görevini üstlenen Andrew, Salvatore'nin 


tasarım öğretilerini Y kuşağına aktaran isim olacak. 
YAZI: LUISA SIMONETTO 


erragamo ailesinin kreatif direktör koltuğuna oturan 
38 yaşındaki İngiliz ayakkabı tasarımcısı Paul Andrew, 20 yıllık kariyerine önemli bir tecrübe daha eklemiş oldu. Şimdilerde, Floransa merkezli modaevi için 
tasarladığı 2017 sonbahar koleksiyonu merakla bekleniyor. Paul Andrew, her an yenilik arayışında olması ve 
tasarımlarında rahatlığa öncelik vermesi bakımından (markanın yaratıcısı) Salvatore Ferragamo'yu 
kendisine oldukça yakın bulduğunu söylüyor. 


AMERİKA'DA KESİŞEN YOLLAR 


Paul Andrew, İngiliz modası deyince akla ilk gelen 
isimlerden biri olan Alexander McÇueen için çalışmıştı. Paul, “Alexander'la epey uzun süre geçirdim 
ancak bu işten para kazanamıyordum. Babam geçinmek 
için bir şeyler yapmam gerektiğini söyledi.” diyor. Böylece genç tasarımcı Amerika'ya gitme kararı vermiş; orada 
Calvin Klein ve Donna Karan markalarıyla iş birliği yapan 

Paul Andrew, Narciso Rodriguez'le çalıştı ve ayakkabı 


ŞEKİL ÖNEMLİ 
Paul Andrew, rahatlık ve 
estetiğin buluştuğu sıra dışı 
tasarımlara imza atıyor. 


FOTOĞRAFLAR: FERRAGAMO ARŞİVİ, İNGİLİZCEDEN ÇEVİREN: AYDAN SENA SUİÇMEZ 
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sergisini 
Başarı tesadüf değildir. 
başlayıp bir dünya markası yaratan Ferragamo'nun, 


4 Floransa'ya 
giderseniz, 
Ferragamo 
Müzesi'ndeki 
Ferragamo 
ziyaret etmeyi 
unutmayın. 
Ferragamo'nun 90 yıllık | # Ni 
geçmişi bunu doğruluyor. > w 
FERRAGAMO'NUN DUNYASI 
Floransa'daki Salvatore Ferragamo Müzesi'nde geçen 
mayıs ayında açılan sergi markanın dünyasıyla tanışmak 
için kaçırılmaz bir fırsat. Sıradan bir ayakkabıcı olarak 
1927'de Amerika'dan İtalya'ya dönüşünden itibaren 
90 yıllık serüveninin hikayesini sergiyi gezerek 
öğrenebilirsiniz. Transatlantik yolculuğu, ilk ayakkabı 
atölyesini kurma süreci ve sanat dünyasıyla olan 
ilişkilerine kadar hakkında pek çok detayı öğreneceğiniz 
sergiyi 2 Mayıs 2018'e kadar gezebilirsiniz. 


ww.İeragamo.com/museo/en/usa/ 


tasarımıyla ilgili dersler aldı. 2013 yılında kendi adını verdiği 
ayakkabı markası Paul Andrew'u kurdu. Bu girişimi beraberinde birçok ödülü de getirdi. Kendisiyle yaptığımız bu röportajda Paul 
Andrew, bizlere Salvatore'nin tarzını ve yenilikçi ruhunu Y kuşağına 
nasıl aktaracağını da anlattı. 
ELLE: Ferragamo için çalışmak sizin için ne ifade ediyor? 

PAUL ANDREW: Benim için büyük bir onur. Ferragamo biz 
tasarımcılar için her zaman ilham kaynağı olmuştur. Kabul 
etmeliyim ki Ferragamo kadın ayakkabılarının kreatif direktörü olmak başta gözümü korkuttu, beni biraz zorladı. Neyse 
Bay Salvatore'yle birbirimize çok benziyoruz: O da (benim 
gibi) işin anatomisini öğrenmek için Amerika'ya gitmiş. Ve 
ayakkabı tasarımının merkezinin kalıbı olduğunu savunmuş. 
Ben de kalıbın başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. 


ŞIKLIK MI RAHATLIK Mi? 

ELLE: Yenilik katmak adına ilk neler yaptınız? 

P.A.: Arşivdeki tüm ayakkabıları inceledim. Herhangi bir degişiklik yapmadan önce markayı çok iyi anlamam gerektiğine 
inandım. Yeni modeller günümüze uyum sağlamak durumunda. Satışa sunduğumuz ayakkabılar bir nevi geçen 20 yılı özetliyor. Ancak günümüzde yoga, koşu ve pilates gibi aktiviteler 
rutinimiz olduğu için pek çok kişi çoğunlukla spor ayakkabı 
giyiyor. Bununla beraber genel olarak ayaklarımız genişledi 
ve ayak tabanlarımız inceldi. Yeni Ferragamo'ları tasarlarken 
var olan tüm yeni teknolojileri devreye soktum. Şu tabanın yumuşaklığına bakar mısınız (elime bir ayakkabı tutuşturuyor)... 
Rahatlık, estetikle bir bütündür. Bu yaklaşım, Ferragamo tasarımlarının temel taşını oluşturuyor. Görünüm günümüzde çok 
ön planda. Bu, rahatlığın ve estetiğin geri planda kalmasına yol 
açıyor. 


“Ferragamo'da renk hep esas 
roldeydi. Renk ayakkabıda 
şekli de etkiler” 


ELLE: Sizce bunun sebebi nedir? 

P.A.: Özellikle karanlık, zor dönemlerde hayal gücümüzün 
ürünü olan her şey bizlere güven veriyor. Etrafımızdaki her 
şey korkutucu göründüğünde estetik kaygısı, güzel tasarımlar 
bir nevi ilacımız oluyor. Bu geçmişte de böyleymiş. Bay Salvatore'nin en iddialı, yenilikçi fikirleri hep kriz zamanlarında 
doğmuş. 


AYAKLARIMIZ EVRİM GEÇİRDİ! 

ELLE; Ayakkabı arşivinde sizi en çok şaşırtan ne oldu? 
P.A.: Ayak yapısının geçirdiği evrim. Örneğin oyuncu Ingrid 
Bergman'ın ayakları ince ve çok küçükmüş. Ayak kemerleri 
eskiden daha düşükmüş, günümüzdeyse daha yüksek. Artık 
özellikle Kuzey Avrupa'da, Amerika'da ve Kanada'da en yaygın 
kadın ayak numaraları 38 ve 39, Kadınlar için 43 numara ayakkabı tasarladığımız da oluyor. Benim ayak numaram da 43! 
ELLE; Sizi markayla ilgili en çok şaşırtan neydi? 

P.A.: Arşivinde 14 bin çift farklı model olması. Adeta bir ayakkabı kütüphanesi gibi. Şimdilerde bu kütüphaneyi dijitalleştiriyoruz. Tüm koleksiyonları incelemem epey zaman aldı. Arşive 
her girişimde yeni bir şeyler keşfettim. Her ziyaretim Bay Salvatore'nin tasarım sırlarını ortaya çıkaran bir deneyimdi. 
ELLE: Markanın renk tercihleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

P.A.: Ferragamo'da renk hep esas roldeydi. Renk ayakkabıda 
şekli de etkiler. 

ELLE: İlham kaynağınız nedir? 
P.A.: Roma sütunları gibi etkileyici 
ve kendine has karakteri olan mimari yapılar. Çiçek formlu topuklarda bu sütunlardan ilham aldım. 
Böyle bir ayakkabı giydiğinizde 
kendiniz yenilmez, şık ve aynı zamanda rahat hissedersiniz. Bu modeller Salvatore'nin geçmişi - 
ne, 1930'ardaki bir tasarımına da gönderme yapıyor. 


, ROMA'NIN 
MİMARİSİ ILHAM 
VERİCİ 

Paul Andrew ilham 
kaynaklarından 

biri olarak, Roma 
şehrindeki tarihi 
binaların sütünlarını 
gösteriyor. 
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ELLE ADVERTOR!AL 


Hasır şapka, 


TATİL İÇİN, x 
SON CAĞRI “© 


Ağustos geldi çattı, yaz mevsiminin son ayına girdik bile. 
Hepimiz son bir tatile gitmek için can atıyoruz... İster 
kısa bir Avrupa seyahati, ister plaj ya da sporla dolu bir 
tatil geçirmek isteyin, Hepsiburada.com'dan seçtiğimiz 
ürünlerle stil tüyolarımıza göz atın! yazı: ası asi 


EDİTÖR ÜN 
FAVORİSİ 
Vücut “ Kol saati, ği 
şekillendiren ki SWATCH. 
mayo, K i 
BONPRIX. YS 


B wi d Güneş gözlüğü, IMALIA INDEPENDENT. 


ÜRE Vr EE a a 
y vi. AK ir 


bk dei ADAR 
7 ELİ 
pe İN Ny ” VAN 


YİYİN 

? a 

AA AAA AZA 
Giri mi 

| 

YİĞLASAA Mİ ARARAĞİ. 
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AA Al m la 


Örme çanta, LCWAJKIKI. 


Kulaklık, 
SONY. 


p” Sandalet, GIO&MI. 


Donut deniz simidi, (5 N Zi 
COLORIZE. ! f 


(r pe > 
1 ; 7 
Güneş koruma US 7 


ş A 
spreyi, AVENE. $ 
; 
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Güneş gözlüğü, 
RAY-BAN. 


Vivid Matte 
likit ruj, 
MAYBELLİNE. 


Bileklik, MAVİ, © İ— 


Jean pantolon, 


COLIN'S. 


i | 
e - 0g 


enkli bavul, 
BENETTON. 


Terlik, 
BIRKENSTOCK. 


Body tulum, 
BONPRIX. 
“ Şapka, LACOSTE İm 
X YAZBUKEY. 
7 
“— S1 (ij 
Sx e 
a (e) Akıllı saat, APPLE. 
E- ; K 
Z 
Polo tişört, LACOSTE 
X YAZBUKEY. 


Şort, NİKE. 


Çanta, LACOSTE X 
YAZBUKEY. Koşu ayakkabısı, 
NEW BALANCE. 
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INTERNAMONAL 


BRİDAL 
AWARDS 


2017 


IN COLLABORATON 
WITH | 


v ) 4 
A ” / 


hı, 


MILANO BRIDAL WEEK 


BİRİNCİ ELLE ULUSLARARASI 
BRIDAL AWARDS KAZANANLARI 


Düğünleri renkli kılan İtalyan ve uluslararası profesyonellerin yaratıcılıklarını, 
tasarımlarını, hünerlerini ve ortaya koydukları kaliteyi kutlamak için bir 
aradayız. 19 Mayıs akşamı gerçekleşen ödül töreninin büyük jürisi, uluslararası 
yayın gücüne sahip ELLH'in titiz ve iş bilen editörlerinden oluştu. 


n iyi kıyafetleri, en iyi kadın ve erkek düğün koleksiyonunu, düğün alanındaki en büyük yetenekleri ve daha fazla 
sını okuyucularımızla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz! 
Ödül törenimiz, Milano Düğün Haftası kapsamında düzenlenen Sposa Italia Collezioni'nin (SD) ayrıcalıklı ortaklığıyla 
gerçekleştirildi. Sposa Italia Collezioni, tam 40 yıldır her mayıs 
ayında stil ve İtalyan geleneğini en iyi uluslararası markalarla 
bir araya getiriyor. Etkinlik, her geçen yıl tasarımcıların, tasa- 


98 ELLE 


rıma ilham verenlerin, düğün planlayanların, uluslararası medyanın bir araya gelebileceği yeni bir showroom ve podyumla 
karşımıza çıkıyor. 

ELLE International Bridal Awards'la ilgili tüm gelişmeleri 
Instagram'daki “Mr Bridal Elle” hesabından veya Elle.it/Sposa 
ve Facebook.it/ Elle Spose adreslerinden takip edebilirsiniz. 
İşte kazananlar... 


| 
| 
İ 


ENİYİ 7 o EN Mİ 
| Zamansız, sade c 3 
ve elegan. görünen N E DANAJLIK 
; bu Nicole Spose, g Ünlü İtalyan 
il e iyi Fi markası Carlo 
gelinliği seçildi M >ignatelli'nin en iyi 
Klasik bir tasarımda > Mi 
damatlık markası 
X aynı anda hem Gi| ii 
romantizmi hem ; inim a 
de modemliği mü? Tabii ki hayır! 
buluşturuyor. Kusursuz işçiliği ve 
i eşsiz tasarımlarıyla 
| . bu kategoride 
N y 
) / hakkıyla yer alıyor. 
v 


ENİYİ | 
KOLEKSİYON 


“Cool” Fransız kadınlarından 
ilham alınarak tasarlanan 
koleksiyon, minimal ve modern 


EN İYİ DEFİLE BEE”7 


4 gelinler için çok cezbedici. e 
, yillier'nin 
ak ( 7 > * romantik 
(2 4 4. - 5 defilesi, 2017 Gi 
ei gm yılında bir peri 
— e A masalı yaşamak 
e, Pp la > (w 9 isteyen er için.. 


7 “a ANN 
* 2 
t 


EN İYİ MÜCEVER 


“Sıkıcı olmadan klasik nasıl 


olunur?” sorusunun yanıtı her 
zaman Tiffany&Co, oluyor. 
lutluluk ve aşkla eş anlamlı... 


TIFFANY&CO. 


EN İYİ REKLAM 
Sıcak, samimi ve bizden 
biri... Tiffany&Co' nun 
reklam kampanyaları 
sizce de her zaman bu 
hissi vermiyor mu? 


HAYAT BOYU 
BAŞAR ÖDÜLÜ 


Her gelin mutlaka bir 


ORGANİZATÖR 


Avustralyalı yy 
— şirketi The Siyle Co. yeni ve 
- —— eğlenceli bir estetik algısıyla 
— kalbimizi fethediyor. 


PRONOVLIAS 


Pronovias mağazasından 
içeri girer ya da 
kataloglarına göz atar. 

' Öyleyse bu kategorinin 


rakipsiz galibini 
alkışlamak gerekir. 


YENİ 
YETENEK 
ODULU 
Delpozo'nun yeni 
kreatif direktörü 
Josep Font, 
markaya kattığı 


“cool” dokunuşla 
radarımızda! 


EN İYİ BALAYI OTELİ 
İzlanda'da bulunan 
lon luxury Adventure 
Hotel, muhteşem 
manzarası Ve €şsİZ 
konforuyla unutulmaz 
bir balayı rotası. 
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Yaz 
dostum 


Yazın en güneşli ayı için nefis 
önerilerimiz var... Sezona göz 
kırpan pre-fall koleksiyonları, 
Fahrelnissa Zeid'in soyut 
stilinin kıyafetlere yansıması, 
maskülen silüetler ve tatile 

son çağrı, moda bölümümüze 
vuran yaz ışıkları gibiler. 
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FALL 
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Pre-fall sezonunun tüm trendlerini derledik. Yeni 
formlar, çiçekler, payetler derken tasarımcıların 
en büyük ilham kaynağının yine doğa olduğunu 
fark ettik. O zaman renk! 


FOTOĞRAFLAR: ERDİ DOĞAN STYLING: HAFİZE ÇELİKTÜRK 


| N 


12620, mini kaplanlı ça 
13500, altın rengi bantlı, 
çiçekli ayakkabı, 13330, 

hepsi GUCCI İSTİNYE 
PARK, Kırmızı çorap, 
PENTİ, fiyatı belli değil. 
Zümrüt taşlı, beyaz mineli 

. “Ayşe Hafsa yüzük, 
GİLAN, fiyatı istek özerine. 


LÜKS EŞOFMAN 


Spor giyim parçaları iyiden iyiye koleksiyonlara yerleşmiş, 
kombinlerimizde ciddi rol almaya başlamışken gardıroplardaki klasik 
eşofman takımlarını acilen güncellemek gerek. 
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| KOLEJ ÇİZGİLERİ 


Okul yıllarınız geçmişte kalmış olabilir. Ancak 
üniformaların üstündeki çizgiler geri dönüyor. 
| Ceketten pantolona hemen her parça kolej 
çizgileriyle karşınızda. 


Geniş kollu ceket, çok 
renkli çizgili pantolon, 
toplu küpeler, fiyatları 
istek üzerine, hepsi 
CELİNE. Parçalı 

kemer, ALEXANDER 
MCGUEEN/HARVEY 
NICHOLS, 18245. 


104 ELLE 


, A ) - Kırmızı, geniş kesimli palto, 

şi R : STELLA MCCARTNEY, 

P E K K E LI M E ğ K M | Zi | İ LE , fiyatı istek üzerine. Deri, 
, balıkçı yaka üst, bağcıklı 

diz üstü çizme, fiyatları 
istek üzerine, ikisi de MAX * 
MARA. Yuvarlak formlu 
çanta, BALENCIAGA/ 
EYMEN, 55495. 


Onu fuşyayla kombinlemek de, tek başına sakin 
— kullanmak da iyi fikir. Prefall'un olmazsa olmazı, ; 


4 cesur kırmızı. | 
pi O 


Ni > i i 4 a 
> A . | 
» ff / N a 
ye | | N mm 


AN 


EP ÇİÇEK 


Sonbahar yaklaşıyor olsa da yazdan ve 
çiçeklerden kopmâk kolay değil. Çiçek açan 
kıyafet ve aksesuarlar hör yerde ve her versiyonuyla 


j 


mi 


baş tacımız. 


liği 
> 
Çiçekli üst, etek, fiyajları belli 
değil, ikisi de ACADEMIA/ 
BEYMEN. Maji çofâp, 
PENTİ, fiyatı belli değil. 
Mavi kadife çordp-çizme, 
BALENCIAGA/BEYMEN, 
13895. Çiçekli kadife çanta, 
FENDİ, 521070, İncili 
kemer, GUCCIİİSTİNYE 
PARK, 14360. İri halka 
küpe, FRANCESCA PEPE/ 


BEYMEN, Vek 
N 


YERYÜZÜ RENKLERİ 


Doğa sevgimizi pekiştiren toprak tonları yardımcı 
oyuncu olmaktan kurtulup pre-fall'un yıldızına 
dönüşüyor. 


Kadife palto, 18400, triko 
hırka, 52480, kadife etek, 
124780, zımba detaylı 
kemer, 13340, hepsi 
PRADA. Kiremit rengi 
çorap, PENTİ, fiyatı belli 
değil. Siyah çorap-çizme, 
BALENCIAGA/BEYMEN, 
18895. İri halka küpe, 
FRANCESCA PEPE/ 
BEYMEN, 11845. 
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YENİ FORM, YENİ 
DESEN, YENİ RENK 


Dadaizmden ilhamla daha önce görülmemiş 
renk, form ve desen birliktelikleri, risk almayı her 
zamankinden daha kolay kılıyor. 


Desenli gömlek, fuşya etek, 
fiyatları istek üzerine, ikisi 
de SPORTMAX İncili 
kemer, GUCCI İSTİNYE 
PARK, 14360. Fuşya 
çorap, PENTİ, fiyatı belli 
değil. Bantlı ayakkabı, 
ALEXANDER WANG/ 
V2K DESİGNERS, 
52750. Üçgen formlu 
çanta, BALENCIAGA/ 
BEYMEN, 16250. Kırmızı 
altın üzeri siyah mineli, 
zümrüt ve pembe safir taşlı 
yüzükler, “Ayşe Hafsa” 
koleksiyonundan; beyaz ve 
konyak pırlantalı, kırmızı 
altından zincir bilezik, fiyatları 
istek üzerine, hepsi GİLAN. 


| | 
PAYETLER İÇİNDE 


Bu sezon her şey gözünüze belirsiz 
gözüktüğünde, yolunuzu aydınlatacak Işık 
payetlerden geliyor olacak. 


Çift renkli payetli elbise, 
26000, mavi payetli şal, 
1100, ikiside MERARICA. 
Kırmizı çorap, PENTİ, fiyatı 
belli değil, Siyah çorapçizme, BALENCIAGA// 
BEYMEN, 13895. 


N 
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ZENGİN BİRLİKTELİK 


Takımlar klasik olmaktan çıktı. Yeni kesimler, üstten 
takılan kemer detayı ve zengin aksesvarlarla hiç 
olmadıkları kadar ilgi çekici. 


Deri, balıkçı yaka üst, yarım 
kollu kruvaze ceket, kalem 
etek, beyaz deri eldiven, 
bağcıklı diz üstü çizme, 
fiyatları istek üzerine, hepsi 
MAX MARA. 


m 
W 


VAHŞİ PALTOLAR 


Devetüyü rengi paltomuz her zaman “in” olsa da 
bazen ilgi çekici bir parça kullanmak istemez miyiz? 
Çözüm şu: Hayvan desenli paltolar ve ceketler tüm 
havamızı değiştirecek 


Kırmızı tulum, çift kemerli palto, fiyatları 
belli değil, ikisi de FENDİ. Siyah çorapçizme, BALENCIAGA/BEYMEN, 
18895. Kırmızı çorap, PENTİ, fiyatı 

belli değil. Beyaz ve konyak pırlantalı, 
kırmızı altından, zincir bilezik, beyaz altın 
üzeri pırlantajdetaylı “Art Deco” kolye, 
iyatları istek Üzerine, ikisi de GİLAN. 


KİLER 


TN 


BÜYÜK 
PANTOLONLAR 


İster deri, ister kumaş pantolon giyiyor 
olun, kesimi ne kadar geniş, o kadar iyi. 


Triko üst, deri pantolon, 

monogram detaylı yün 

palto, rugan çizme, fiyatları 

istek üzerine, hepsi LOUIS 

VUTTON. Toplu küpe, 

/ CELİNE, fiyatı istek üzerine. 


< 
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MUHTEŞEM KARIŞIM 


Artık çiçek desenini çizgiyle, metaliği pop renklerle 
karıştırıyoruz. Elimize pazar çantamızı alırken 
ayağımıza en dikkat çeken çizmelerimizi geçiriyoruz. 
Sezonun eğlenceli yanıyla tanışın. 


Çiçekli elbise, 57750, metalik çizme, 

14895, çizgili deri çanta, 16835, hepsi 
BALENCIAGA/BEYMEN. Sarı çorap, 
PENTİ, fiyatı belli değil. Beyaz altın üzeri 
pırlanta detaylı “Art Deco” küpe, beyaz altın 
üzeri pırlanta detaylı “Art Deco” kolye, fiyatları 
istek üzerine, ikisi de GİLAN. 


Saç: Serkan Aktürk 
Saç asistanı: Batuhan Sara 


Makyaj: Hakan Kültür/K.U.M. Agency 
Makyaj asistanı: Berke Şeren/K.U.M. Agency 


Manikür: Aynur Toplu 
Moda ekibi asistanı: Peri Kıbrıslıoğlu 


Moda ekibi stajyeri: Nagihan Kuruçay 


Model: Kim Reikenberg/Premier Model Management 


i A, direktörü: Savaş'Hayri/Eye Productions Ltd. London 
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Beyaz gömlek, THE JACGUELYNS, 
1400. Pantolon askısı, BEYMEN 
COLLECTION, 5275. Halka detaylı 
“kemer, moda editörüne Git. Siyah 
kordonlu saat, SWAROVSKI/ . 
SAAT&SAAT, 1 1029. Çizgili korse, 
180, siyah pantolon, 5750, ikisi 
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ezonul ceketleri, pantolonları, 
gömlekleri, maskülenliğin dozunu 
artırarak kapımızı çalıyor. “Gentlewoman” 

duruşunun avangart formlarıyla tanışın! 


FOTOĞRAFLAR: CİHAN ALPGİRAY STYLING: OĞUZ EREL 


Tek kollu ceket, TA.G.G., 
1500. Balon kollu gömlek, 
JACGUEMUS/BEYMEN, 
02275. Beyaz mendil (fular 
olarak kullanıldı), VAKKO, 
1129. 
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Korseli ekose ceket, 11500, ekose 
pantolon, 5750, ekose fulor, 
1100, hepsi SELEN AKYÜZ. Gümüş 
ayakkabı, SERGİO ROSSI/BEYMEN, 
2545. Gümüş saat, SWARDVSKI/ 
SAAT&SAAT, 11099. Altınrerigi 
ogi LOUIS VUMTTON, (iğnesi) 
810. 
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ği Balon kollu gömlek, TA.G.G,, 
i 11000. Pullu yelek, SELEN AKYÜZ, 
z 1600. Atın rengi yüzükler, LOUIS 

VUİTTON, (tanesi) 1810. 


İNE 1 


Yuvarlak küpe, LOUISWUNTON, 
fiyatı istek üzerine. Çizgili'gömlek, 
LANVIN, 1875. Kalın çizgili 
gömlek, ALEXANDER WANG/V2K 
DESİGNERS, 52075, Siyah kravat, 
DAMAT TWEEN; 162. Çizgili 
pantolon, MONSE/V2K DESİGNERS, 
16645. Kırmızı bilekten bağlamalı 
ayakkabı, CELİNE/BEYMEN, 
12650. 
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Bordo ceket, 5 1250, bordo kravat; 

*100), ikisi de SELEN AKYÜZ. Zincir 
broş, 5450, kısa altın'saat kolye; * 
5750, uzun altın saat kolye; 2850, 
balık broş, 5250, kuğu broş, 1850, 
hepsi SEASONS&STORIES; Kemer, 
moda editörüne ait. Siyah'pantolon, 
SEZGİ TÜZEL, 5850. Gümüşüşlemeli 
baston, ALEXANDER MCGUEEN, 
13195. Siyah kol saati, FOSSIL/ 
SAAT&SAAT, 5739. Taşlı terlik; 
ALEXANDER WANG/V2K DESİGNERS, 
12097. 


Siyah yıldız broşlu 
gömlek, ACADEMIA/ 
BEYMEN, 1425. 
Kalın şerit kemerli 
pantolon, TIBI, 
11377. Beyaz 
mendil, VAKKO, 
1129. Siyah şapka, 
moda editörüne 

ait. Gümüş saat, 
SWAROVSKI/ 
SAAT&SAAT, 11099. 
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m 
Yuvarlak küpe, LOUIS VUTTT 


fiyatı istek üzerine. Çizgili gömlek, 
LANVIN, 5 875. Kalın çizgili 
gömlek, ALEXANDER WANG/ 
VAKKO,1 2075. Siyah kravat, 
DAMAT TWEEN, t 62. 
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Tablo desenli eşarp (bluz 
olarak kullanılmış) Fahrelnissa 
Zeid özel koleksiyonu, 
VAKKO, 1325. Çizgili 
etek, LEAL DACCARETİ/ 
BEYMEN, 14995. Çok 
renkli bone, MISSONI/ 
BEYMEN, 1710. Küpe, 
kolye, broş (bonenin 
üzerinde), bileklikler, 
fiyatları istek üzerine, hepsi 


NAKKASHGAH. 


Fahrelnissa Zeid, 
Soyuta Karşı Mücadele, /947 
Tuval üzerine yağlı boya 101 x 151 cm 


İstanbul Modern Koleksiyonu 
Eczacıbaşı Topluluğu Bağışı 
©Raad Zeid AkHussein Collection 
©lstanbul Museum of Modern Art 
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Fahrelnissa Zeid 

Çözülmüş Problemler, 1948 
Tuval üzerine yağlı boya 

130 x 97cm 

İstanbul Modern Koleksiyonu 

Eczacıbaşı Topluluğu Bağışı 

©Raad Zeid AkHussein Collection 
©lstanbul Museum of Modern Art 
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Yaka detaylı gömlek, 
GIZIA/GIZIA GATE, 
1878. Kırmızı ve 

pembe desenli kaftan, 
HAREMLIGUE, 1820. 
İnci detaylı kemer, GUCCI, 
14360. Mor taşlı küpe, 
MON REVE, 1595. 

Çok desenli ayakkabı, 
AGUAZZURA/BEYMEN, 
14225. 


Fahrelnissa Zeid, 

Soyuta Karşı Mücadele, /947 
Tuval üzerine yağlı boya 

1Olx151cm 

İstanbul Modern Koleksiyonu 

Eczacıbaşı Topluluğu Bağışı 

©Raad Zeid AkHussein Collection 

©lstanbul Museum of Modem Art 
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Desenli ipek elbise, ATIL 
KUTOĞLU, 112500. 

Püsküllü küpe, SHASHI/ 
BEYMEN, 1325. Beyaz 
yüzük, MON REVE, 1265. 


Mavi geometrik desenli 


çanta, MİSELA, 11050. 


Fahrelnissa Zeid, 
Cehennemim, /95| 

Tuval üzerine yağlı boya 

205 x 528 cm 

İstanbul Modem Koleksiyonu 

Şirin Devrim and Prince Raad Bağışı 
©Raad Zeid ArHussein Collection 


V » ©lstanbul Museum of Modem Art 
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Kırmızı geometrik desenli 
offshoulder bluz, ALEXIS/ 
BEYMEN, 12045. Sarı 

ve siyah desenli ipek 
gömlek, 11650, kadife 
pantolon, 52730, ikisi 

de ATIL KUTOĞLU. 

Kadife pompon detaylı 
ayakkabı, ANUAZZURA/ 
BEYMEN, $2425. Yeşil 
dutch, MİSELA, 11050. 
İnci detaylı küpe, ALİCAN 
İÇÖZ, 540 €. Turuncu taş 
yüzük, MONİES, fiyatı istek 


üzerine. 


KN  2 


Kırmızı desenli elbise, 


BEYMEN COLLECTION/ 
BEYMEN, 5745. Pembe 
eşarp, VAKKO, 1173. 
Mercan detaylı sandalet, 
AGUAZZURA/BEYMEN, 
18475. Yeşil taşlı yüzük, 
MON REVE, 1195. 

Yeşil taşlı püsküllü küpe, 
MONİES, fiyatı istek 


üzerine. 


N Fahrelnissa Zeid, 
Üçüncü Mevki Yolcuları, /943 
Kontplak üzerine yağlı boya 

130Xx 100cm 

İstanbul Modem Koleksiyonu 

Eczacıbaşı Topluluğu Bağışı 

©Raad Zeid AkHussein Collection 

©lstanbul Museum of Modem Art 


Tablo desenli eşarp, 
VAKKO, 1325. İnci detaylı 
küpe, ALİCAN İÇÖZ, 450 
€. Desenli elbise, NAMMU, 
07 50. Altın kaplama bileklik, 
URARI, 520000. 


Saç: Burhan Çılgın 
Makyaj: Hamiyet Akpınar 
Moda ekibi asistanı: 


elin yenses 
Moda ekibi stajyeri: 
Burcu Köleli 
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MODAVESAİRE 


HAYDİ PLAJA! 


Yaz tatilinin son demleri... Hepimiz tekrar ve 
tekrar sahillere koşmak istiyoruz. Indirimden 


veya pre-fall koleksiyonlardan alabileceğiniz, | MİMARİ KESİMLER 


sizler için derlediğimiz önerilerimiz var. Yani i — Robert Clergerie'yle SelkPoriroit'in iş 
Me ai s il Ni ki birliğinden doğan, 5 farklı tasarımdan 
kısaca köprüden önceki son çıkışı kaçırmayalım! ; oluşan ayakkabi koleksiyonu, SelkPortrait 
HAZIRLAYANLAR: ASL ASİL £ tutkunu kadınlara benzersiz bir şıklık sunuyor. 
i Koleksiyonda Robert Clergerie markasının 


mimari kesimleriyle SelkPortrait'in sade ama 
şık çizgileri buluşuyor. “Basic” renklerin 
gösterişli bağlamalarla bir araya geldiği 

bu çok özel koleksiyonda, rahat ve tarz bir 


GÜÇLÜ VE ZARİF görünüm yakalamak amacıyla kısa ve kalın 


topuk formları kullanılıyor. 


İlhamını dansçıların güçlü ve zarif 
silüetlerinden, isminiyse balenin 
temel başlangıç pozisyonlarının 

en çok uzmanlık gerektiren 
sonuncusundan alan 5th Position, 
dikkat çeken mayo ve bikinileriyle 
artık Bilstore mağazalarında 
ve Bilstore.com'da. Danstan ve 
baleden aldığı ilhamın gereği i 
ve getirisi olarak, kadınların 

içinde özgür ve rahat hissederek, i HAVALI BAKIŞLAR 

iüm gün üzerlerinden çıkarma 

ihtiyacı duymayacakları tasarımlar 

yaratmayı amaçlayan Sih 

Position ürünlerini görmeden tatil 

çıkmayın. 


İyi tasarımla daha iyi bir yaşamı hedefleyen ve 
bunu başaracak tüm tasarımcılar için bir dünya 
yaratma mottosu'yla kurulan hipicon.com, yeni 
sezonda tarzıyla fark yaratmak isteyenler için 
birbirinden trendy gözlük altematifleri sunuyor. 
Elia, Ouay Australia, Chpo, Eye Connection, 

i Spitfire, Boho Vesper ve Komono gibi birçok 
sssssesesessssssasessss100s0s20000011001001088081000808000888108108800800900880 geren mer mermere mean mermere markanın güneş gözlüğü koleksiyonlar yla fark 


YAZ TAKISI ni 


Tılsırnn mücevher markası Bee 


Goddess'tan yaza özel tılsımlar... ARTAN 


En beğenilen koleksiyonlarına i . 
eklenen yeni mücevherleri TEKNOLOJİ 


14 ayar altın üzerine beyaz, Omega Seamaster Agua 
: .. ğe kahverengi, mavi, siyah pırlanta; i Terra yeni kadın koleksiyonu, 

GERİ DÖNÜŞÜME e zümrüt ve safirin tonlarıyla İD üç farklı ebattaki yeni 
i uluşuyor. Bu yıldız küpe bizim : o modelle karşımızda. Rafine 

EVET! olmalı! i — kasalarının içindeki yeni 

Sürdürülebilir moda markası Nomadic NN i 9 Agua Tera modellerinde 

State of Mind'ın yüzde 100 el yapımı tasarım değişiklikleri 

ve geri dönüşüm sandaletleri, bu yaz dikkat çekerken, birçok 
da geri dönüştürülmüş polipropilen modelde kullanılan “master 

maddesinden yapılmış ve makinede kronometre"nin etkileyici 
yıkanabilir özellikleriyle yaz aylarınızın hassasiyet ve performansıyla 


vazgeçilmezi olmak istiyor. modeller bir üst seviyeye 
taşınıyor. 
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MESAJ AŞKI 


Geçtiğimiz yıl 90'lı 
ılların pop kültürünün 
sembollerinden biri 
olan “Sahil Güvenlik" 
Baywatch) 
mayolarını 
eğlenceli sloganlarla 
birleştirerek plaj 
modasının en sevilenleri 
arasında yerini alan 

Simple For You, bu 

yıl yepyeni renkler 

ve sloganlarla 

i karşınızda! Sparkle 

; , adını verdiği sloganlı 
IKONIK ; mayo serisine sloganlı i | 
KOLEKSİYON ei ve plaj kaftanları ; # 
; a ekleyen Simple For You. : U i 
Biraz dekolte göstermekten hiçbir zaman: bu yaz da mesaj iletmenin  : YAZ DUŞLE Rİ 


çekinmeyen Christian Louboutin, 2013 : en İrend yolu! £ Fransız mücevher markası Avrelie 
yazında lanse ettiği Nudes kapsül : Bidermann, sembollerin ön 
koleksiyonuyla klasik stilleri beş ten : planda olduğu, kendine özgü bir 
renginde sundu. Koleksiyonun ardındaki mücevher markası olarak 2017 
konsept basitti: farklı ten renklerine sahip £ ilkbaharyaz koleksiyonuyla yine 
kadınlara kendi tonlarında bir ayakkabı i müşterileriyle buluşuyor. Marka, 
sunmak. Böylece, bacakların daha uzun : yaz koleksiyonuyla bir kez daha 
olduğu hissi yaratılarak kadın vücudunun £ neşeli, feminen ve etrafına ışık 
doğal formu vurgulanabiliyordu. 2017 : saçan Aurelie Bidermann kadınına 
ilkbaharyaz koleksiyonu için hikayeyi : sesleniyor. 
devam ettiren Christian Louboutin, dikkat i 
çekici iki yeni stil sunarak pudra rengi bir 
ayakkabının “sade” bir gardırop parçası 
olduğu nosyonunu yıkıyor. 


— 


— 


i  POPENERJİ o GOLDEKKİ 
ITALYAN ADIMLAR Pe e aksesuarları, Doğal taş ve gümüşü birleştirdiği 


Divarese, Güney İtalya esintilerini (| ? kulaklık gibi) modelleriyle kısa zamanda güçlü tasarımlarıyla adından 
ayağınıza getiriyor. Sabo'lardan : yükselen HappyNes, 2014 yılında yaptıkları : söz ettiren Mer's'in, yaz 
sandaletlere, İoafer'lardan stiletto'lara : bir kite sörf seyahatinde karşılaştıklarından beri : koleksiyonlarındaki altın rengin 
birçok farklı model Divarese'de. i Afrika kabilelerinin renkli, el emeği ve özgün hakimiyetindeki küpe, kolye 
İtalya'da üretilen ve ahşap efektli £ örgü sanatını ürünlerine aktarıyor. Marka, i ve bilezikleriyle yazın ışıltısını 
hafif topuklarıyla bohem stilin i satış kanallarına dünyaca ünlü eticaret sitesi İ üzerinizde taşıyın. Gündüz ve gece 
temsilcisi sabo'lar ve sarı, mavi, mor? fancy.com'u da ekledi. Sitede özel kampanya |: taşınabilen, altın rodajlı Mer's küpe, 
renklerdeki espadiller yaz mevsiminin | $ yapan ilk Türk marka olan HappyNes, temmuz : kolye ve bileziklerle stilinizi özgün 
vazgeçilmezleri arasında. £ ayından itibaren fancy.com'da satışta olacak! | ? kılın. 
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GÜZELLİK 


Renkli yaz 


Çağımız dijital güzellik çağı. Makyajınızın bu 
yeni trende uyum sağlaması için “Dijital 
Güzellik” çekiminden ilham alabilirsiniz. 

Fark etmişsinizdir, son birkaç yıldır glütensiz 
beslenenlerin sayısında ciddi bir artış var. 
Beslenme uzmanlarına bu tür beslenmenin 

avantaj ve dezavantajlarını sorduk. Ayrıca en 
yeni ve trendy ürünleri de sizin için derledik. 

Kısaca, dolu dolu bir ağustos güzellik bölümü 

sizi bekliyor. 
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GÜZELLİKMAKYAJ 


DJİTAL 
 GÜZÇUİK 
CAĞ 


Pürüzsüz ten, canlı renkler, 
mükemmel ışık... Ve karşınızda 
dijital güzellik çağı. E&er zamana 
ayak uydurmak ve teknolojiyi 
“makyaj mıza da adapte etmek 
istiyorsanız, bu çekimden ilham 


alabilirsiniz. 


YAZI: ESRA ÖZÜBEK 
FOTOĞRAFLAR: JONAS JENSEN 
MAKYAJ: MARİE DAUSELL/DAUSELL 
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GÜZELLİK M. 


İlk başta gördüğünüzde garipseyebilirsiniz. Ama 
201 yazdi leşi ebilmz  YeoWihant, 
Manish Arora gibi modacılar bu tarza benzer bir makyajla modelleri podyumda tü. Farklı olmak 
isteyenler için bu da güzel 
önerilerimizse şöyle: Kat Vo 
Palette; OrealParisSoCoutui 
Creme Brillance Lipgloss, tır 


7”. 


PİKSEL PİKSEL 


Çağ dijital güzellik çağı 
olduğuna göre dudaklar 
da buna ayak uydurmalı.Duru ve pürüzsüz bir 
tenle çerçevesi koyu renk, 
piksel piksel görünümdeki 
dudaklar çok şık durabilir. ğ 
Hele bir de ruju kırmızı # 
tonlarında seçerseniz, . 
çok daha dikkat çekici 
görünebilirsiniz. Ürün önerilerimize gelince: Rimmel 
Volume Shake Mascara; 

M.A.C Cyber World ve 
Ruby Woo ruj; NYX Liguid 
Suede Lip Cream Orange 
Couniy. 


HMI 9 
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AÇIK DENİZLER 


Göz kapağınızda ışıltılı 
birkaç farklı mavi tonunu 
kombinleyerek kullanmaya 
ne dersiniz? Gölge oyunlarıylabufarıdahageniş, yani 
kaş altına ve de göz pınarına kadar sürüp kazayaklarına doğru yine aynı mavi 
tonlarla piksel görünümünü 
devam ettirebilirsiniz. Ürün 

önerilerimiz: NYX Jumbo 

Eye Pencil Milk; Kat Von D 

Metal Matte Eyeshadow; 
Make Up For Ever Agua 
Matic; Rimmel Concealer& 
Correct Palette. 


SO 


“ 


NOKTA 
art” sanatının revaçta # 
olduğu günümüzde farklı 
“ “birtarzda oje sürerek dijital 
güzellik çağ hagirişya abi- * 
elik buuygulama 
değil İnce uçlu 
fırçası, güzel ve 
irenkteki ojeyle 
şekilde sonlanabilirsiniz. Ürün önerimize gelince: Lancome 
e maskara; Kat Von 
nist Holographic , 
Ji eg Paris Infail 
i mispörldtici; NYX 
Vivid Brighis Eyeliner Vivid 
>apphiiğe g 


KUR LA 


LİKSAĞLIK 


MUTLU YAŞAMIN 
ANAHTARI 


Ayurveda nedir? Amacı, faydaları, böyle yaşamanın “kuralları” nedir, 
Ayurvedik bünye tipleri hangileri? Aşırı yeme isteğini kontrol etmek mümkün 
mü? Bütünsel Sağlık ve Ayurvedik Yaşam Danışmanı Ebru Şinik çok daha 
fazlasını anlattı. Ağustos'ta başlayan “Ayurvedik Yaşam” yazı dizisi eylül ve 
ekim sayılarımızda da devam edecek. 


HAZIRLAYAN: EBRU ŞİNİK 


EMO SANDER, GETTY İMAGES TÜRKİYE, SHUTTERSTOCK 


AYURVEDİK 


YAŞAMA GİRİŞ 


AYURVEDA NEDİR? 


Ayurveda, kökeni Hindistan'ın Vedik kültürüne dayanan 
beş bin yıllık bir doğal şifa sistemidir ve insana, beşeri potansiyelinin üst sınırını gerçekleştirirken her yönden dengede ve 
zinde kalmasına yardımcı olan bir bilgelikler bütünüdür. Ayur- 


veda kadim bir lisan olan Sanskritçe bir 
kelimedir ve “yaşam bilimi” manasına 
gelir. 

Ayurveda'nın başlıca hedefi kişinin 
ideal bünye tipini tespit etmek (beden ve 
zihin birleşimi neticesinde oluşan bünye tpi/fıtrat/“dosha”) ve herhangi bir 
dengesizlik durumunda, bu belirtilerin 
kaynağını bularak, dengenin tekrar kurulması üzerine geniş kapsamlı öneriler 
getirmektir. 

Ayurvedik tıp biliminin kaynağı olan 
Vedik metinlerde insanoğlunun üç ana 
bedenden oluştuğu açıklanır: 

* Fiziksel beden 

e Zihinsel beden 

e Ruhsal beden 

Her ne kadar zihnimizin lineer düşünme eğilimi neticesinde bu bedenlerimizin birbirinden ayrı olduğunu zannetsek de üç bedenimiz de birbirinin 
içine geçmiş halde, sürekli bir enerji ve 
bilgi alışverişi içindedir. Yani sadece fiziksel bedenimize özen gösterip, sağlıklı 
bir beslenme biçimi ve ideal bir rutinde 
spor yapmak tüm bedenlerimizde denge 
yaratmak için yeterli değildir. 

Fiziksel beden son derece sağlıklıyken aynı anda zihinsel kargaşa, psikolojik 
çöküntüler ya da ruhsal problemler baş 
gösterebilir. İşte o zaman Ayurveda'ya 
göre tüm bedenlerimizde bir uyum ve 
harmoniden söz etmek mümkün değildir. Ayurveda'nın üzerine basarak anlattıklarının rehberliğinde, bütünsel sağlık 
ve zindelik halimiz için üç ana bedenimize de özen göstermeli ve tüm bedenlerimizde denge yaratıcı ve besleyici gündelik rutinleri yaşamımıza katmalıyız. 


BÜNYE DENGELEYİCİ. 
AYURVEDİK YAŞAM BİLİMİ 


Sadece hastalık iyileştirme sisteminden ibaret olmayan Ayurveda için “önle- 


yici tp” ya da “koruyucu tıp” terimleri de kullanılmaktadır. 
Çünkü Ayurveda, hastalığı altı adımda inceler. Klasik Batı 

tıbbının hastalığı teşhisi için hastalığın beşinci ya da altıncı 

aşamaya gelmiş olması gerekir. Oysa Ayurvedik tıpta muhtelif 


AYURVEDİK 
YAŞAM 
TARZININ 
AMACI 
NEDİR? 


Ayurveda'nın amacı, kişilerin 
doğuştan sahip oldukları bünye 
tipini (beden ve zihin birleşimi 
neticesinde oluşan fıtrat/dosha) 
belirleyip, bu doğrultuda hayat 
boyu dengede kalmalarını 
sağlayacak olan; 


* İdeal gıda seçimleri, 
» Baharat kullanımları, 
» Beslenme tarzı, 

* Yemek pişirme şekilleri, 

e Nefes teknikleri, 
se Meditasyon teknikleri, 


* Aromaterapi, 


* Masaj teknikleri, 


e Fiziksel aktivite, 


e Müzik alternatifleri, 
e Gündelik rutinler, 
e Mevsimsel rutinler, 


vb. bilgiler doğrultusunda genel 
sağlık, zindelik ve esenlik hallerine 
olumlu ivme kazandırarak, 
yaşamda daha mutlu, huzurlu, 
sağlıklı ve yaratıcı olmalarını 
mümkün kılacak hakiki harmoniyi 
yaratmaktır. 


hastalıklar birinci, ikinci veya dördüncü 
aşamalarındayken dahi teşhis edilebilir, 
ilerlemeleri yaşam tarzı değişiklikleriyle 
büyük ölçüde önlenebilir. Yani Ayurvedik önerilerin temeli, semptomları bastıracak olan ilaçlara değil, yaşam tarzı 
değişikliklerine dayanır. 

Hem Tibet tıbbı hem de geleneksel 
Çin tıbbı köken olarak Ayurveda'ya dayanmaktadır. Antik Yunan tıbbı da binlerce yıl önce yazılmış olan klasik Ayurvedik tıp metinlerinde kullanılmış birçok 
kavramı kucaklamaktadır. 

Ayurvedik yaşam tarzı, özetle, bilincimizi yükseltme, genel sağlık halimize 
olumlu ivme kazandırma, yaşlanmayı 
geciktirme, gıda seçimi, aromaterapi ve 
sportif aktivitelerimize yön verme gibi 
faydalarının yanı sıra genel olarak yaşam kalitemizi yükselterek daha mutlu, 
huzurlu ve tatminkar olmamızı sağlayan 
etkileri barındırır. 


AYURVEDİK BEDEN TİPİNİZİ 
BİLLYOR MUSUNUZ? 


Kendi kendinize yapacağınız bünye 
testi (sonraki sayfaya bkz) sonucunda 
öğreneceğiniz Ayurvedik bünye tipinize 
uygun önerilerle daha sağlıklı ve dengede olabilirsiniz. 

Beden ve zihin sağlığımızın kalitesi 


yükseldiğinde daha iyi, daha mutlu bir hayata başlarız ve yaşadığımız çevre, çevremizdeki insanlar, kendi bedenimiz ve organlarımızla gerçek bir uyumu yakalamış oluruz. 

Ayurveda'da Vata, Pitta ve Kapha olarak adlandırılan üç 
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ana bünye tipinin belirgin beden ve zihin yapısı özelliklerini 
öğrendiğimizde gündelik seçimlerimizi daha bilinçli olarak düzenleme şansımız olur. Çocuklarımız ve sevdiklerimiz için yemek yaparken bünyelerine göre bir menü hazırlayabilir, meyve, 
sebze, baklagiller, tahıllar, kuruyemişler, süt ürünleri, hayvansal ürünler, tatlılar, yağlar ve diğer tüm besin grupları arasından doğru seçimleri yapabilir, kendimizin ve sevdiklerimizin 
sağlıklarını koruyabiliriz. 

Ayrıca her bünye tipine özel masaj ve aromaterapi uygulamalarını da bilinçli biçimde gerçekleştirerek, zihnen ve bedenen daha iyi ve mutlu olabiliriz. 


AYURVEDİK BEDEN TİPİNİZİN ÖZELLİKLERİNİ 
KEŞFEDİN! 


Bünye Testi neticesinde aldığınız en yüksek puan, doğuştan 
sahip olduğunuz baskın “dosha” dağılımınızı, yani “prakruti”ni- 
Zi gösterir. Doğuştan sahip olduğumuz bünye tipi oranı aynen 
parmak izimiz gibidir; buna terminolojide “prakruti” denmektedir. 

Prakruti'miz, yani doğuştan sahip olduğumuz “dosha” dağılımımız, kendimizi hayat boyu sağlıklı, zinde, mutlu ve tatmin 
olarak hissettiğimiz hakiki dengemizin formülüdür; bu formül 
ölene kadar sabittir ve değişmez. 


YAŞAMI 5 ANA ELEMENT YÖNETİR 


Vedik bilgilere göre yaratılış beş ana elementten oluşmaktadır: Eter, hava, ateş, su ve toprak. İnsan da dünya ananın ve 
doğanın bir parçası olduğuna göre, bu beş ana elementten oluş- 
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AYURVEDİK BÜNYE 
o TİPLERİNİN GENEL , 
ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 


Vata'lar: Bünyemizde “hareket” ilkesini temsil 
eden Vata baskınsa, beden olarak ince ve hafif, coşkulu, 
enerjik, düşünce ve hareketlerimizde değişken ve hızlı 
olma eğilimindeyizdir. Değişiklik, bu kişilerin hayatının 
temel parçasıdır. Vata dengede olduğu takdirde kişi 
hayat dolu, daha yaratıcı, coşkulu ve yaşam dolu olur. 
Fakat Vata dengeyi şaşırıp ölçüsüz bir duruma geldiğinde 

kişi kaygılı, endişeli ve tedirgin hisseder, sindirim 
sistemi düzensizlikleri ve kabızlık belirir, uykusuzluk ve 
konsantrasyon bozukluğu çeker ve cildi kurur. 


Pitta'lar: Bünyemizde “dönüşüm” ilkesini temsil 
eden Pitta egemense kas yapılarımız belirgin, 
zeki, konuşkan, hedef odaklı, kararlı ve lider bir 

yapıdayızdır. Pitta dengede olduğunda sıcakkanlılık, 
zeka, hitap ve yönetim yetenekleri gibi iyi liderlik 

özellikleri ortaya çıkar. Fakat Pitta dengesi bozulduğu 
andan itibaren bizi zorlayıcı, aşırı rekabetçi, asabi, 

şüpheci, yargılama eğilimli, sinirli ve saldırgan bir ruh 
haline sokabilir ve fizyolojide iltihaplanmalar, yangı 

kaynaklı sorunlar yaşanabilir. 


Kapha'lar: Doğamızda belirgin olarak “yapı” 
ilkesini temsil eden Kapha baskınsa, nispeten daha geniş 
bir bedene sahip olma, düşünce ve hareketlerimizde 
ağırkanlı, sakin, anaç, uysal, tutumlu, sadık, korumacı 
ve istikrarlı kişiler olma eğilimindeyizdir. Kapha dengede 
bulunduğunda soğukkanlı, yumuşak başlı, destekleyici, 
istikrarlı, vefalı ve sadık nitelikler ön plana çıkar. Fakat 
eğer denge bozulusa, Kapha çok kolay kilo almaya, 
uyuşuk ve cansız hissetmeye, başta sinüsler olmak üzere 
bünyede muhtelif birikimlere ve tıkanıklıklara sebebiyet 
vererek sağlıklı bir dönüşüme karşı direnç göstermeye yol 
açabilir. 


maktadır. Hepimizin bünye tiplerinde bu beş element farklı 
oranlarda dağılmıştır; işte ana mizacımızı, yani bünye tipimizi 
(baskın “dosha”mızı) belirleyen de bu beş elementin fiziksel ve 
zihinsel bedenlerimizdeki dağılım oranlarıdır. 

Bu beş element iç ve dış çevremizi yöneten üç temel enerjiyi betimlemektedir. Bunlar “hareket, dönüşüm ve yapı”dır. 

Ayurveda'daki üç ana “dosha” tipi bu üç temel kuvveti temsil eder, bunlara Vata, Pitta ve Kapha denmektedir. 

“Vata dosha”, eter ve hava element bileşimlerinden oluşur 
ve “hareket” ilkesini temsil eder. 

“Pitta dosha”, ateş ve su element bileşimlerinden meydana 
gelmiştir ve “dönüşüm” ilkesini temsil eder. 

“Kapha dosha”, toprak ve su element bileşimlerinden oluşur ve “yapı” ilkesini temsil eder. 

Herbirimiz bünye tipimizi, yani temel doğamızı biçimlendiren ve “dosha” olarak adlandırılan bu üç kuvvete farklı oranlarda sahibizdir. Bu temel kuvvetler zihinsel ve fiziksel bedenlerimizin birleşmesi neticesinde oluşan ana karakter özelliklerimizi belirlemektedir. 


BESLENMENİN 
TEMELİ 


AYURVEDİK BESLENMEYE GİRİŞ 


Ayurvedik bünye tipimizi bularak ikinci beynimiz olan sindirim sistemimizin çalışma eğilimini öğrenmiş olur ve bu doğrultuda onu dengeleyecek önerilere özen gösterip fizyolojimizdeki toksin oluşumlarını engelleyebilir, bütünsel sağlığımızı 
koruyacak beslenme programları uygulayabiliriz. Bu gıdalarla 
neyi kastettiğimi sonraki sayfadaki Ayurvedik 6 Tat Grubu 


e - 


Ünlü bir Ayurvedik atasözü 
der ki, “Dengeli bir beslenme 
ve yaşam tarzıyla ilaca ihtiyaç 

kalmaz; dengesiz bir yaşam tarzı 
ve beslenmedeyse ilaç da işe 
yaramaz.” 


(cercal, müsli), pişirilmiş tahıllar. 

e Yüzde 20 protein: Baklagiller, tofu, lor peyniri, çökelek, 
süzme köy peyniri, çiğ süt, yumurta beyazı, tavuk ve hindinin 
beyaz etli kısmı, tavşan, karides, geyik eti. 

» Yüzde 20-30 taze sebze (isteğe göre bu oranın yüzde 10'u 
taze meyveye ayrılabilir). 


KAPHA BÜNYE TİPLERİ İÇİN YEMEK YERKEN 
DİKKAT EDİLECEK ANA PRENSİPLER 


Menü seçimlerinizde daima sıcak, hafif ve kuru gıda tercihleri yapın. Soğuk, ağır ve yağlı gıdalardan sakının. 
Önerilen Kapha Dengeleyici Menü Oranları: 


dosyasında bulabilirsiniz. 


VATA BUNYE TİPLERİ IÇIN 
YEMEK YERKEN DIKKAT 
EDİLECEK ANA PRENSİPLER 

Menü seçimlerinizde sıcak, güçlü, 
sulu ve enerji verici gıda tercihleri 
yapın. 

Önerilen Vata Dosha Dengeleyici Menü Oranları: 

se Yüzde 50 tahıl: Tam tahıllar (entegre, işlemden geçirilmemiş tahıllar), 
pişirilmiş tahıl gevreği, ekmek ve kraker vb. 

e Yüzde 20 protein: Yumurta, süt 
ürünleri, kümes hayvanları, balık, deniz ürünleri, dana eti, tofu ve kırmızı 
mercimek vb. 

»e Yüzde 20-30 taze sebze ve salata (isteğe göre bu oranın yüzde 10'u 
taze meyveye ayrılabilir). 


PITTA BÜNYE TİPLERİ İÇİN 
YEMEK YERKEN DİKKAT 
EDİLECEK ANA PRENSİPLER 


Bünyeniz en çok serinleten, hafif 
kuru ve hafif yağlı bir menüyle dengelenmektedir. 

Önerilen Pitta Dosha Dengeleyici Menü Oranları: 

e Yüzde 50 tahıl: Entegral ekmekler (işlemden geçirilmemiş, öğütülmemiş tahıllar), tahıl gevrekleri 


o TÜM BÜNYE 
TİPLERİNİN YEMEK 
YERKEN DİKKAT 
ETMESİ GEREKEN 
ANA PRENSİPLER 


s Günün en kuvvetli öğününün öğle 
saatlerinde olmasını hedefleyin. 


* Herhangi bir hastalığınız yoksa, açlık 
hissetmeden yemeğe oturmayın. 


»* Üç ana öğün arasında sıvı tüketimi 
haricinde adeta oruç tutun; diyabet hastası 
vs. değilseniz bir leblebi dahi olsa ara 
öğün tüketmeyin. 


* Ana öğünleriniz arasında 5 saat 
olmasına dikkat edin. 


* Akşam yemeğinizi en geç 19.00- 
20.00'de bitirin. 


* Yağlı ve ağır yiyecekleri genellikle 


10.00 ve 18.00 arasında yiyin. 


* Yemekten yarım saat önce ve sonra ve 
yemek esnasında buzlu ve soğuk hiçbir sıvı 
tüketilmemesi, sindirim enzimlerinin sağlıklı 
işlev görmesi açısından çok önemli; lütfen 

buna kesinlikle uyun. 


e Sinirli, üzgün ve asabiyken ve gece geç 
saatlerde yemek yemekten kaçının. 


»e Yüzde 40-50 taze sebze ve salata. 

* Yüzde 30-40 tahıl: Arpa, darı, 
mısır, çavdar ekmekleri, kuru krakerimsi galeta çeşitleri, Wasa gibi mayasız ekmekler ve kıtırlar vb. 

e Yüzde 20 protein: Tavuk, hindi, 
suda haşlanmış ya da pişirilmiş, sarısı 
sulu yumurta (çılbır vb.), keçi sütünden yapılmış ufak miktarlarda peynir, 
en çok baklagiller. 

e Yüzde 10 taze ya da kurutulmuş 
meyve (isteğe göre). 


BAHARAT ÖNERİLERİ 

Her Ayurvedik bünye tipini dengeleyen baharat önerileri de bu sayfalarda. Bu baharatları yemekleri pişirirken içine atmanız etkisini yüksek 
kılar. 

Vata: Kakule, karanfil, kimyon, karabiber, tarçın, hardal tohumu /tozu, 
zencefil. 

Pitta: Kişniş, kimyon, rezene, safran, karanfil, zerdeçal. 

Kapha: Kırmızıbiber, karabiber, 
zencefil, kimyon, zerdeçal, kakule, 
tarçın, karanfil, hardal tohumu /tozu. 

Bünyenize özel Ayurvedik beslenme danışmanlığı almak isterseniz, 
web sitem Yükselen Çağ'dan detayları 
öğrenebilir ve başvuru yapabilirsiniz. 
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GÜZELLİKSAĞLIK 


ÜÇ “DOSHA”YI DA DENGELEYEN VE 
ARINDIRICI AYURVEDİK DETOKS ÇAY 
TARİFİ 


Bahar gelince detoks yapmak Ayurveda'da geleneksel bir rutindir ve 
baharı en sağlıklı, en dengeli ve enerjik bir şekilde yaşamamızı sağlayan 
keyifli bir uygulamadır. Sadece bahar mesviminde değil, tüm yıl boyunca 
gönül rahatlığıyla içebileceğiniz bu çay tarifi hem Vata hem Pitta hem de 

Kapha bünye tiplerini dengeler, üstelik içimi hafif ve lezzetlidir. 


Kişniş, kimyon ve rezene hem sindirim sistemini rahatlatan hem bağışıklık 
sistemini zayıflatan muhtelif enflamasyon oluşumlarını azaltan hem de şişkinlik, 
mide yangıları ve ekşimelerine karşı çok etkili baharatlardır. 


çay kaşığı kimyon tohumu » 1 çay kaşığı 
1,5 İt suya birer tatlı kaşığı her bir baharattan 
eklenir. 


İçerik: 1 çay kaşığı kişniş tohumu e | 
rezene tohumu e 1 demlik su e 


Yapılışı: Tüm baharatları bir termos, porselen veya cam bir demlik içine 
koyarak, üstüne kaynar su ekleyin. e 15 dk. demlenmesini bekledikten sonra, 
çay içime hazırdır. » Büyük bir kupa bardakla sıcak sıcak içtikten sonra geri 
kalan çayınızı sıcak tutan bir termosa koyup gün boyunca işte, toplantıda vs. 
sıcak olarak tüketin. » Bu çayı günün her saat diliminde ve ana yemeklerden 

sonra da tüm yıl boyunca içebilirsiniz. 


İ LEZZET ESASLA 


GIDA KAYNAKLARI 


Tahıl, makarna, pirinç, 
ekmek, süt mamülleri, yağlar, 
kabuklu yemişler, nişastalı 
sebzeler, süt, et, tavuk, balık, 

şeker, bal, pekmez. 


Turunçgiller, çilek, domates, 
yoğuri, peynir, salamura 
gıdalar, sirke, turşu, salata 

SOSU. 


protein, yağ. 


Osuni asitler: 
* askorbik asit, sitri 
asit, asetik asit. 


Tuz, soya sosu, tuzlu etler, rel tuzları. 
balık, işlemden geçirilmiş 


gidalar, soslar. 


Tüm bibi elen soğan, Uçucu yağlar. 
sarımsak, karanfil, zencefil, rf 
hardal, pırasa, turp, 


fesleğen, kekik. 


YAKICI 


BURUK Tanenler, İifler. 
(ASTRİNGENT: 


BATICI) 


yeşil elma, üzüm kabuklar, 
karnabahar, nar, çay. 
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Karbonhidratlar, 


Alkaloidler veya 


AYURVEDİK 6 TAT GRUBU 


a, ZİHİN-BEDEN FİZYOLOJİSİ 
ÜZERİNE ETKİSİ 


Vücut üzerinde yatıştırıcı 
etki ve tatmin yaratır. 
Vücut kütlesini oluşturur. 
Besleyicidir ve dokuları 

meydana getirirler. 


İştah açar 

ve sindirime 
yardımcı 
olurlar. 


Laksatif, sakinleştirici, 
sindirimi kolaylaştırırlar. 


Sindirimi uyarıcı, detoks 
yapıcı, tıkanıklıkları 
temizleyicidirler (terletici, 
sinüs ya açıcı vb. i 


— v ra a m 
sebzeler, lahana, kereviz, glikozitler. b» yapıcı, 
brokoli, Brüksel lahanası, iltihap 

(BİTTER) pancar, aloe vera, kahve, ) önleyicidirler. 


düzenleyicidirler. 


AŞIRI YEME İSTEĞİNİZİ 


NASIL KONTROL 
EDEBİLİRSİNİZ? 


deal kiloya sahip olmak gittiğiniz diyetisyen ya da yaptığınız diyetle ilgili değildir. İdeal kilonuza erişerek, sürdürülebilir bir şekilde aynı kiloda acı çekmeden kalmak tamamen 
farkındalık seviyenizle ilglidir. 

Geleneksel kilo verme programlarındaki yaklaşım, bilince 
kıtlık talimatı verdiği için başarısız olur ve olmaya da mahkumdur. İradeniz sağlam olduğu sürece diyetleri sürdürebilir ve 
talimatlara uyarak bilinçaltından gelen arzularla başa çıkabilirsiniz. Ama haftada yedi gün, günde 24 saat boyunca iradeye 
sürekli sahip çıkabilmek sanırım insanı kamil derecesini gerektirir. İradenizi kaybettiğiniz ilk anda ulaşabildiğiniz tüm yasaklı 
yiyeceklere hiç sorgulamadan saldırır ve normalden çok daha 
fazla tüketirsiniz. Çünkü bilince bir defa “yasak” talimatı verilmiştir ve bilinç yasakları kabul etmez. İlk rövanşında bu konu- 
nun üstüne giderek, yasak tanımadığını nefsine kanıtlar. 


GEÇİCİ MODA OLAN DİYETLERLE KİLO VERME 


Diyet programları genellikle en çok severek tükettiğimiz 
gıda maddelerini yasaklamaktadır. Oldukça kısıtlayıcı ve stres 
oluşturan bu yasaklar silsilesi içerisinde pek çoğumuzun hedefine ulaşamaması sürpriz değil. Beden ve zihin strese girdiğinde bedenimizin biyokimyası değişir ve böbrek üstü bezleri, 
kortizol denilen stres hormonlarını salgılamaya başlar. Kortizol normal şartlarda sabahları uyanıp gündelik aktivitelerimize 
başlarken ya da fiziksel egzersiz yaparken salgılanırken, arzu 
ve ihtiyaçlarımız karşılanmadığı her an kronikleşen stres durumlarında sürekli üretilir ve bunun neticesinde fizyolojimizi, 
metabolizmamızı ve tabii ki zihinsel sağlımızı da olumsuz olarak etkilemeye başlar. 


SIK SALGILANAN KORTİZOL, BEDEN 
AĞGIRLIĞIMIZA, YANI IDEAL KILOMUZA 
ZARARLI ETKİLER BARINDIRIR 


Kortizol salgısı kilo almayı tetikleyebilir, çünkü iç organların yağ depolamasını teşvik eder ki bu depolama da sonuç- 
ta kortizol salgısını tekrar artırır. Bu hormon aynı zamanda 
kandaki şeker seviyesini de yükseltir; böylece hücreler glikoza 
karşı zayıf düşer ve beyne açlık sinyali göndermeye başlar. Ve 
sonuç olarak yüksek kalorili, genelde çok sağlıklı olarak gösterilmeyen gıda maddelerini tüketmek 
için güçlü bir arzu doğar. 

Özellikle bizim gibi büyük şehirlerde yaşayan, her an başka bir stres 
faktörüyle karşılaşıp onlarla baş etmesi gereken kişilerin kortizol seviyeleri 
tahmin edersiniz ki olması gerekenden 
çok daha yüksektir. Bir de bunun üstüne uğraşmamız ve başarmamız gereken 
bir diyet programı eklendiği takdirde, 
bedenimize biraz daha stres yükleriz 


ve sonuç olarak kortizol seviyemizin otomatik olarak çok daha 
yükselmesine sebep oluruz. 

Ağır diyet programları, sıkı diyet listeleri farkındalık halimizi değiştirmez veya farkındalığımızın genişlemesi için destekleyici bir unsur içermez. Eğer uzun zamandır kilo vermeye 
çalışıyorsanız, bu, yemek yemeyle aranızda bir aşk ve savaş 
ilişkisi var demektir ve sonuç olarak böyle gelgitler yanlış yeme 
alışkanlıklarına sahip olduğunuzun kesin bir göstergesidir. 


SAĞLIKLI KİLO ANLAYIŞINI OTURTMAK 


Ayurveda bize sağlımızın, bilinçli seçimlerimizde saklandığını söyler. Bilinçli olarak yemek yemenin anahtarı bedenimize 
neyin fayda ve neyin zarar verdiğinin farkında olmamızdır. Bu, 
dengede bir kilo için en sağlıklı ve keyifli yoldur. Eğer koruyucu 
madde içermeyen, mevsiminde yetişen taze gıda maddelerini 
tercih ederseniz, bedeninizin ihtiyacı olan hem fitokimyasallar 
edenin bağışıklık sistemini güçlendirerek kişiyi hastalıklardan koruyan, besleyici değeri bulunmayan sebze ve meyve içlerindeki doğal koruyucu kimyasallar) hem de fizyolojiyi dengeli 
bir şekilde besleyen yapı maddeleri yönünden zengin bir seçim 
yaparak, açlık ve sağlıksız alışkanlıklarınız arasındaki dengeyi 
kurabilirsiniz. 

Medyada yer alan beslenmeyle ilgili tüm doğru bilgilere 
rağmen, dezenformasyon içeren birçok eski geleneksel diyet 
programı haberleri sebebiyle de bugün toplumumuzda obezite 
tehlikesiyle karşı karşıyayız. Obezitenin muhtelif kalp rahatsızlıkları, felç, tip 2 diyabet ve çeşitli kanser vakalarıyla direkt 
ilişkili olduğunu yapılan yüzlerce araştırma neticesinde çok iyi 
biliyoruz. Peki neden çoğunluk, bilgiye bu kadar rahat erişilebilen bir zamanda kilo vermek için bu kadar yoğun çabalıyor? 

Bu kısır döngü, genetik bir bozukluk olmadığı takdirde 
yanlış alışkanlıklar, bilinçli yemek yeme yetisini geliştirmeme 
ve yemek yerken farkındalığı yemek dışındaki her şeye -örnek 
olarak telefon, e-posta, mesaj, sosyal medya, televizyon veya 
karşısındakiyle sohbete yöneltmekten 
kaynaklanmaktadır. 


AŞIRI YEMEK YEME 
VE DUYGULARIMIZ 
ARASINDAKİ BAĞLANTI 


Acıktığımızı hissetmeden sadece 
yemek saati geldi diye yemek yememeliyiz. Açlık, kan şekeri seviyesi düştüğü 
zaman bedenin doğal olarak kullandığı 
bir mekanizmadır. 
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Açlık hissettiğimizde ya fizyolojimizin gerçekten beslenmeye ve enerjiye ihtiyacı vardır ya da bilinçsiz bir şekilde bir 
duygumuzu bastırmaya çalışıyoruz demektir. Beden (tıpkı 
evren gibi) her an bir değişim içerisindedir. Açlık, duygusal sebeplerle hissetmediğimiz sürece, fiziksel ve zihinsel dengemizi 
korumak için bizi uyaran en temel içgüdülerimizden biridir. 


KISIR DÖNGÜYÜ KIRMAK 


Olumsuz bir duyguyla karşı karşıya kaldığımızda, fizyolojimizin enerji ihtiyacı olmasa dahi 


açlık o hissedebiliriz. o Birçoğumuz 
üzgün, sinirli, asabi, stresli, küskün, Unulmay ın, 
depresif, korkmuş olduğumuzda 


veya boşluk hissine kapıldığımızda 
ya da canımız sıkıldığında bir şeyler 
atıştırma dürtüsü hissederiz. Bu his 
temel bir dürtüdür. Çünkü bedenimizle gerçek bağlantımız kopmuş 
ve direksiyonu tamamen zihnimize 
kaptırmışızdır. 

Bu kısır döngüyü kırarak içinden 
çıkmak için açlık hissinin arkasında- 
ki gerçek duygumuzla, yani gerçek 
ihtiyacımızla yüzleşmemiz gerekir. 


bedenimiz sabit bir 
yapı taşı değildir! 
Bedenimizin 
her hücresi hem 
zihinsel hem ruhsal 
bedenlerimizle 


bunu kulaklarımızla duymamız gerekir. Yaşamlarımız- 
da değişim ancak bu noktadan sonra başlayabilecektir... 
Bilinçli seçimler ancak kendimizle bağlantı kurabildigimiz ve kendimizi anlayabildiğimiz zaman ortaya çıkmaya başlar. Tüm bilgelerin söylediği gibi, farkındalığın 
anahtarı kendini bilmek ve anlamaktan geçmektedir. 
Sonuç olarak ihtiyacın üstünde aşırı yemek yeme alışkanlığı diyet programlarıyla değil, ancak ve ancak farkındalığı yükseltecek uygulamalarla sonlanabilir. 

Arzularımızın tetikleyicisi olan yeni hafıza kayıtlarını açabilmemiz ve bu yeni davranış biçimlerini sürdürebilmemiz için farkındalığımızın tetikte olması gerekir. 
Duygularımızın gerçek sebebinin anladığımızda seçim 
yapma hakkımızın da olduğunu görürüz ve zaman içerisinde otomatik olarak bedenimizi ve zihnimizi olumlu 
olarak besleyen yemekler, içecekler, arkadaşlar, iş ve 
partner seçimlerimizi yapmaya başlarız. Ve bir bakarız 
ki yaşamımız daha iyi, daha mutlu, daha sağlıklı ve daha 
huzur dolu bir rotaya girmiş... 


“GERÇEKTEN AÇ MIYIM?” 


Ne zaman açlığınızdan daha fazla yemek yeme dürtüsü hissederseniz, bir durup burnunuzdan derin bir 
nefes alın, nefesi gene burnunuzdan rahatça uzatarak 
verin ve içinizden 10'a kadar sayın. Saydıktan sonra 
kendinize sorun: “Gerçekten aç mıyım, yoksa ....... mu 
hissediyorum?” Bu çok basit egzersiz sizi bir şeyler atıştırmak 
yerine, saklanmış duygunuzu keşfe götürecektir. Elbette dünyada bilinen en etkili farkındalık çalışmaları meditasyon teknikleridir. Düzenli meditasyon yapmaya başladığınızda tüm 
seçimlerinizin bağımsız gözlemcisi haline gelir ve yaşamınızı 
bir tiyatro oyunundaymış gibi yönetmeye başlarsınız. Meditasyon size deneyimlemek istediğiniz şekilde yaşamın açılımını 
sağlarken, fizyolojik açıdan da tüm sistemlerinizi dengeler. 

Eğer kilonuzla ilgili uzun zamandır sorun yaşıyor ve 

bunu bir türlü aşamıyorsanız, kendinizi suçlamayın; kendinize karşı 
nazik, affedici ve müsamahalı 
olun. Bilin ki atıştırma isteğiniz 
bazı duygusal ihtiyaçlarınızın 
fiziksel dışa vurumudur. Bu 
dürtülere bedeninizin size 
gönderdiği mesajlar olarak 
bakın ve dürtülerinizin arkasındaki duyguyu bularak, onu 
şifalandırın. 

İşin özü, ideal kilonuza 
erişerek, iradenizi ekstra kullanmadan, acı ve stres çekmeden 
dengede kalmanın yolu bede- 


Çoğumuz bu yüzleşmeden korkarız, çünkü bunun için güvenli konfor 


hem de çevresiyle 


ninizi sevgi ve özenle dinlemek 
üzere her gün 10 dakikalığına 


alanlarımızı terk ederek, kendimize 
karşı mümkün mertebe dürüst olmamız, içimizden dahi söylemeye 
cesaret etmekte zorlandığımız duygu, düşünce ve arzularımızı netleştrerek, yüksek sesle söylememiz, 
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sürekli enerji ve 
bilgi alışverişinde 
olan bir 
organizmadır. 


da olsa özel bir zaman ayırmak 
ve bu süre içerisinde size iyi 
gelen nefes, meditasyon, 
farkındalık artırıcı soru ve 
cevaplar gibi bir teknik uygulamaktan geçmektedir. 


Kumandanda hemen ayarla! 
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GÜZELLİKBESLENME 


GLUTEN 
MESELESİ $ 


Glütensiz beslenme Hintli blogger 
Naina Hiranandani'nin hayatını 
kurtarmış olabilir mi? Son 
zamanlarda hepimizin dilinde olan 
glüteni beslenme uzmanlarına sorduk. 


YAZI: NAINA HIRANANDANI DERLEYEN: ESRA ÖZÜBEK 


açlarım çok dökülmeye başlamıştı... Anneme bu durumdan bahsettiğimde bunun muhtemelen mevsim 

değişikliğinden kaynaklandığını söyledi. Üç hafta sonra, 

seyrekleşen saçlarımdan yer yer kafa deriminin görünmeye başladığını fark ettiğinde işin ciddiyetini kavradı. 

Yaygın bir endokrin bozukluk olan PCOS (polikistik over 
sendromu) teşhisim 2009 yılında koyuldu. Hindistan'daki 
Metropolis Healthcare'in yaptığı bir araştırmaya göre bu endokrin bozukluk beş kadından birinde görülüyor. Hemen bir 
antrenörle anlaşıp spora başladım ve dört kilo verip yeni yeme 
alışkanlıkları edinmeye başladım. Bunu ilaçsız geçen dört güzel yıl takip etti. Mutluydum, ta ki yukarıda bahsettiğim şikayeti yaşayana kadar. 

Bir ay içinde uyuşukluk, işime karşı isteksizlik (her gün pazartesi sendromu yaşıyor gibiydim), ağrıyan eklemler ve hafif 
depresyon baş göstermeye başladı. Sonunda bir endokrinolog 
olan Dr. Kamini Lakhiani'ye başvurdum. Bu şikayetlerimin tiroitle alakalı olduğundan şüphelendiği için tiroit ya da mikrozomal antikor testleri yaptırmayı önerdi. Testimdeki verilerin 
bazıları alışılmadık bir şekilde yüksek olan mikrozomal antikor 
seviyesine dikkat çekiyordu. 


GARİP BİR DURUM 


Hayatımı zorlaştıran bu durumu anlamak için Google'ın 
altını üstüne getirdim: Hashimoto hastalığı (HT) vücudunuzun yüksek seviyede antikor salgılamasına neden oluyor. Bu 
da bağışıklık sisteminizin sağlıklı dokuya hücum etmesine yol 
açıyor ve aşırı iltihapla sonuçlanıyor. 1912'de Japon hekim Hakaru Hashimoto tarafından keşfedilen ve ismini ondan alan bu 
hastalık, hipotiroidizmin (tiroit bezinin az çalışmasının) başlıca nedeni. 

Şimdi de hızlı bir anatomi dersi: Tiroit, boynunuzun alt 
kısmında kelebek şeklinde olan küçük bir bezdir ve salgıladığı 
çeşitli hormonlar metabolizma, beyin gelişimi ve adet döngüsünü düzenler. Onun dengesini bozarsanız sindirim gibi en temel işlevler bile çılgına döner. Ve bu durum devam ederse tiroit 
beziniz kısa zamanda işlevini yitirir. 

Bunları duyunca nefesimin kesildiğini hissettim. Bu başıma nasıl geldi ki? Genetik, hormonlar, cinsiyet (kadınlarda 
görülme olasılığı erkeklere kıyasla yedi kat fazla), çevresel toksinler (stres) ve sızdıran bağırsak sendromu bile bu hastalığın 
ortaya çıkmasında rol oynayabilir. Doğuştan olan bağışıklıkla 
ilgili durumları kontrol altına almanın ilk adımı ilaçlar ancak 
onlar sadece belirtileri baskılıyor. Doktorum bana yüksek miktarda besin takviyesi yaparken ve çok az ilaç kullandırırken ben 
hala düşük ferritin (vücuda demir depolamaktan sorumlu bir 
protein) seviyesini ve zayıf sindirimimi düzeltmenin yollarını 
bulmak zorundaydım. 

Uzun bir süre gecelerim bu konuyu araştırmak ve ilgili makaleleri okuyarak geçti. Sonunda ilk ipucuna rastladım: 
Glütensiz diyet, söylendiğine göre, HT'nin belirtilerini kontrol 
etmekte işe yarayabilirdi. Fakat bu ilişkiyi inceleyen çalışmaların yetersizliğinden dolayı doktorlar bu değişimi, glütensiz bes- 


FOTOĞRAFLAR: JENNY VAN SOMMERS , ANTONIO TERRON-TRUNK ARCHİVE, GETTY İMAGES TÜRKİYE İNGİLİZCEDEN ÇEVİREN: SELEN ÇALIŞIR 


lenmeyi tavsiye edecek kadar güvenemiyorlar. İlk başta ben de 
bunun delice olduğunu düşündüm. Ekmekten, gözlemeden, 
hele de kruvasandan vazgeçmek... Bu çok uç noktaydı. 


EKMEĞE SON MU? 


Glüten, buğday, arpa ve çavdarın içinde bulunan bir protein bileşimi. Ona intoleransı olan bağı- 


Ekmek, makarna, yulaf, ne varsa, hepsini hayatımdan 
çıkardım. Ev yapımı kurabiyelerimi bile! Size öğrendiğim bir 
şey söyleyeyim: Bunlar gözünüzün önünde olduğu sürece 
aklınızdan da çıkmıyor! 
En çok kahvaltı için endişeleniyordum (tosta da veda). Fakat iyi bir planlama, seçeneklerimi düzenlememde yardımcı 
oldu. “Poha?”, “dhokla” ve “yeşil moong 


e e “Tiroit bezinin ei e o, Ee 
olarak tanımladığı özel bir peptit dizisi © eşfeltim. Öğle yemeği o kadar zorlamaiçeriyor. Bağışıklık sistemi bu istilaya o salgıladığı hormonlar dı. Slow Food India yöneticisi Kumud 
kadar “sinirleniyor” ki, tiroit bezi ve be- i . Dadlani, bana mevcut tüm seçenekleri 
yin öncelikli olmak üzere, sağlıklı doku- metabolizma, gösterdi. Hindistan, sabudana (Hint ir- 


lara da saldırmaya başlıyor. Benimki gibi 
bir otoimmün hastalık genetik bir bileşiği 
de olduğundan basit glüten duyarlılığından farklı. Zamanla kötü beslenme, gıda 
hassasiyeti (glüten gibi), aşırı toksin yüklemesi (çok fazla ilaç alımı) ve bakteriyel 
dengesizlikler bağırsakları stres altına 
alabiliyor ve iltihaplara neden olabiliyor. Zamanla intestinal 
(bağırsak) bariyeri bozuluyor ve sindirilmemiş yemek parçacıkları kan dolaşımına karışabiliyor. Sızıntılı bağırsak sendromu denen bu hastalık otoimmün bozuklukları tetikliyor ve bu, 
bağırsak duvarına da zarar veriyor. Hamur işi tüketebilmek 
uğruna bu kadar büyük bir bedel ödemek? Yok, teşekkürler! 


YILDIZIMIZ BİR TÜRLÜ BARIŞMADI 


Benimki gibi durumlarla ilgilenen Mumbai'deki Dr. Rupa 
Shah'ı ziyaret etmeye karar verdim. “Bağırsaklar (gıdaları) 
emmeli, işlemeli, sindirmeli, özümsemeli ve yok etmeli. 
Kısaca, bu döngüyü sorunsuz tamamlamalı” dedi. Aşırı stres 
altında olan bağırsaklarıma destek olması için bitki ağırlıklı, 
vegan, glütensiz bir diyet yapmamı önerdi. Bazı hastalarının 
bu sayede sadece üç ay gibi kısa sürede sonuç aldığını anlattı. 
Glütenle bu “yıldızımızın barışmaması” durumundaki artışın sebebi ne? Sorun buğday. Bu tahılı yetiştirme, işleme ve 
yeme şeklimiz son 10 yıl içinde belirgin bir şekilde değişti. “İster tahıl simidi ister çok tahıllı ekmek olsun, hepsi yarı bodur buğday denilen bir modern tarım ürününden yapılır. Bizim üzerimizdeki fizyolojik etkisi 
hep aynı” diye açıklıyor kardiyolog ve “Wheat Bel- 
Iy”nin yazarı William Davis (Rodale Books; 2014). 
Dünyada artan gıda talebine ayak uydurabilmek için 
bilim insanları hibrit tohumlarını yetiştirdiler. Bunlar 
komple yeni glüten formları içeriyorlar. Daha fazla işlenmesi buğdayın besin değerini düşürüyor, zira sıkıştırılmış yüzde 40'lık kısım vitamin ve lif konsantrasyonunun yarısında 
fazlasını kapsıyor. 
Mumbaili beslenme uzmanı Anju Venkat, hepimizin yanlış 
beslendiğini söylüyor: “Son 30-50 yılda günde üç dört kez buğ- 


day ürünleri tüketmeye başladık. Oysa buğdayın daha soğuk 


bölgelerde yaşayan insanlara özgü mevsimlik bir kış mahsuli 
olması gerekir.” 


BESLENMEMDE YENİ BİR DÖNEM 

Yapmam gerekenler gayet açıktı. Çok sevdiğim pizzayla 
gözyaşları içinde vedalaştım ve mutfağımı bazı ürünlerden 
arındırdım. Glüten izlerini ortadan kaldırdım diyebiliriz. 


beyin gelişimi, 
adet döngüsünü 
düzenliyor” 


miği), rajgira (horozibiği), kuttu (karabuğday), singhara (göl kestanesi unul), 
besan (nohut) ve makki (mısır) gibi birçok glütensiz unu keşfettim. “Düne kadar 
bunlar fakir yemeği olarak görülürdü. 
Oysa son dönemde “sağlıklı gıda” olarak 
kabul görmeye başladılar. Küçük bir lokantada “ragi dosa” yiyen biri glütensiz bir öğün yediğinin farkında bile değildir” diyor Dadlani. 

İlk haftalarda glütenden vazgeçmek bir at tarafından tekrar 


SİSTEMDE CİDDİ 
FARK YARATIYOR 


Ataşehir Estethica Beslenme Uzmanı Diyetisyen Nazlı 
Yüksel, glütensiz beslenme trendiyle ilgili ipuçları 
verdi. 


e» "Glüten, bazı tahıllarda bulunan bir çeşit protein 
olmasının yanı sıra kimilerinde ileri bir sindirim problemi 
olan 'çölyak hastalığı'na neden oluyor. Glütenin 
sindirilememesi sonucu aşırı ve ani kilo kaybıyla kusma, 


aşırı karın ağrısı, ishal, yorgunluk, ağız ve cilt yaraları, 
dermatit ortaya çıkıyor. Kimi kişilerdeyse hafif 
hassasiyete neden oluyor ve şişkinlik, ishal ve 
kabızlık gibi geçici sorunlara yol açıyor; buna 
da 'glüten hassasiyeti” denilmektedir. 


e Glütensiz beslenme, beslenme düzeninde 
büyük değişime neden oluyor. Alışık 
olduğunuz bazı besinleri hayatınızdan 
tamamen çıkarmanız gerekebiliyor. Başta 
buğday olmak üzere çavdar ve arpa içeren tüm 
besinler glütensiz beslenmede yasak. Yani ekme 
bulgur, pasta, kurabiye, poğaça, makama ve kahvaltılık 
gevrekler gibi buğday unu içeren besinler, yulaf ezmesi 
ve kepeği de yine yasaklı besinler arasında. Bulaşma 
tehlikesi nedeniyle restoranlardaki çorbalar, köfte, salata 
sosları, patates kızartması ve soya sosları da glüten 
açısından tehlike arz ediyor. 


* Kurubaklagiller, yağlı tohumlar, her türlü kurutaze 
meyveler, sebzeler, yumurta, tüm et türleri, süt ve süt 
ürünleri tüketilebilir besinler arasında. Kinoa, kinoa unu, 
amaranih ve pirinçse glütensiz beslenenler için güzel bir 
alternatif.” 


pa 


tekrar tekmeleniyormuşum gibi hissettirdi. En belirgin yan etkiler asabiyet, şişkinlik, düşük enerji ve baş ağrısı oldu. Galiba 
glüteni yavaşça, kademe kademe bırakmak en iyisi. Böylece vücudunuzu (benim gibi) şok etmezsiniz. Neyse ki eninde sonunda bu yeni beslenme rutinine alışıyorsunuz. 


YENİDEN DOGUŞ 

İyi kısmına gelince: bir ay içinde enerjim arttı. Biraz kilo 
verdim. Egzersiz yaparken veya yemek sonrası hafif hissettim. 
Şişkinlik gibi şikayetlerimden eser kalmadı, cildim ışıl ışıldı. 
Teşhisimden üç ay sonra tiroit antikorlarımı yeniden test ettirdim, neredeyse olması gereken aralıktaydı. İhtiyacım olan 
tasdik buydu. Seyahat ederken yanıma sağlıklı atıştırmalıklar 
alıyorum. Yemek yaparken yeni tarifler deniyorum. İlk başlar- 
da glütensiz yaşamak dünyanın sonu gibi hissettirdi. Ben bedenimden bana küsmesini beklerken daha sağlıklı bağırsaklara ve en önemlisi mutlu bir ruh haline sahip oldum. Korkuyla 
beklediğim ızdırap sadece kafamdaydı. Arada bir dilim ciabatta 
ya da üzümlü kurabiyeyle kendimi şımartıyorum ancak sınırlarımı biliyorum. Canım hiç pizza çekmiyor mu? Çekiyor ama 
hiçbir özlem saçlarımı kaybetmeye değmez. 


GLÜTENSİZ BESLENMENİN SAKINCALARI 


kronik hastalıkların oluşumuna 


Selahattin 
Dönmez 


Fark Etmeden Diyet üzerinde, bazı özel hastalıklarda 


Beslenme ve Eğitim 
Danışmanlığı'ndan 
Uzman Diyetisyen 
Selahattin 
Dönmez, “Sağlıklı 
bireylerin glütensiz 
beslenmeleri 
sakıncalıdır” diyor. 
Ve devam ediyor: 
“Glüten, besin hazırlamada 
yiyeceğin kalitesini etkileyen bir 
protein çeşididir. Sağlıklı insanda 
glüten proteininin (sağlığa) ne katkısı 
ne de zararı bulunur. Son 5-8 yılda 
yapılan besin intoleransı testlerinin 
sonucunda glütensiz bir yaşamın zayıf 
kalmada etkili olabileceği belirtilmiştir. 
Gerçekte şişman kişiler hızlı yeme, 
fazla yeme ve iyi çiğnememeye bağlı 
şişkinlik ve hazımsızlık yaşarken, 
zayıflamak uğruna yaptırdıkları bu 
tesiler sonucunda glüteni çıkararak, 
çok yedikleri besini diyetlerinden 
kaldırdıkları için bu şişkinlik sorunlarını 
aşamamaya başlamış ve az kalori 
arak da zayıflamışlardır. Glütensiz 
iyetler sadece glütene bağlı gerçek 
hastalıkları olan kişilerde sınırlandırmalı 
ya da tamamen kaldırılmalıdır. 
Glütenin zayıflama ya da yağlanmayla 
uzaktan veya yakından bir ilişkisi 
bulunmamaktadır. 
Glütenin gastrointestinal sistem 


(oo 


zararlarının olduğu biliniyor. Çölyak 
hastalığı, buğday alerjisi adı altında 
enieropati durumu ve çölyakla benzer 
belirtileri içeren glüten hassasiyeti 
gibi hastalıklarda da glütenin 
sınırlandırılması gerektiği kanıtlandı. 
Çünkü glüten bu tip hastalıkları ya 
da rahatsızlıkları olan bireylerde 
bağırsak fırçacıkları dediğimiz püskülsü 
yapıları yok ediyor, mikrobiyotada 
inflamasyonu yükseltiyor ve 
bağırsakların geçirgenliğini 
artırarak ishal, şişkinlik, gaz 
ve kusma gibi semptomların 
oluşmasına yol açıyor. 
Günümüzde glüten hassasiyeti 
olmadığı halde glütensiz 
beslenme modelinin obezite v 
diyabete karşı etkili ve koruyucu 
olduğu savunuluyor. Fakat bu 
beslenme modelinin obezite ve 
diyabet üzerine etkili olduğu 
bilimsel olarak kanıtlanmadı. 
Aksine glütensiz diyetlerin, sağlıklı 
ve normal yaşamını devam ettiren 
bireylerde sağlık ve sosyal yaşam 
üzerine çeşitli olumsuz etkileri 
saptandı. Örneğin; 

e Uzun süreli glütensiz beslenen 
sağlıklı bireylerde diyet lifi, B grubu 
vitaminleri ve selenyum yetersizlikleri 

görülüyor. Bu yetersizlikler vücudun 
toksinlerinden arınmasını engelliyor, 
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zemin hazırlayabiliyor ve tiroit gibi 
hastalıkların oluşmasını tetikleyebiliyor. 
» Glütensiz beslenmede alınan düşük 
polisakkarit miktarına bağlı olarak 
bağırsak mikroflorasındaki yararlı 
bakteri miktarı azalıyor ve zararlı 
bakteri miktarı artıyor. Bu tehlikeli bir 
durum. Glütensiz diyete bağlı olarak 
hasar görmüş bağırsak mikroflorası, 
tekrardan tam anlamıyla bir düzelme 
gösteremiyor. Bugün ikinci beyin olarak 
bilinen bağırsakların normal florası 
korunmadığında depresyondan 
kabızlığa kadar birçok hastalığın 
birden açığa çıkması olasılığı 
sebebiyle sağlıklı bireylerin 
glütensiz yiyecekleri sıklıkla 
yememesi gerekiyor. 
* Herhangi bir hassasiyet 
olmadığı durumda glütensiz 
besinlerin tüketilmesi 
ilerleyen dönemlerde bir 
yeme davranışı bozukluğu 
olan “sağlıklı yemek yeme 
takıntısı'na sebep olabiliyor. 
e Glütensiz beslenme 
sağlıklı tahılların bireylerde 
yetersiz alımını sağlayacağı 
için kardiyovasküler 
hastalıklara da zemin 
hazırladığının da 
altını çizmekte fayda 
görüyorum.” 
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BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. 


GÜZELLİKRÖPORTAJ 


MAKYAJIN 
YENİ 
GOÖZDES 


Victoria's Secret meleklerinden 
biri olarak tanıdığımız dünyaca 
ünlü süper model Stella Maxwell, 
Max Factor'ün global yüzü oldu. 
İncecik beli ve dikkat çeken 
fiziğiyle büyük beğeni toplayan 
İrlandalı modelle güzellik üzerine 
bir sohbet gerçekleştirdik. 


RÖPORTAJ: ESRA ÖZÜBEK 


0Oyıllık geçmişiyle makyaj tarihinin ilk markalarından biri 
olan Max Factor, moda dünyasının yıldızı Stella Maxwellle 
uluslararası bir kampanyaya imza attığı için çok konuşuluyor. Biz de bu iş birliğini, Maxwell'in güzelliğe bakış açısını 
ve favori ürünlerini öğrendik. 
ELLE: Temel güzellik ipuçlarınız nedir? 
STELLA MAXWELL: Bol bol su içmek. Bol bol uyumak. 
Uyumadan önce limonlu sıcak su içmeyi seviyorum, çünkü 
sindirime yardımcı oluyor. Bence günü sonlandırmak için sağlıklı bir yol. Duşu önce sıcak suyla alıp soğuk suyla sonlandırıyorum. Bence bu, gözeneklerinizi temizlemek için harika bir 
yöntem, çünkü sıcak su gözenekleri buharla açıyor ve ardından 
soğuk su onları güzel ve hızlı bir şekilde kapatıyor. Bu arada, 
Hindistan cevizi yağı; saçınızda, yüzünüzde veya iyi bir nemlendirici olarak kullanabileceğiniz harika bir doğal yağ. 
ELLE: Olmazsa olmaz güzellik ürünleriniz nedir? 
S.M.: Makyajımı temizlemek için Bioderma kullanıyorum ve 
cildimi SK-T1I maskelerle nemlendiriyorum. Söz konusu makyaj olunca, şu anda Healthy Skin Harmony fondöteni ve Max 
Factor Honey Lacguer'in yeni tonlarını çok seviyorum. 
ELLE; Max Factorle ilk ne Zaman ve nasıl tanıştınız? 
S.M.: Küçük yaşlarımdan beri Max Factor'ü biliyordum, çünkü 
ailem Britanya'da yaşıyordu ve ben de her zaman ailemi ve akrabalarımı görmek için Kuzey İrlanda'daki evime gidiyordum. 
Max Factor oralarda çok ikonik ve büyük bir marka. Ben de 
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kesinlikle küçük yaşlardan itibaren bu ürünleri kullandım ve 
haklarında bilgi edindim. Bir de kız kardeşim var, onunla sürekli makyaj malzemelerimizin paylaşımı yüzünden tartışırdık. 
ELLE: Global bir markanın yüzü olma konusunda ne hissediyorsunuz? 

S.M.: Bunu hep hedeflemiştim ve her zaman böyle bir anlaşma yapmak istemiştim. Sanırım bu, başarmak için daima çok 
çalıştığım bir şeydi. Hayalimi yaşama fırsatı yakaladığım için 
minnettar ve şanslı hissediyorum. 

ELLE: Formda kalmak için yönteminiz var mı? 

S.M.: Los Angeles ve New York'ta kişisel eğitmenim var. Bol 
bol yoga ve yürüyüş, seyahat ederken de bazen otel odamda egzersiz yapıyorum. Yoga hocamla “facetime” üzerinden görüşüp 
birlikte yoga çalışıyoruz. Böylece illa yan yana, aynı mekanda 
bulunmamız gerekmiyor. Gece geç saatlerde, zamanlama da 
uyarsa, önceden planlama yapmışsak daha da iyi oluyor. Ayrıca 


FOTOĞRAFLAR: GETTY IMAGES TÜRKİYE 


önceki seanslarımızın video kayıtlarını da saklıyorum. Bazen odaya 
girip telefonumu duvara yaslıyorum ve bütün seansı uygulayabilmek için süreci kaydediyorum. 
ELLE: Kişisel güzellik ikonunuz kim? 

S.M. Kate Moss'u çok severim. 
Zamansız bir güzelliği var ve kariyeri boyunca ne kadar ikonik ve 
trend kaldığını, bir kişinin çekici 
ve “cool” olan her şeyi kendinde 
topladığını görmek inanılmaz. 
Bence Kate Moss çok özel bir model, 

ELLE: Kendisiyle hiç çalıştınız 
mı? 

S.M.: Hayır. Onunla hiç karşılaşmadım, sadece fotoğraflarını beğeniyorum. 

ELLE; Model olmanın en zorlu 
tarafı nedir? 

S.M.: Sanırım seyahat etmek. 
Bence jet lag yorgunluğunu atlatıp hemen kendini iyi hissetmek ve yorgun olduğun halde günler boyu, saatlerce çalışmak 
yıpratıcı. Ama sanırım yaptığım işi çok sevdiğim için bu bile o 
kadar zor gelmiyor. Sevdiğin işi yapmak büyük bir motivasyon. 
Yaptıklarınızı değerli hale getiriyor. Bu işi yapmayı seviyorum. 
ELLE: En sevdiğiniz Max Factor ürünleri neler? 

S.M.: Honey Lacguer ürünü, özellikle Honey Rose tonu konusunda saplantım var. Tozpembe renginde ve hafif kahverengi 
tonlar içeriyor. Bence günlük için isabetli bir görünüm. Dudaklarınızı vurguluyor ama gündüz çok göze batmıyor. Sadece yüzünüzde hafif bir fark yaratıyor. Bir de doğal olarak Lash 
Crown Mascara var. Muhteşem bir ürün. Fırçasının şekli sayesinde kirpikleri çok güzel biçimlendiriyor, kusursuz görünüm 
için mükemmel. Ayrıca Health Skin 


”. TESADÜFEN 
* KEŞFEDİLDİ 


2014 yılında 
Victoria's Secret 
defilesine 
çıkan, 2015 
ılında bu ünlü 
helin takan 
yn Max 
Factor'la yaptığı 
iş birliği 
konuşalacak. 


yaşımda Yeni Zelanda'da barista (kahve uzmanı) olarak başladım. Bu ilk yazlık işimdi. 

ELLE: Evde kendi hazırladığınız güzellik çözümleriniz 
var mı? 

S.M.: Farklı fondötenleri karıştırmayı seviyorum. Bunu sürekli 
yaparım. Makyaj sanatçılarından öğrendiğim kadarıyla yüzünüz tek bir renk içermemeli. Bu yüzden biraz koyu, biraz da 
açık fondötenler uygulamak iyi oluyor. Aynı olmayan tonları 
karıştırıp yüzünüzün farklı bölgelerine sürebilirsiniz. 

ELLE: Sizi en iyi 
anlatan üç kelime? 
S.M.: Rahat, enerjik, çalışkan. 


Harmony makyaj bazını seviyorum, 
çünkü süper nemlendirici özelliği parlak, nemli bir görünüm kazandırıyor. 
SPF 20 içeriyor; bu da muhteşem, 
çünkü ben de pek çok insan gibi güneşten korunmaya önem veriyorum. 
ELLE: Bir gün model olacağınızı 
hayal eder miydiniz? 

S.M.: Sanırım gerçekten keşfedilene 
kadar böyle bir seçenek olduğunun 
farkında değildim. Modelliğin ne anlama geldiğini dahi bilmiyordum. Bazen 
işler bir şekilde ilerliyor ve ben hep hayatın, kaderde yazıldığı gibi geliştiğine 
inanıyorum. Eğer bir şeyin olacağı varsa, olacaktır. 

ELLE: Modellik dışında başka bir 
mesleğiniz var mı? 

S.M.: Hayır, yok. Hep öğretmen olmayı istedim. Umarım bir gün öğretmenlik lisansı alabilirim. İş hayatına, 16 


KISACA STELLA 
MAXWELL... 


* 1990 Belçika doğumlu. 2015 yılından 


beri Victoria's Secret meleği. 


* “Maxim” dergisi tarafından en çekici 
kadın seçildi. 


se Maxwell, podyumdaki ilk adımlarını 
2009 yılı sonbaharkış sezonunda 
Charles Anastase defilesinde attı. Bu 
defileyi Osman Yousefzada, Mara 
Hoffman, Fashion East, Luella, Giles, 
Jeremy Scott, Marc Jacobs, Moschino, 
Chanel, Fendi ve Balmain gibi 
modacıların şovları izledi. 


e Stella, vintage kıyafetleri, uzun araba 
yolculukları ve bir de telefonunda 
Scrabble oynamayı çok seviyor. 


STELLA'NIN, 
FAVORİLERİ 
Max Factor 
ealih Skin 
ondötönler, 


rujlar ve 
lash Crown 


Maxwell'in 
avori ürünleri. 


J 


oney Lacguer 


maskara Stella 


GÜZELLİKALIŞVERİŞ 


“ 


m ae — > 


BONJOUR 


arisin dünyaca ünlü çok katlı mağazası Galeries 


Lafayette, Emaar Sguare Mall'da açıldı. 9 bin 500 
metrekarelik bir alanda, ulaşılabilir lüks segmentte 
hizmet veren mekanın özellikle kozmetik bölümü 


görülmeye değer. Dünyanın en seçkin markalarına yer verilen bu alan tam 600 metrekare. Tom Ford Beauty, Chanel, Urban Decay, Armani Beauty, Dior'un yanında çok 


Anadolu Yakası'na yepyeni bir soluk 


getiren Galeries Lafayette 600 metre- farklı niş markaları da bu bölüm içinde bir arada bulmak 
karelik kozmetik b ölümüyle güzellik mümkün. Lüks perakende sektörünün önde gelen tem- 


silcilerinden Demsa Group iş birliğiyle Türkiye pazarına 

tutkunlarına unutulmaz bir deneyim giren Galeries Lafayette, Anadolu Yakası'na yeni bir soluk 
içe ” e getirecek gibi duruyor. 

yaşatıyor. id Galeries Lafayette'te ayrıcalıklı alışveriş deneyiminin 

yanı sıra müşteriler Türkiye'de bir ilk olan “Get Ready in 


Divage, renkli 30 Minutes” konseptiyle 30 dakikada ücretsiz makyaj, saç 
kozmetik E“Dİa ei neti aratlaabılan İf : 
li VELVET Gris ve oje sürme hizmetinden yararlanabilecekler. Erkekler 
ıllan ın en , .. .. NM 
beğenilen EYE e de içinse kişisel bakım konseptini erkek katına taşıyarak alış- 
EL SHADOW ekleyen . Pa . 3 , Si ğ , 
lll Black markalardan bri. o Verişe yeni bir soluk getirecek ve müşterilere özel hissettitutkunlarını DIVAGE ren bir mağaza deneyimi yaşatacak. 
bekliyor. i : a 


Bond No.9'ın g b 
yeni parfümü FERAH VE RAHAT , ı 
bele icin ) a. — n i Geniş alanda rahatça İde ! 
MN v M7 5 e > dolaşıp burada bulunan 
acele edin. . “ ül 2 4. m. — İz markaları keşfe çıkabilirsiniz. 
> 
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CENNETTEN BİR KÖŞE 

“Avene kdsöbüsmda 

z em bulunan Avene termal 
| Ey iesisi 60-odasıyle 
i 5 hizmet veri 


Yerel ekonomiye katkıda bulunmak için Fransa'nın güneyinden ayrılmayan 
Pierre Fabre, on farklı markasıyla dermokozmetik konusunda çok farklı bir 
yere sahip. Avene, bugün tıbbi termal tesis olarak cilde adanan ve kendine ait 
laboratuvarı bulunan dünyadaki tek marka. yazı: esra özüsek 


ransa, cilt hastalıklarına ve cilt tedavilerine çok önem veren, 105 tane ruhsatlı termal merkez olan bir ülke. Termal 

vurgusu önemli, çünkü bu, medikal tedavi yapıldığı anlamına geliyor. Üstelik söz konusu uygulamalar sağlık sigortası kapsamına giriyor. Bu arada, 105 merkezin sadece 10'u cilt 
konusunda uzman. İkisi cilt hastalıkları konusunda tanınıyor. 
Bunlardan biri, 1871 yılında termal su şişelenmeye başlanan 
Avene termal tesisi. Aynı yıl meydana gelen Büyük Chicago 
yangınından sonra bu felaketten zarar görenler bu tesiste tedavi edilmiş. 1874 yılındaysa Ulusal Tıp Akademisi tarafından 
etkinliği kanıtlanmış ve resmi olarak kabul görmüş. 1975'te 
Pierre Fabre burada çıkan suyu inceleyerek cilde yararını daha 
kapsamlı ve teknik bir araştırmaya dahil etmiş. 1990'lardaysa 
termalizm denen kavramı literatüre sokarak hassas ciltlere 
özel ürünler üretmeye başlamış. 


TERMAL SU 
Av&ne termal 
tesiste kaynaktan 
çıkan suyun ısısı 
25,6 derece. 
Suyun mineral 
kele Onu 
çok yüksek, pH 
esiyse 7,5. 


seviyesiyse 


CILDE SAF SU 

Geçtiğimiz ay beş editör 
Pierre Kabre Dermo-Cosmetigue Laboratuvarları'nın 
davetlisi olarak Fransa Toulouse'a gittik. Merkez ofisin 
yanı sıra Carla'ya, üretim tesislerinin/su laboratuvarlarmın olduğu Carcassonne'a 
ve son olarak da markanın 
termal tesisinin bulunduğu 
Avene kasabasına gidip yeni 
bilgiler edindik. 

Pierre Fabre Dermo-Cosmetigue Laboratuvarları'nın kurucusu, isminden de tahmin edeceğiniz gibi eczacı Pierre Fabre. 
Tam bir botanik tutkunu olan Fabre, ilk olarak çoban süpürgesi 
bitkisini kullanarak bacak ağrılarına iyi gelen bir krem yaratmış. 
Bu kremi daha sonra ampul formuna sokmuş. 1962 yılında ilacın bu kadar ilgi görmesi de laboratuvarın kurulmasına önayak 
olmuş. Pierre Fabre'ın araştırma merkezi 1968 yılında açıldıktan ve 1974 yılında Avene termal su satın alındıktan sonra, 1989 
yılında burada ilk kanserle mücadele ilacı formüle edilmiş. Bu 
ilaç da yine bir bitki olan Cezayir menekşesi içeriyormuş (Avrupa'da formüle edilip ABD'de tanınan ilk kanser ilacı olması 
nedeniyle de çok önemli bir yere sahip). Bu merkeze bağlı bir 
de Klorane Botanical Foundation var. Son olarak, bu vakıf dünyanın çeşitli seralarıyla çalışarak soyu tükenmekte olan bitkileri 
koruma altına alıyor. Afrika'daki çöl kumları ilerlemesin diye 
yeşil ağaçlardan bir duvar oluşmasına da destek veriyor. Hatta 
bölgedeki tropikal hastalıklar üzerine çalışmalar yapıyor. 


Beş editör dört gün boyunca termal 
suların cilt üzerindeki olumlu etkileri 
hakkında yeni bilgiler edindik. 
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1. Kaşları belirginleştirmek için 


Brow Artist XPert, VOREAL PARIS, 


t41.99 2. Jumbo göz kalemi, 
YVES ROCHER, $29.90 


3. Breathing Color oje, FLORMAR, 


t4.99 4. Colour Box tekli far, 


ORIFLAME *9.90 5. Mini boy oje, 


SEPHORA, 49.90 


6. Bronze Booster Airbrushing 


Deluxe Bronzer, PHYSICIANS 


FORMULA, 4105 7. Power Pro 


oje, KIKO, 19.95 


8. Photo Focus fondöten, WET N 


WILD, 434.90. 


GÜZELLİK 


COLOURBOX 
EYE 
SHADOW 


Makyaj ürünlerinden parfümlere, güneş serilerinden bakım kremlerine ve 
saç bakım ürünlerine kadar aradığınız her şey bu ayın en iyilerinde, 


HAZIRLAYAN: ESRA ÖZÜBEK 


eh 


VICTORLAS 
SECRET 
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MİS GİBİ KOKMAK İÇİN 


1. Far Away, AVON, £42.95 2. Altesse Mysore, ALEXANDRE J, 4460 3. Uomo erkek parfümü, 
SALVATORE FERRAGAMO, 4284 4. Ecu des Merveilles Bleve, HERMES, $435 5. İlginç şişe 

tasarımıyla Crush, VICTORIA'S SECRET, 4299 6. Wicked, VICTORIA'S SECRET, 4299 7. Yanında 

kırmızı rujla hediye edilen Nolita, BOND NO 9, 41775. N 


FOTOĞRAFLAR: BARIŞ AKTINMAZ, THIEMO SANDER 


SAĞLIKLI | 
SAÇLAR 


1. Advance Technigues Nuri 


1. Sun Essential yüksek 


a ei 5 Kompleks İçeren Besleyici o a SE 

COSMED, t69.902. , Çift Fazlı Bakım Spreyi, AVON, Erime ders 
Bronzlaştırıcı Koruyucu Yağ, 40:95 2. Mangoluy dirularmeyen mm çaya 
AMBRE SOLAİRE, 454.90 ri, 


bakım kremi, KLORANE, 49 3. tame man 
Phytollixir maske, PHYTO, 495 o #XUWW., 
4. Komple Onarıcı Bakım İksiri, 

ELSEVE, 410.90 5. Saç bakım 

serumu, ASHLEY JOY, *45.90. hn 


3. Huile Solaire, AVENE, 490 
4. Ideal Soleil Anti-Blemish 
SPF 30, VİCHY, 474.90 5. 
Photoderm Bronz Brume Dry 

Cil SPF 30, BIOODERMA, 
1134.50. 6. Hule SPF10 
güneş korumalı yağ, NUXE, 
185 


don 


Nemlendirici Losyon 


Moisturisind Lot 
yarar is 
YÜKSEK TOLERA! 


ae iler 


ik değildir 


acbası GAL 


1. Sivilceleri kurutan Sebologie, 
LIERAC, 4125 2. Nemlendirici 
losyon, CETAPHIL, 458.30 
3. Fresh Citrus vücut 
losyonu, FLORMAR, t14.99 
4. Phyto Replenish Oil 
yeniden yapılandırıcı yağ, 
DERMALOGICA, *566 5. 
Coastal Cypress&Sea Fennel 
duş jeli, MOLTON BROWN, 
185. 6. Divine Oil kuru yağ, 
CAUDALIE, 4135 


YAjİa 
oyu 


İ j 


GÜZELLİKVESAİRE 


YAZ COŞKUSU 


Yazın yeniliklerini takip ederek <3 i 
cildinizi ve kendinizi şımartabilirsiniz. me 

li : MAKYAJINI SABIİTLE 
Yeni ürünler sayesinde aynalarla dost £ Özellikle yaz aylarıyla birlike makyajı sabitlemek daha 


olmak kolaylaşıyor. önemli hale geliyor. Genel olarak yaz aylarında ve en 
i çok da özel günlerde kalıcı makyaja sahip olmak artık 
i Amway'in pratik ve etkili Artisiry ürünleriyle çok daha kolay. 


HAZIRLAYAN: ESRA ÖZÜBEK 


süssmesüssüzserisedissizen se sdieesiüNa elde usun sie iye yo da ne 5 süs vu e du 2 vi a öv» oo ö AĞ. > su en sue susu cu sanvüvoüu vü Su ssü susan $ öö eza üuuzun Süs saü de Zeniüseneuuesüdlu sz Bimel Dazie 


ŞİFALI ALOE VERA 


Yenilenen içeriği ve ürünleriyle IR Alo 

Via bakım serisi, aloe vera ve doğal gücü 
kanıtlanmış farklı bitki kombinasyonlarıyla 
eşsiz ve çok yönlü ürünler sunuyor. 

Marka bakım ürünleriyle, doğallıktan 
vazgeçemeyen cililere gün boyu süren 
rahatlık ve yumuşaklık sunuyor. 


KURU SAÇLARA d 
ELVEDA  HERŞEYBIRARADA 


Yaz aylarında cildiniz kadar Nişantaşı'nda 198 1'den beri hizmet veren 
£ saçlarınızın da doğal bir bakma Tanfer Diş Kliniği geçen yıl Levent'te Tanfer 
i — ihtiyacı var Ogxailesininen O: Healih&Aesthetic adı altında yeni bir merkez açtı. 
i sevilen serilerinden Ekstra Güçlü O: Bu merkezde diş estetiği, doğal beslenme, plastik 
: Argan Şampuan & Bakım cerrahi, medikal estetik, KBB, wellness, nefes 
Kremi, etkili argan yağı ve ipek Oo: terapileri gibi birçok uygulama yapılabiliyor. Eğer 
i proteinleri içeriğiyle saçlarınızın O; kısa sürede farklı bir değişim yaşamak istiyorsanız 
ihtiyacını fazlasıyla sağlıyor. i burayı ziyaret edebilirsiniz. 


EKSPRES 
BAKIM 


Anında Onarıcı 
Bakım Serisi'nin 
Ekspres Bakım 
Spreyi, saç 
kremlerinin 
saçları besleyici 
ve nemlendirici 
özelliklerini 


barındırıyor, üstelik DOĞAL CÖZÜM 


durulanmıyor! i 
Ekspres Bakım £ Paralben içermeyen doğal formüllü ürünleriyle 


Spreyi gün içinde i dikkat çeken Ashley Joy, bakım serumuyla kuru 
her zaman, her £ ve yıpranmış saçları nemlendiriyor. Ashley Joy esneklik kazandırıyor. 
yerde yumuşak £ Argan Saç Bakım Serumu, argan ve havuç Aynı zamanda 
ve parlak saçlar : başta olmak üzere içerdiği bitkisel yağlarla i dokulardan fazla suyun, 
vadediyor. £ saçınızı dipten uca besleyerek yoğun bir bakım : toksinlerin atılmasına 

£ yapıyor. i yardım ediyor. 


ia Ye DUŞTA 
ek 


DOUCHI e Duş Jeli'nin 
TONIFLANI içeriğindeki 

armaşık, cildin 
astikiyet ve sıkılığını 
rtırmaya yarayan 
oğal bir aktif madde 
duğundan, kolajen 
e elastin sentezini 
zlandırarak cilde 


2) 


O 0D 


al 
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ÜÇETKİLİ | KE) 
3 yeni Besleyici Bakım | | 
8 head m üç il md y ve 
© ekin koruma seğlerken, KUSURSUZ 
besleyici bakım içeriğindeki lavanta GORUNUM 


Headâ&.Shoulders'ın iğ 
2 

formülüyle kepeğe karşı 

özüyle gelen eşsiz 


kokusuyla ve saçlarda £ Braun, kişisel bakım ürünlerinde yenilenen : 
bıraktığı yumuşaklıkla da İ güzellik başlıklarıyla uzun yaz günlerinde : 
dikkat çekiyor. Saç derisini ! özgüvenle taşıyabileceğiniz kusursuz bir 
ve saçları kökten uca i cili vadederken, güneşin kızgın sıcağına 
besleyen Besleyici Bakım : ve yoğun ışıklarına maruz kalan cildinizi 
Şampuanı'nı mutlaka de koruma altına alıyor. Örneğin yazın 


deneyin. i Braun Silkepil 9 SkinSpa güzellik 
i setiyle bacaklarınızın güzelliğini ortaya 
çıkarabilirsiniz. 


AYDINLIK YÜZ - 


KADİFEMSİ SONUÇ 


e ULTIMATE REMEDY SH 
a " ORATION TREATMENT FOR ULTRA-DAMAGED HAR U VEMUR, Nars, Sun Wash Difftusing Bronzer'la 

: £1000' FLEXİBLE TOUCH 200m1 /6 © İLİ 
C nl Ümmi gene 3006 FLENBLE TOLCH 200ml /6FL.OZ alışılagelmişin dışında bir bronzlaştırıcıyla 
Temel e karşımıza çıkıyor. Natürel ışığı hapsederek 
içeriğindeki AC Ge, mat bir bitiş sağlıyor ve kusurlara nüfuz 


ederek doğal bir görünüm veriyor. 


ve E vitaminlerinin Sğiüredi Yumuşak ve ipeksi ince yapısı sayesinde 


rn a... . : cile kolayca dağılırken kadifemsi bir 
sabe mii I emme JAPON GUZELLİK İ görünüm vadediyor. 

serbest radikallere || *** 

karşı savaşıyor. : MARKASI ; 


Derinlemesine Ünlü güzellik markası Shu Uemura'nın “Art of 
temizlenen ve i Hair" (Saç Sanatı) olarak tanımlanan saç bakım 
kurumayan cilite PERİ i— ürünleri koleksiyonu sadece eticaret platformu 
bir sonraki bakım nl 1.com'da satışa açıldı. Değerli içeriklerden 
adımı için bir temel i oluşan ürünler, sanat, doğallık ve teknoloji 
oluşturuyor. | i— üçlüsünün mucizevi kombinini saçlara yansıtıyor. 


CİLT > CANLI SARI 
FLORANIZ John Frieda 


KORUMA Mi... 
ALTINDA OHN FRIEDA 


sarı saçlara özel 
Incia dünyasının 


renk yenileyici 
yeni üyesi doğal nl ve 
rolkon deodorant, vi KISMİ, özel 
antibakteriyel özelliğe ormülüyle UV 
sahip potasyum 


wwe | BENDE KOMBİN BAKIM 
ışınlarını emiyor, | colour 
alum tuzu içeriyor. 


lavantayla da renen Soğuk lipoliz yağları donduruyor, AWT 
Weil İni saça hafif beyoz- i şok dalgalarıyla parçalıyor. Kombine 
potasyum alum, koltuk 


mavi bir ışılt uygulamayla bu yaz bölgesel şekil 
gllındaıkı gözenekler vererek boyalı sorunu ortadan kalkıyor. Marebelis Klinik 
kapatmadan kötü 


sarı saçlardaki Nişantaşı, Soğuk Lipoliz'i AWT'yle (Akustik 
Dalga Tedavisi) birlikte en etkin sonuç 


tüm tonların a 
eN daha parlak için uyguluyor. Üstelik bu kombine tedavi, 
ği STÜkMESİ 2017 yazına özel bir kampanyayla ödem 
sia i görünmesine 
eb ami İ yardımcı oluyor. atma masajı hediyesiyle sunuluyor. 
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GÜZELLİKÖNERİ Bü 


EDİTÖRÜ 
SEÇİMİ 


sağlıkla parlayan saçlarınızla 
bütün gözleri üzerinize çevirmek 


isliyorsanız, sizin için seçtiğim Sü, 2. PM 


ürünlere bir göz atın. 


HAZIRLAYAN: ESRA ÖZÜBEK 


ÇARPICI GÖZLER 


Shiseido'nun yeni Inkstroke Eyeliner'ıyla eyeliner 
çekmek hiç bu kadar kolay, sonuç hiç bu 
kadar mükemmel olmamıştı. Özel fırçasıyla 
birlikte satılan ürün, kremsi yapısı sayesinde 
kolaylıkla uygulanırken, siyah ve kahverengi 
dışında mürdüm, petrol mavisi, haki gibi altı 
renk altematifiyle güzellik tutkunu kadınları fark 
yaratmaya davet ediyor. Fiyatı 1139. 


SIRADAN OLMA! 
Sıradan olmayan dudaklar 
mı istiyorsunuz? Tek 
dokunuşta ofis makyajından 
parti makyajına geçiş 
yapmaya ne dersiniz? 
Urban Decay'in en yeni 
ürünü Vice Special Effects , 
i longlasting Water ği 


Resistant Lip Topcoat, her 


«4 renk dudak makyajını 
“NİŞ PARFÜM 


i muhieşemden öleye taşıyor. 
Fiyatı 573. 
Niş parfümlere ilgi duyuyorsanız; Arguiste'in Ella 
isimli parfümünü mutlaka deneyin derim. Seksi, 

elegan ve feminen bir koku olarak tanıtılan Ella, 
gülle ağacı çiçeği, angelica kökü, Türk gülü, 
yasemin, paçuli, şipre ve vetiver notalarından 
meydana geliyor. Ve ilk anda aura5sıyla etki 
altına almayı başarıyor. Fiyatı 2890. 


e” 


<i IŞIK ARTIRICI 
Diorskin Nude Air, 

bu sezon cildi daha #7 l 

da güzelleştiriyor. Çevresel X.— 
baskı ve kirlilik gibi dış 
faktörlere karşı koruyucu 

bir kalkan oluşturmak üzere 
ikonik kafes motifinin yaz | 
yorumunda, kabartma dört 
harften oluşan, sağlıklı 
parlaklık veren pudra 
imzası enerji sağlarken 

cilt bakımı da yapıyor. 
Cildinizi korumak ve 

4 bronzluğunuzu artırmak için 
d deneyebilirsiniz. 


Fiyatı 5240. 


ua 


3 “İ ANINDAVE 
““ UZUN SÜRELİ 


BİCMERCNE Aç 
Mom Asaş 


SIKILIK 
Günlük cilt bakım 


rutininizin yanı sıra 
makyaj öncesi baz 
olarak da rahatlıkla 
kullanabileceğiniz 

bu kremin adı Sisley 
Double Tenseur. Cilt 
yüzeyinde derinlemesine 
etki sağlayan bu krem, 
yüksek oranda sıkılık 
etkisiyle yumuşaklık 
arasında mükemmel 
bir denge sağlıyor. 
Cilite yarattığı konforsa 
cabası. Fiyatı 675. 


IŞILDAYAN SAÇLAR 


Kerastase, doğal kaynaklı 
saç bakımında yeni bir devir 

başlatmak için Aura Botanica 
serisinde doğanın canlandırıcı 


4 enerjisinden yararlandı. 
i Bu seri, arzulanan lüksü 


sorumlulukla yerine getiriyor, 


© kadınlara doğal, hafif ve 


etkili bir bakım sunuyor. 
Duyusallığın arttığı, “gerçek” 
saçı bize gösteriyor. Göz 
alıcı ışıltıyla saçlar doğal 
güzelliğine yeniden kavuşuyor. 
Seride yer alan ürünlerin 
fiyatı 120-5175 arasında 
değişiyor. 


gerçek 


beğenilerini bu adreste 
'iğneliyoruz' akıllara... 


ELLE kızlarının 
büyülü dünyası. 
Takipte kalın, 
mahrum 
kalmayın... 


FACEBOOK /ELLETurkey 


Dünyada ve Türkiye'de 
ne oluyorsa, anında ve 
bütün temposuyla işte 
tam burada. 


Tablet derginiz her ay 
zenginleştirilmiş içeriğiyle 
Apple App Store'da ve 
Google Play'de 


ÖZGÜR VE HAFİF YAZ STİLLERİ 


Kulfürel karmanın 


l2Uu Süren renk 


f maisonfrancaiseturkey (6 maisonfrancaiseturkey DR 


DĞN MEDA TAİ 


FOTOĞRAF: ELİF ÇAKIRLAR&BARIŞ ARAS 


“Iyaş almak”, 
i “sağlıklı yaşamak”, 
© (hayatı yavaşlatmak” 
“gibi kavıımlar 2017 
Yılının belki de en 
çok kullahılanları... 
Peki ama 


Danışmanı, Yükselen 
Çağ Wellbeing 


Merkezi'nin kurucusu, 


taşıyor, 
okuyun 
| 


EKSTRAYAŞAM 


NASIL 
VERSİY 


OLURSUNİ 


Sağlıklı beslenmek, 
doğru nefes almak ve 
“slow life” felsefesini 
hayatımıza entegre 
etmek bir modern 
zaman trendi gibi 
görünse de aslında 
kendimizin en iyi 
versiyonunu yaratmak 
için bir yol. Yukarıdaki 
sorunun yanıtını 
uzmanından, Ebru 
Şinik'ten dinliyoruz. 


RÖPORTAJ: SERLİ GAZER BOYACI 
FOTOĞRAFLAR: ELİF ÇAKIRLAR&BARIŞ ARAS 


iddetli anksiyete ve depresyonunu 

şifalandırmak üzere sakinleştirici 

ilaçlar kullanmak yerine koruyucu tip yöntemlerini denemeye 
kafar verip, uygulamaya başladıktan bir 
süre sonra 5 bin yıllık kadim bilgilerin 
bedeni ve zihnindeki iyileştirici etkisinden çok etkilenerek, Ayurveda ve bütünsel sağlık uzmanı olmaya karar veriyor 
Ebru Şinik. Bunun üzerine dünyadaki en 
saygın ve en başarılı dönüşüm merkezlerinden biri olarak gösterilen, Dr. Deepak 
Chopra tarafından kurulmuş bulunan 
California'daki Chopra Center'a giderek 
önce meditasyon, daha sonra da Ayurveda bölümlerini bitiriyor. Ardından 
ihtiyacı olan herkesin bu uygulamaları 
bilimsel altyapısıyla birlikte öğrenerek, 
yaşamlarına entegre edebilmeleri için 
beş yıl kadar önce Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi'ni kuruyor. 
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ELLE: Aldığınız eğitimlerden ve 
Ayurveda hakkında bilinçlendikten 
sonra hayatınız ne yönde değişti? 

EBRU ŞİNİK: Adeta zihnimin esaretinden kurtulmuş gibi hissetmeye başladım ve yaşam amacım doğrultusunda 
çok daha özgürce eyleme geçebilme 
yeteneği kazandım. Geriye dönüp baktığımda altı sene öncesinden çok daha 
dinç, enerjik, sağlıklı, mutlu ve güzel 
hissediyorum kendimi... Böyle hisset- 


p 


Ebru Şinik 


mem dışında beni tanıyan herkes de bu 
değişiklikleri onaylayıp bunun için ne 
yaptığımı soruyorlar. Yaptığım tek şey, 
kitaplarımda uygulamalarıyla birlikte 
anlattığım Ayurvedik Yaşam Tarzı ana 
prensiplerini beni rahatsız etmeyecek 
bir hızda yaşamıma entegre etmek oldu. 
ELLE: Ayurvedik beslenmeyle ilgili 
bize birkaç tüyo verebilir misiniz? 

E.Ş.: Ayurvedik beslenmenin temeli 
sindirim sisteminin sağlıklı olarak çalış- 


Urılmasında yatar. Ayurveda'da üç ana 
bünye tipi vardır; Vata, Pitta ve Kapha. 
Her bünye tipinin sindirim sistemi çalışma eğilimi farklıdır. Baskın Pitta bünye 
tipleri yemek yer ve neredeyse martı- 
lar gibi hemen dışkısını tahliye ederken 
Vata bünye tipi kronik kabız olma eğilimdedir, Kapha'larsa sindirim ateşi sönmeye yüz tutan bir bünyeye sahiptir. Ana 
amaç her bünye tipinin sindirim ateşini 
kuvvetlendirecek bir beslenme, baharat 
karışımları ve bireye özel gündelik rutin 
oluşturmaktır. 


IYI YAŞ ALMAK 

ELLE: Şu sıralar “anti-aging” tanımının değişimine şahit oluyoruz; 
kelime “well-aging” olarak evrilmiş 
durumda. Bu ikisinin ne gibi farkları 
var? 

E.Ş.: “Anti-aging” kelime anlamı olarak zaten çok oturmayan bir terimdi. 
“Yaşlanma karşıtı” veya “yaşlandırmaz” 
olarak Türkçeleştirilebilecek bu kavram 
neredeyse ölümsüzlüğü çağrıştırıyordu. 
Oysa bu boyutta doğan her şey büyüyüp yaşlanarak ölmeye kodlanmış. Bu 
gezegenden ölmeden çıkış yok! Demek 
ki “yaşlanma karşıtı” kelime anlamını taşıyan “anti-aging” kavramı aslında ifade 
edilmek istenileni tam olarak yansıtmıyordu. “Well-aging” terimiyse bu ihtiyacımıza tam olarak oturdu. “Well-aging” 
kavramını, “iyi yaş almak” anlamında 
kullanıyoruz. Bu, kronolojik olarak yaşımız yükselirken biyolojik olarak sağlıklı, 
zinde, mutlu, neşeli ve dinç bir şekilde, 
yaşlanma emareleri göstermeden yaş 
almayı anlatan bir terim. 

ELLE: Son zamanlarda “slow life” 
kavramı ve yaşam biçimi oldukça 
trend oldu. Sizin tanımınızla “slow 
life” nedir? 

E.Ş.: Benim için “slow life”, kendine, 
yaşadığın her günün anlamını idrak 
edebilecek bir alan yaratmaktır. Eğer 
her gün bedeninin gerçek ihtiyaçlarını farkına varabiliyorsan, onları temiz 
beslenme ve doğru fiziksel aktiviteyle 
karşılamak, zihnini dinlendirmek, sağlıklı uyumak, sevgi-neşe-şefkat duygularıyla ilişkiler geliştirmek üzere bilinçli 
olarak zaman dilimleri yaratmayı seçiyorsan, istersen dünyanın en büyük 
metropolünde yaşa, “slow life”a geçmiş 
olursun. Kısacası “slow life”a geçmek 
için illa sahil kasabalarına veya İtalya'nın 
bilmem hangi taraflarına göç etmene ge- 


“Benim için slow 
life, kendine, 
yaşadığın her 

günün anlamını 


idrak edebilecek bir 
alan yaratmaktır” 


rek yok. 

ELLE: Doğru nefes tüm bu döngünün 
neresinde kalıyor? 

E.Ş.: Nefes, yaşam enerjimizi yöneten 
birincil etken, insanoğlunun sahip olduğu esas fiziksel ve zihinsel detoks sistemidir. Ayrıca otonom sinir sistemimiz 
üzerinde de birinci derecede etkilidir. Bu 
şu demek: nefesinizi bilinçli bir şekilde 
düzenleyerek zihninizi de regüle edebilirsiniz. Ayurveda tıbbı der ki, nefes ve zihin birbirinin aynasıdır. Nefesiniz sakin 
ve sessizse zihniniz de öyledir. Nefesiniz 
hızlı ve sesliyse zihniniz de öyledir. 
ELLE: Birçoğumuzun doğru nefes almadığını artık biliyoruz. Doğru nefes 
almak için neler yapmalıyız? 

E.Ş.: Öncelikle nefes almak için lütfen 
ağzınızı kapayın. Ağız, yemek yemek için 
yaratılmış bir organ; nefes alıp vermek 
için mükemmel bir filtreleme ve otonom 
sinir sistemi arka planında çalışan tüm 
fonksiyonları dengelemek üzere yaratılmış olan muhteşem burnumuz var. 


ELLE: Nefesimizi doğru aldığımızda 
hayatımız nasıl değişecek? 

E.Ş.: Nefes doğru alındığında öncelikle zihin daha dingin olur, sinir sistemi 
daha stabil çalışır. Depresyon ve anksiyete uzak durur. Fizyolojide herhangi 
bir dengesizlik varsa, onları gidermeye 
başlar. Bunun içinde sindirim sistemi, 
kalp-damar sağlığı, lenfatik drenaj sistemi, hormanların regülasyonu, metabolizma hızı, üreme sistemleri gibi tüm 
bedeni etkileyen fonksiyonlar bulunur. 


BU BİR TREND DEĞİL 


ELLE: Sizce sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam geçici bir trend mi, yoksa 
kalıcı bir felsefe mi? 

E.Ş.: Bu kavramlar bence ne bir trend 
ne de felsefe. İnsanoğlu gerçek benliğini 
keşfetmek üzere hem bedenine hem de 
zihnine iyi bakmak zorunda. Aksi halde 
bu dünyadan doğduğu bilinçle, yaşam 
amacını bulamadan göç eder, Özetle temiz beslenme ve sağlıklı yaşam unsurları 
kendimizin bu yaşamdaki en iyi versiyonunu ortaya çıkarmamız için elzemdir. 
ELLE: Böyle bir hayat biçimi bize 
neler vadediyor, hayatlarımız nasıl 
değişecek? 

E.Ş.: Daha mutlu, sağlıklı, dengeli, tatminkar, daha farkında, sevgi ve şefkat 
dolu, hafif ve özgür hisseder, öyle de yaşarsınız. Affedebilme yeteneğiniz yükselir, kin, öfke, nefret, kıskançlık gibi duyguları barındırmaz, yaşama güvenirsiniz. 


i a Ebru Şinik, 29 Ekim 

> Pazar günü Amerika'nın 
en ünlü Ayurveda 
doktorlarından birisi olan 
Dr. Kshirsagar'la “Bütünsel 
Sağlığa Ayurvedik 
Yaklaşım ve Kalıcı 
Zayıflama” ana temalı 
tam günlük bir seminer 
g gerçekleştirecek. Bilgi için: 
www.yukselencag.com 
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EKSTRAPDEKO 
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“PLAJDA YAŞAM 


Hollywood ünlülerinin evlerini dekore eden ai Kelly Wearstler'ın 
kendi için yarattığı plaj evi, Kaliforniya'nın 70"lerdeki hippi yaşamını 
yeniden tanımlıyor. Karşısındaki muhteşem okyanus ve kumsal 
manzarası evin içine kum renklerinden ilham alan bir palet ve organik 
formlarda mobilyalarla yansıyor. 


YAPIM: EMMANUELLE JAVELLE FOTOĞRAFLAR: NICOLAS TOSİ 


FRANSIZCADAN ÇEVİREN: MELDA ONBAŞYAN 
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; AÇIK YAŞAM 


Evin okyanusa açılan salonunun 
nefes kesici bir manzarası var. 

| Zemine kadar inen pencereler 
| ve terastaki çerçevesiz cam 
korkuluklar, iç ve dış yaşam 

alanları arasında İğ) bir 

sınır çiziyor. Berberi işi halı, 
Silas SEE tasarımı Volcano 
sehpa ve 60'lı yıllardan kalma 
i antika uzanma koltukları 
Palm Springs'deki ikinci el 

mağazalarından alın 


e e EN — 


a m e 


ai ha ENİ 


ollywood yıldızları ve Silikon Vadisi'nin dahileri, yaşam alanlarını tasarlaması için onun peşini bırakmıyor. Yarattığı mekanlar dünya çapındaki dekorasyon 

dergilerinin kapaklarını süslerken, sosyal medyada da 
400 bin takipçi sayısıyla dekorasyon dünyasının starlarından 
birine dönüştü. Kelly Wearstler bu şöhrete ve yoğun iş temposuna sırlını dönüp biraz rahatlamak için hafta sonları iki oğlu ve 
eşiyle şehirden kaçarak soluğu Malibu'daki bu evde alıyor. Los 
Angeles'ın sayfiyesinde Pasifik Okyanusu'na karşı 500 metrekarelik bir yaşam alanına sahip bu ev 20 küsur yaşında da olsa 
Wearstler'ın kurgusuyla yepyeni bir yaşam konseptine kavuşmuş. Dalgalarla patine olmuş meşe ve tikten, oksitlenmiş bakır 
pervazlı ve cam dış cephesiyle kumsalın bir parçasına dönüşen 
evin dekorasyonu da dışarıdaki muhteşem manzaraya bir övgü 
niteliğinde. Güneş ve tuzlu suyun etkisiyle patine olmuş kum, 
taş ve ahşap renkleri etrafında şekilleniyor. 


içerideki hem şık 


KARŞI 


tik, sedir ağacı, 


YefEamrcepheli evi, okyanus 

fe oksitlenmiş ve patine olmuş 
diş.cephesiyle hep oradaymış, 
kumsalın bir parçasıymış gibi bir 
izlenim veriyor. 


YENİ DALGA 

Evin girişinde sergilenen parçalar, 
Yen de “casual” 

olmayı başarabilen dekor hakkında 
ilk ipuçlarını veriyor. Ceviz ağacı 
sörf tahtasını, farklı renk ve parçaları 
birleştirerek kendisi yapmış. Ahşap 
sandalye ve fosili anımsatan heykel . 
antikacılardan bulunmuş: Berberi stili 
halı Mansour'dan: almış. 
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Kum,rengi Soriana kanepe Tobia Scarpa tasarımı, Z0'ler"Siili'opa 
> edeli lambader antikacıdan alınmış. ve Bloga kler Pierre 
Gülgri D zöl-bir tase p mermerli 


b ie ai 


Iki katlı evin ön cephesi geniş cam pervazlar ve teraslarla 

okyanus manzarasına açılırken, arka cephede katları birbirine 
bağlayan galeri boşluğunda ağaçlar ve bitkiler doğallık hissini o 
güçlendiriyor. Tasarımcının tercihi manzarayı kesmeyecek — 
alçak ve konforlu mobilyalardan yana olmuş. Imzasını attığı N 
mekanlarda farklı stil ve dönemleri bir araya getirerek sıra dışı * | 
kombinler yaratabilme becerisiyle tanınan Wearstler, evinde o |. Jğ (lik 
de kendine özgü stilini ortaya koymuş. Brüt ve rafine dokular, XXLformatla tasarlanan açık mutfak, ailecek'yel 
am vee liler Ger eli e a “ hazirlamak için ideal bir alana sahip. Geniş'adat 
eminen ve maskülen izler, yeni ve eski mobilyalar eşsiz bir Gİ aca mermer yüzeyi ve patine GörİBİNİN 
kurguda buluşmuş. Zıt kutupların birbirini çekme teorisi üze- kapaklarıyla evdeki doğal çizgiye eşlik ediyor. En 
rinden ilerleyen dekorasyon, nefes kesici manzarayla da birle- büyük Glçekli buzdolabı, özel soğutma sistemli şarap 

ğ , ii; il kavı ve elekironik mutfak aletlerini de Bedi özel 
şince baştan çıkarıcı bir etkiye kavuşuyor. dolaplar mutfağın özelliklerinden sadece bazıları, 
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RAFİK TASARIM 
ı farklı 


formlara obilya 
ç 1a rlerinin 
ir araya gelmesiyle 


rafik bir tasarıma 
bürünüyor. 60'lı 
yıllardan kalma 
deniz bitkilerini 
anımsatan bakır 
ize ve taş yemek 


180sı antikacılarda gi 
a, 
Pp 


DORE ŞIKLIĞI 


Alta tozlarıyla buluşan kum rengi, bu odanın 
şıklığını Ve dinginliğini tamamlıyor. Pilili deri yatak 
başı, bej rengi ayak ucu pufları ve yatak örtüleri 
Kelly Wearstler imzalı. Yatak başındaki cam toplu 
dinlatma 60'lı yılların stilinden izler taşıyor. 


>» — 
, ——— vi ŞEN 


pe 


PARÇALARI BİRLEŞTİRME SANATI 


Nefes kesici manzaraya arkanızı dönüp salondan evin içine doğru 
baktığınızda karşınıza böyle"birsenaryo çıkıyor. Salon, üç basamak 
yukarıda galeri alanıwa mutfak evin en hareketli yaşam alanlarını 
oluşturuyor. Zeminde farklı desenlerde Bardiglio mermeri, doğal taş 
dokular vesmasilitahşaplar doğal bir kombinasyon oluşturuyor. 


» 


EKSTRAMV£EKAN 


KAÇIŞ 


E 


Si 5 


“Son Centilmen” adlı moda çekimimizin mekanı, 
İstanbul'un hızından daha yavaş, karmaşasından 
daha sakin, yemyeşil bir harikalar diyarı! Grandma's 
Wonderland, Silivri'de kapısını çalmanızı bekliyor. 


YAZI: OĞUZ EREL 


asalsı Oo saklanma O diyarı 
Grandma's o Wonderland'in 
oluşum fikrinden ulaştığı 


noktaya kadar süren gelişimini merak ettik, kurucusu ve sahibi Özgün Levent'e sorduk. 
ELLE: Bize öncelikle bu fikrin nefes 
aldığı andan bahseder misiniz? Hayalinizdeki mekanın ne kadarını gerçekleştirebildiniz? 
ÖZGÜN LEVENT: Çiflik projesi 
90'ların sonlarında, 2005'te de ailece 
başlattık, yani burada oturmaya ve üretmeye koyulduk, ancak uzun yıllar burayı işletmeyi hiç düşünmedik. 2015'te 
haberciliği bırakmaya karar verdiğimde 
aklımda çiftlikte aromatik otlar üretmek 
ve satmak vardı. Birkaç ay içinde bu fikir 
büyüdü, gelişti. Neden zaten senelerdir 
ailemiz için yaptığımız üretimi kendi restoranımızda kullanmayalım, odaları bize 
çok fazla gelen taş evi de konaklamaya 
açmayalım dedik. 
ELLE: Grandma's Wonderland diye 
isimlendirmenizin sebebi nedir? 
Ö.L.: Annem çifliği kurduğundan beri 
buranın asıl sahiplerinin çocuklarım 
Kaya, Sarp ve yeğenim Ada olduğunu 
söyler. Göletin ortasındaki ada, Ada'yı 
temsil eder mesela. Bahçede çocukların 
çok sevdiği ağaç evi de onlar için tasarladı 
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ve yaplırdı. Ben de ne zaman çiftliğe gelsem sosyal medyada Grandma's Wonderland olarak yer bildirimi yapardım. Kolay 
söylenen bir isim arıyorduk, sonunda en 
zor isimde karar kıldık. Dostlar, “Biz burayı bu isimle tanıdık, sevdik, Grandma's 
Wonderland olsun” dediler; zaten bizim 
olan isimle yola çıktık. 

ELLE: “Tarladan tabağa” hizmet anlayışını oturtmanız ne kadar zaman 
aldı? Bu işin zorlukları neler? 

Ö.L.: Temmuzun başından beri servis ettiğimiz son menümüzde, tarladan tabağa 
bir mutfağa her zamankinden daha fazla 
sahip olduğumuzu düşünüyorum. Otlar, 
sebze ve meyveler, reçel, marmelat, pekmez ve turşularımızın neredeyse tamamını bahçeden ürünlerle üretiyoruz. Ekmek, erişte ve flatbread'de kullandığımız 
unu, Silivri'de üretip dünyaya ihraç eden 
organik un üreticisi Karahan Değirmencilikten alıyoruz. Midyelerimiz Güney 
Marmara'daki Misya Çiftliği'nden geliyor. Dondurmalardaki süt Fener köyünden, lavanta, limon otu, kayısı, dutsa bahçeden. Tüm menüye tarlayı katmak ve 
bölge ürünlerini kullanmak her gün risk 
almak anlamına geliyor. Mesela bahçede 
kabak bittiğinde menüyü değiştirmek gerekiyor. Ev şarabı ürettiğimiz bağsa ayrı 
bir kalp ağrısı. Doğanın kontrol edeme- 


Grandma's 
Weöriderland, toplantı 
yaşda nefes çalışmaları 
gibifarkli etkinliklere ev 


sahipliği Yapıyor. 


e 


Mi. - A 
Her odada yer alan şömineler sayesinde dağ 


evinde olduğunuz hissiyatına kapılsanız da 
dışarı da mükemmel bir yaz havası var. 


diğimiz gücünü kabullenip iyi bir hasat 
geçirmeyi dilemekten başka çaremiz yok. 
ELLE: Grandma's Wonderland huzurlu bir kaçış noktası olması dışında ne gibi organizasyonlar için tercih 
ediliyor? 

Ö.L.: Yaz döneminde düğün, nişan, yıl 
dönümleri ve evlilik teklifleri için misafirlerimiz sıkça bizi tercih etmeye başladı. Gelinlerimizi gün batımında bağda 
ya da gölet çevresinde fotoğraf çektirirken görünce buraya çok yakıştıklarını 
düşünüyorum. Şirketlerle | tanıştıkça 
kurumsal etkinlikler de artıyor. Çiftlikte 
yönetim ve departman toplantıları, nefes 
çalışmaları, psikolojik çalışmalar, konaklamalı ve günübirlik etkinlikler yapılıyor. 
“Coflee break”lerde ev yapımı atıştırmalıklar servis ediyoruz. Kışın şömine, yazın havuz başında molalar veriliyor. 


FOTOĞRAFLAR: GRANDMA'S WONDERLAND'E AİT 


EVLERE YAZ GELDİİ 


Yaz, güneşi, berrak denizi, uçarılığı, coşkusu ve tüm 
enerjisiyle evlere, iç mekanlara konuk oluyor, tatile 
gidemesek de ruhlarımızı mavi bir yolculuğa sürüklüyor. 


YAZI: SELİN MİLOŞYAN 


Pi 
NESELİ SOFRALAR 


Sofra tasarım uzmanı Bernardo yaz mevsiminin 
neşe ve coşkusunu, yeşille pembeyi buluşturduğu 
bahçe koleksiyonunda yansıtıyor. Yaz atmosferini 
romantik çizgilerle birleştirmek isteyenlere hitap 
eden Bernardo Bahçe Koleksiyonu'nda kahvaltı 
ve altı kişilik yemek takımları, çaydanlıklar, 
dondurmalıklar gibi birçok ürün bulunuyor. 
bernardo.com.tr 


EVLERDE 
MAVI 
» YOLCULUK 


i English Home'un 2017 yaz 
5 koleksiyonu Blue Voyage'la 

i mavi bir yolculuğa hazır 

olun. Ahşap takılıklardan 

- askılıklara, deniz kabuğu 

,€W şekillerinden dekoratif 

“9g mumlara, dijital baskılı 

nevresim ve yastık 

kılıflarından pijama 

takımları ve nevresimlere, 

&. herürün mavi ve beyazın 

ww birlikteliğinde yaz mevsiminin 

enerjisini yansıtıyor. 

englishhome.com.tr 


BAKİR ZARA 


Porland, yeni koleksiyonu Copper 
Line'la bakır trendine minimalist 
bir dokunuş getiriyor. El yapımı ve 
seri üretimi birleştirerek modern 
formlarda üretilen Copper Line 
serisinde günlük kullanıma uygun 
farklı ölçülerde düz tabak, çukur tabak, 
kase, kupayla çay ve kahve fincanları 
dikkat çekiyor. porland.com.tr 


DEKOVESAİRE 


ETİ 


MİRASI 


Karaca, Heritage yemek takımıyla 
Osmanlı sofralarının ihtişamını 
günümüz masalarına taşıyor. 
Yalın altın kontur detaylarıyla fark 
yaratan Fine Pearl serisinin yeni 
üyesi Heritage'la, hazırladığınız 
lezzetler zarif ve estetik bir 
sunumda buluşacak. krc.com.tr 


TASARIMCI DOKUNUŞU 


Dilek Hanifin tekstil dışı ilk ürünü olan mum 
koleksiyonu, büyüleyici esanslarla hazırlanan içeriği ve 
tarihten ilham alan tasarımıyla lüksü gardıroplardan 
sonra iç mekanlara taşıyor. Arkasında Dilek Hanif'in 
kızı heykel sanatçısı Dilhan Hanifin bulunduğu, bakır 
kaplarıyla şıklığa vurgu yapan mum koleksiyonu, üç 
farklı kokudan oluşuyor. ©dilekhanif 
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ürkiye'nin ve dünyanın en ayrıcalıklı ödüllerine layık görülen, Bodrum'un yeşil doğasıyla masmavi denizinin kavuşluğu benzersiz atmosferinde misafirlerini ağırlayan 

Kempinski Hotel Barbaros Bay, konumu ve büyüleyici 
manzarasıyla ilgi görüyor. Dünya mutfaklarının en beğenilen 
ve ayrıcalıklı lezzetlerini sunan restoranları, ödüllü Spa'sı ve 
Keystone İnternational Schools önderliğindeki çocuklara yönelik özel yaz programıyla her alanda fark yaratan Kempinski 
Hotel Barbaros Bay, misafirlerinin her an kendilerini özel hissetmesi için kusursuzluktan ilham alıyor. 


LEZZET PATLAMASI 

Kempinski Hotel Barbaros Bay'in Barbarossa restoranı 
Ege ve Girit mutfağının en lezzetli örneklerini sunuyor. Ege 
köfteden Bodrum otlu pideye, karides saganaki'den lor tatlısına kadar pek çok lezzeti bünyesinde barındıran restoran deniz 
kıyısındaki konumuyla da ilgi çekiyor. 

Dünya mutfaklarının favori tatlarının yer aldığı menüsü ve 
sonsuzluk havuzunun huzur veren manzarasıyla dikkat çeken 
Chill Out Lounge, ayrıcalıklı ambiyansında misafirlerini ağırliyor. Bol tahıllı kinoa salatası, roka salatası, ıstakozlu sandviç, 
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PINSKI HOTEL. 


BARBAROS BAY'DE 
AYRICALIKLI BİR TATİL 


Ege'nin ilham veren mavisiyle bereketli yeşilinin 
buluştuğu, dünyanın en güzel koylarından Gökova 
Körfezi'nin girişinde yer alan Kempinski Hotel 
Barbaros Bay Bodrum, misafirlerine unutulmaz 
anlar ve tatiller yaşatıyor. yazı: ası asi 


©teliri"en'romântik 
noktalarındân biri; 
BarbarossasB&ach. 


OTELE NASIL ULAŞILIR? 
Adres: Kızılağaç Koyu, Gerenkuyu Mevkii, 
Yalıçiftlik, 48400, Bodrum, Muğla 
Rezervasyon ve bilgi için: 0252 311 03 03 


Oteldeki La Luce restoranı, 
İtalyan mutfağının en güzel 
örneklerini sunuyor (üstte). 


Kempinski burger, 
guattro o formaggi 
pizza ve çökertme 
kebabı gibi çeşitli 
tatlara menüsünde 
yer veren Chill Out 
Lounge, büyükannenin limonlu tartı ve taptaze meyvelerle hazırlanan sorbe'leriyle de oldukça iddialı. 

Uzak Doğu tatlarının en beğenilen örneklerini sunan Sâigon, Kempinski Hotel Barbaros Bay'de Ege kıyılarına lezzetli 
bir Doğu rüzgarı katıyor. Suşi'den tempura'ya, wok tavada pişmiş etlerden çeşnilerle lezzetlendirilmiş noodle'lara PanAsya 
mutfağının en seçkin tatlarına özel yorumlar katıyor. İtalyan 
mutfağının çok özel lezzetlerini barındıran La Luce, en beğenilen Akdeniz tatlarıyla hem görsel hem de damaklarda iz bırakan benzersiz bir şölen yaşatıyor. Menüsünde taptaze malzemeler, aromatik Akdeniz yeşillikleri ve İtalyan mutfağının 
vazgeçilmezi olan peynirlerin kusursuz uyumuyla lezzetlenen 
“burrata e melone”, “mare nostrum salad” ve “torta ricotta” gibi 
tatlar öne çıkıyor. 

wwwkempinski.com/en/bodrum/hotel-barbaros-bay 
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/ DEMOKMASI sx TOM HOLLAND, 
ESTER Yeni Örümicek 
/ — LOAFER YENİDEN Adam ile 
YÜKSELİŞTE & tanışın 
HURLOT KUMAŞ Güzel ve agresif 
JULUR 


KADRANLARININ 
CAZİBESİ ; CHRISTIR 


Ni 


Ve 
Rake öneriyor 


“MEKSİKA 
YOLUNA DOĞRU 
SÜRÜN! 


: MATTHEW 
McCONAUGHEY 


KARA KULE'NİN KÖTÜ ADAMI 


My 


TE 


EKSTRAZOO 


OLAYLAR 
OLAYLAR 


Kediler sinemayı, köpekler 
sanat camiasını, sahiplenmeyi 
bekleyenler Bodrum'u, Aso 
da bebeklerin dünyasını ele 
geçirirse ne olur? 


YAZI: SERLİ GAZER BOYACI 


ar TÜN ZADAANLAMEN #5 G0 İZLENEN 
TÜREL FİLMİ ÜLKESİNİN KALBİMİ PAYILEMEYE GERİM) 


BIR KARAVAN PROJESİ 

Bu sene Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Can 
Dostum Derneği'nin projesi olan Pet Karavanı, 
Bodrum'da beslenme noktalarındaki hayvanları 
karavanda yıkayıp tıraş ettikten sonra festival, 
etkinlik ve konser alanlarında sahiplendirecek. 
“Satın alma, sahiplen” felsefesinin daha çok 
yaygınlaşması dileğimizle... 


“PAMUK GİBİ BEBEKLERE 
KANMAYIN?” 


nceliğimiz: temizlik! Her sabah çocukların göz, ağız, burun kontrolünü ben 
yapıyorum. Neden mi? Çünkü uzaktan pamuk gibi, mis kokulu ve tertemiz 
sandığınız bu bebeklerin genelde gözü çapaklı, burnu tataklı, çenesi salyalı. 
Kontrol edip temizlemediğim zaman, burunda bir sümük baloncuğuyla akşama 
kadar gezseler rahatsız olmazlar. İnsan bir mendille silmez mi, diyeceksiniz. Silmezler. Bir 
sabah teftişi bıraksam, kucağınıza alıp öpmezsiniz, inanın! 
Çünkü rahata alıştırıldılar. Gaz çıkarmaları bile aile içinde kabul gördü, ilk altı ay alkışlarla 
kutlandı. Şimdi öyle coşkulu kutlamasak da her “pırt pırt” sesinde yüzler gülüyor. Kötü koku 
sanırım bizim evde seviliyor. Ben hoşlanmıyorum. 
Buradan ailelere seslenmek istiyorum. Lütfen bebeklerinizin sümüklerini hortumla ağzınıza 
çekmeyin, kedilerin mideleri bulanıyor. Şimdiden teşekkür ederim. İmza, Aso 
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HER ZAMAN EGZOTİK PEGGY 


—--— 


BOHEM, SOSYETİK VE KOLEKSİYONER PEGGY N 
GUGGENHEİM, HAYATI BOYUNCA 14 KÖPEĞE SAHİP > VW 
OLMUŞ. HATTA BAZI KÖPEKLERİNE MADAME BUTTERFLY VE İ 

HONG KONG GİBİ ENTERESAN İSİMLER KOYMUŞ! r . 


BAŞROLDE KEDİ... 

E TABİİ KI! 

Ceyda Torun imzasını taşıyan “Kedi” 
belgeselini hala izlemediyseniz, bu size 
bir hatırlatmadır. Şimdiden Amerika'da 
en çok izlenen Türk filmi olan “Kedi”, 
İstanbul'un Nişantaşı, Samatya, 
Cihangir gibi semt ve mahallelerindeki 
kedilerin hayatlarına, dolayısıyla bizim 
hayatımıza da ışık tutuyor. 


EKSTRAAPDRES 


AGUSTOS SICAG 


Bodrum'a bu ay sadece tatile değil müzik festivali için de uğrayın. Yazın son 
demlerinde güneş ve denizin keyfini çıkarın. yazı: sein mi.oşvan 


BODRUM'DA MÜZİK 
FESTİVALİ 


Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen 
orkestralarını, müzisyenlerini 
Bodrum yarımadasında bir araya 
geliren Uluslararası D-Marin Klasik 
Müzik Fe&&ivali, 13'üncü yılında 
Bodrum Müzik Festivali adını alıyor. 


Sanatsal programlama ve 
planlamasını Pozitif”'in üstlendiği 
festival, beş gün boyunca Alice 
Sara Ott, Doğuş Çocuk Senfoni 
Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası, Emma 
Shapplin, Leticia Moreno, Fazıl 
Say, Rusya Devlet Akademi Senfoni 
Orkestrası, Kerem Görsev Trio 

& Karşıyaka Oda Orkestrası, 
Semplice Ouartet, İklim Tamkan 
& Senem Demircioğlu, Leszek 
Mozdzer, Nil Kocamangil & Agapi 
Triantafyllidi, İstanbul Barok 
Orkestrası ve Borusan Çuartet gibi 
önemli müzisyen ve orkestralar 
ağırlayacak. 
bodrummuzikfestivali.com 


YAZ LEZZETLERİ 
BURADA 


Ulus'ta ağaçların içerisinde ruhunuza 
nefes aldıran Tepe Majeur'un 
yaz menüsü oldukça iddialı. 
Enginar ve iç baklanın 
buluşmasıyla oluşan 
pizzayı, taze kuşkonmazlı 
ve karidesli salatayı, 
pancar dolması ve çilekli 
turtayı mutlaka deneyin. 
tepemajeur.com.ir 


SU İÇİNİ 


Su, yaşamın vazgeçilmezi. Freşa 
tarafından Türkiye'de ilk kez üretilen Bio 
Life antioksidanlı su, doğal mineralli suyla 
hazırlanmış şekersiz, gazsız yeni içeceği. 
Üstelik her biri bir kaloriden az... Siz de 
sıcak yaz günlerinde suyun en lezzetli hali 
Bio Life içerek serinleyin. biolifewater.com.ir 


TATİL 
ROTALARI 


HUZUR VE EĞLENCE 

Yalıkavak Gökçebel'de kendine özel koyda hem 
plaj hem restoran hem de otel olarak hizmet 
veren Moon Hotel&Beach/i, tatil seçenekleriniz 
arasına mutlaka alın. Berrak denizi, havuzu, 
geniş kumsalı, yemyeşil doğası ve deniz 
manzaralı geniş odalarıyla dikkat çeken otel, 
özellikle çocuklu ailelerin tercihi. Huzur dışında 
eğlence arayanlardansanız otelin canlı müzik 
performansları tam size göre. moonbeach.com. 


XANADU ADASI 


Turgutreis Akyarlar kasabasında Ege'nin masmavi 
sularıyla çevrili bir yarımadada konumlanan Xanadu 
Island Hotel'de huzuru 
bulurken yavaşlayacak, 
özgürleşecek, dinlenecek ve 
kendinizi yenileyeceksiniz. 
Tamamı deniz gören romantik odaları, özel havuzlu villaları, amfiteatrında 
sergilenen müzikalleri ve birbirinden özel Spa 
paketleriyle sizi cennete götüren bu adadan 
ayrılmak istemeyeceksiniz. xanaduhotels.com.ir 


SESSİZLİĞE ÖVGÜ 


Ege'nin el değmemiş köşesi Bozburun'da 14 
odasıyla hizmet veren Miami Butik Otel, huzurlu bir tatil deneyimi vadediyor. Miamai Butik 
Otel'de, Bozburun'un temiz denizi ve doğal 
güzelliğinin keyfine varırken Ege mutfağının 
lezzetlerini tadacak, tüm stresinizi atacaksınız. 
Oteldeki tek katlı bağımsız 
yapılarsa sağladıkları konfor 
ve lüks dışında minimal tarzlarıyla da dikkat çekiyorlar. 


miamaiotel.com 


EKSTRAAST'RO 


— Bernard Fiizwalter 


ASLAN o 12muz23 aövstos) 


ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ HAFTA GÜÇLÜ, ÇEKİCİ 
VE HERŞEYİ YAPABİLECEK GİBİ HİSSEDECEKSİNİZ. 
DİĞER İNSANLARIN BU KADAR YAVAŞ OLMASI 
SABIRSIZLIĞINIZI VE ÖFKENİZİ KÖRÜKLEYEREK 
MÜDAHALE EDİLMESİNE GEREK OLMAYAN BİR OLAYA 
KARIŞMANIZA YOL AÇACAK. HEMEN TEPKİ VERME 
İSTEĞİNİZİ DİZGİNLEMEYİ ÖĞRENMELİSİNİZ. 


BAŞAK (24 A6UST0S-22 EYLUL) 

Dünyada iki tip insan vardır: yaptığı hatalardan ders çıkarıp “olan oldu” diyerek 
geçenler ve yaptığı hatayı unulamayan- 
lar. Siz ikinci kategoridesiniz ve yaptığınız hataları geri çevirmek için uzun uzun 
kafa patlatıyorsunuz. Ancak sonu gelmeyen düşüncelerinizde geçmişi geride 
bırakmanız gerektiğini fark edip çabalarınızın aslında çok ufak farklılıklar yarattığını göreceksiniz. Ağustos'ta geçmişi 
arkada bırakıp önünüze bakmalısınız. 


TERAZİ (23 EYLÜL:23 EKİM) 

Bu ay sizi zorlu kararlar bekliyor. Düne 
kadar sizi hep destekleyen bir dostunuz 
son dönemde oldukça eleştirel davranıyor, bu arkadaşlığınıza zarar veriyor. 
Özel hayatınızı kendinize saklamanızın 
ve bazı şeylerin paylaşılmamasının daha 
iyi olacağını göreceksiniz. Bütün bunlar 
için dengeleri sağlamanız gerekiyor, bazı 
insanların her şeyinize fazlasıyla karışmasına göz yummuşsunuz. Bunun değişmesi gerekiyor. 


AKREP (24 EKİM-22 KASIM) 

Hayatınızda yaptığınız büyük değişikliklerin, geleceğinizi büyük etkilemesini 
bekliyorsunuz. son dönemde aldığımız 
bir teklifin dönüm noktası olma potansiyeli yüksek görünüyor ancak bu fırsatın 
etkisini sadece birkaç hafta sürdürecek. 
Bunları göz önünde bulundurarak ya 
deneyim kazanmak için teklifi kabul edebilirsiniz ya da çabalamaya değer olmadığını düşünerek vazgeçebilirsiniz. Karar 
size kalmış ancak her iki durumda da kazançlı çıkacaksınız. 


YAY (25 KASIM-21 ARALIK) 
Şu dünyada belirsizlik kadar kötü bir şey 
yoktur. Sizi strese sokup aklınızı kurca- 
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lar. Birkaç aydır mücadele ettiğiniz bilinmezlikler ağustosta sonuca ulaşmak 
üzere. Bu ay her şey netleşecek ve ferahlayacağınız bir döneme giriş yapacaksınız. Kaybetmek veya kazanmak; mental 
olarak ikisi için de hazırlıklısınız. 


OĞLAK (27 ARALIK-20 OCAK) 

Aylarca dünyanın üzerinize geldiğini 
hissettiniz. Bu aysa karşınıza geleceğinizi olumlu etkileyecek parlak fırsatlar 
çıkıyor. Bu kadar çok teklifi aynı anda 
kabul etmeniz mümkün değil, hatta bunu 
istemiyor bile olabilirsiniz ama bir-ikisi- 
ne en azından göz atmakta zarar gelmez. 
Tüm bunları kendinize olan güveninizi 
tazeleyecek. Başarılarla dolu bir yolda 
ilerliyorsunuz. 


KOVA (21 OCAK-18 ŞUBAT) 

Uzun bir yolculuğun son aşamasına ulaştığınız zaman hedefe odaklanıyorsunuz 
ve bununla ilgili herhangi bir gecikme 
sizin için tahammül edilemez oluyor. Şu 
anda uğraştığınız her neyse, sonuçlanmasına daha birkaç ay olduğunu bilmelisiniz. Umutsuzluğa kapılıp bunu yapamayacağınızı düşünebilirsiniz ancak bu 
doğru değil. Amacınıza ulaşacaksınız, bu 
gecikme sadece ufak bir detay. 


BALIK (19 ŞUBAT-20 MART) 

Tartışmak ve sıkıntılarla boğuşmak istemediğiniz için ilişkinizle ilgili önemli bir 
konuşmayı hep ertelediniz. Ancak eninde sonunda bu durumla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Eylül ayında tekrar 
karşınıza çıkacak bu meseleyi yok saymaya devam etmek yerine, bunu biran 
önce ele alıp çözüm üretmeyi seçin. 


KOÇ (21 MART20 NİSAN) 


Bir yol ayrımındasınız. Yürümekte oldu- 


ğunuz “önde am edebilir ya da hayatınızda bambaşka bir sayfa açabilirsiniz. 
Ancak karar verdiniz mi, geri dönüşü 
yok. Belki planınız bu değildi ancak karşınıza çıkan bir fırsatı değerlendirmeniz 
gerektiğini düşünüyorsunuz. Tereddüt 
etmeyin. 


BOĞA (21 NİSAN-21 MAYIS) 

Sabırlı bir şekilde sıranın size gelmesini 
beklediniz ve bu süreçte sahip olmanız 
gerekenlerin başkalarına verildiğini gördünüz. Bunu kabullenseniz de daha iyisini hak ettiğinizi biliyorsunuz. Ağustosun 
başında bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir 
ancak bu durum uzun sürmeyecek. Kazanamayacağınız bir oyunu oynadığınızı fark edeceksiniz, bu da sizi enerjinizi 
daha faydalı şeylere harcamaya yönlendirecek. 


İKİZLER (2 MAYIS-21 HAZİRAN) 

Yeni denizlere yelken açmak üzeresiniz. 
Bu kadar yüksek enerjiye sahip olmak 
iyidir ancak öncelikler de önemlidir. 
Ağustos ayındaki beklenmedik olaylar 
bazı durumları tamamen değiştirecek. 
Bu olaylar sebebiyle planlarınızı birkaç 
hafta ertelemek zorunda kalacaksınız. 
Telaşlanmayın, belirsizlikler (ortadan 
kalktığında önünüzü görebileceksiniz. 


YENGEÇ (27 HAZIRAN-22 TEMMUZ) 
Yaşamınızın farklı bölümlerden oluştuğuna, bunları sırasıyla yaşamanız gerektiğine dair işaretler alıyorsunuz. Bazı 
şeyleri yapmak için çok geç kaldığınızı ve 
bu yüzden de hayatınızdaki bir sonraki 
aşamaya geçmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz. Bu doğru değil, hayat listesindeki 
bazı maddeleri isteseniz de atlayamazsınız. İleride bunun böyle olduğu için 
memnun olacaksınız. 


İLLÜSTRASYON: GETTY IMAGES TÜRKİYE, İNGİLİZCEDEN ÇEVİREN: BURCU KÖLELİ 
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Andreca Diaconu by Terry Richardson - messika.com 
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